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Bölüm Bir 


«Çıldırmak üzereyim! Beni buradan hemen 

kurtaracak bir şey olmazsa, hapishaneyi boyla. 
yacağım. Öz amcamı öldürmek suçundan!» 
“ Arkadaşı öyle bağırıyordu ki, Dizzy ahizeyi kulağından biraz uzaklaştırmak zorunda kaldı. «Sa. 
kin ol Christi, lütfen sakin ol,» dedi. «Amcanı zi yaret etmeyi sen İstemiştin. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var yoksa?» o 


Christi bu ziyaretten neler beki avazı çıktığı kadar bağıra bağıra an! È Dizzy bir kez daha ahizeyi A Ai zaklaştır. 
mak zorunda kali; 

«Burada kalmak tar orum, Dizzy Yirmi b. 


rinci yaşgünümde bana ` 


| O parayı al. 
mamı imkânsız hale ge «orkunç bir şey yapmaktan korkuyo 

Christi meslek O roculuğu seçtiği için 


bütün olayları d atik yönden ele alırdı. Yine de zor “durumları sakin bir tavırla karşılamayı iyi bilirdi. Ses daki umutsuzluk işte bu yüz. 
den Dizzy rtıyordu. Bu Zachariah Bennett, zavallı bu hale getirdiğine göre gerçek bir canavar O ydı. 


«Gitmene daha bir ay var,» diye hatırlattı ar. 
kadaşma. 

«Üç hafta, beş gün,» dedi Christi. Burnundan soluyordu. «Saniyeleri sayıyorum. Onu öldürebi. 
lirdim, geriye tek bir ir bile kalmayacak şekilde parçalayabilirdim onul» 


Dizzy düşünmeye oaasi Karıncayı ezme. 


ta 


ten bile çekinen bir kızın bu şekilde konuşmas tuhafına gidiyordu. ; 
Christi bir haftadır amcasının Lake Districi teki evinde kalıyordu. Zachariah Bennett yeğen ne miras kalan parayı elinde tutuyordu. Para Cr risti'ye üç yıl kadar önce ölen anne ve babasip dan kalmıştı. Servete kavuşabilmesi için Ben iy in yeterli bulduğu bir olgunluk düzeyine ulaşmı sı gerekiyordu Christi'nin. Aslında o da her Ş amcasına bağlı olduğunu çok iyi biliyordu. i 


disine geçeceği yirmi beş yaşına kadar bekleme 
si gerekebilirdi. Şimdi onu öldürmekten ve 15 
bir yere gömmekten söz etmeye başladığına işler yolunda gitmiyordu. i 
«Neler oluyor, anlatır mısın lütfen?» 
«Bu adamdan nefret ediyorum Bütün gül 

sına kapanıp kimsenin anlamadığı acayip 
kitapları okuyor.» D 4 
«Ah, bak bunu anlayabiliyorum,» dedi D «Romalılar hakkında yazdığı bir rita oki tum. Bana çok ilginç gelmişti.» y «Bir çocuk yıllığına yarım saat harcayak birinin böyle bir konuda sağlıklı yargılara ` bileceğini sanmıyorum.» > 
Dizzy kendi kendine gülümsedi. Cbristi'r 
kadar büyük bir öfkeye kapıldığına ilk ke 7 
oluyordu. -< 
«Ama o yıllık beş yaşındaki çocuklar içi ye mırıldandı gülümseyen bir sesle. 
«Senin manevi evlatların çok hoşlanm umarım.» Christi derin bir iç çekti. «Ks var şimdi?» iç 
«Altı,» diye karşılık verdi Dizzy, guru rah yıllığı çok beğendi, biliyor musun?» 
«Şu anda beni ilgilendiren tek bir şey 

an önce buradan uzaklaşmak. Burası ts 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yaletler şatosu Dizzy. Düşünebiliyor musun, dev bir şato! Bir tarafından ırmaklar akıyor, bir tarafında dağlar yükseliyor. Dev bir dondurucu san. 
ki. Haziran ayında içinde kazakla dolaşılan bir ev düşünebiliyor musun?a 

Arkadaşının sözleri Dizzyiyi adeta heyecanlardırmıştı. «Demek bir şato,» diye mırıldandı. «Ya. 
ni...» 

«Çok eski, garip bir şato, Dizzy. Çevrede tek bir komşu, tek bir insan yok, ya da ben görme. 
dim. Dün gece saat dokuz buçukta yataktaydım. 
Düşünebiliyor musun, dokuz buçukta?» 

İşte bunun Christi için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu Dizzy. Christi daha çok sieri ya. 
şayan bir insandı. 


Telefonun öteki ucunda bir sess oldu. Son. 
ra Christi'nin ağlamaklı sesi yn u. «Lütfen 


söyler misin bana, onu nasıl i ebilirim? Ken. 
di paramı idare edebilecek: yetişkin ve ol gun biri olduğumu atabilirim? Bunu 


onun boğazına sarılmad pmanın bir yolu ol. 
m2.11.» PN 

«Buğjazına sarılı senin hakkında pek iyi şeyler düşünmez orum,» dedi Dizzy. Sinirleri bozulmaya başlamıştı, Gülmemek için kendi. 
ni zor tutuyordu. 

«Benim uz biri olduğumu düşünüyor,» diye dev etti Christi. «Koleji bırakıp tiyatro okuluna gittim diye!s 

«Senin sorumsuz olduğunu düşünüyorsa, benim için kim bilir neler düşünür. Bence...» 

«Lanet olsun! Akşam yemeğini -haber veren O kahrolasıca gong çalıyor. Telefonu kapamak zorundayım. Lütfen, beni Londra'ya getirecek ma. 
kul bir mazeret bulmaya çalış Dizzy. Yoksa bu. 
rada çıldıracağım!» 

Dizzy ahizeyi yavaşça yerine bıraktı. Havayı 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kokladı. Izgaradaki balığın yanmadığını anl ca sevindi. Balığı çok severdi. Mümkün olsa de üç öğün balık yiyebilirdi. Ama bütün yaşayan insanlar gibi boğazına pek düşkün'd di. Pek yalnız da sayılmazdı, çünkü sü ayaklamnın dibinde dolaşan iki kedi ve bi pek vardı. Aslında yemeğini yerken ha jar huzursuz huzursuz çevrede dolaşmaları bi: r mn: sıkmıyor değildi. Ama Christi'ye oni mak için söz vermişti. 

Aslında bu evin dekorunu ve rahat mol rını çok seviyordu. Christi hayvanlara baks ye evi ona bıraktığı için Dizzy çok me ar 

Kedileri ve köpeği doyurduktan ve kendi ğini de yedikten sonra koltuklardan birine ça oturdu ve omuz çantasından “çıkardığı okumaya başladı. Tam yetmişinci sa yfada h tı. Nefis bir tarihsel macera kitâbıydı bu." 
ğendiği yazarlardan birinin eseriydi. Claudi OS rence öyle bir yazardı kiaökurun her de yü ondan yeni ve değişik bir şeyler öğrenme kânsızdı. nj; 

İki yüzüncü sayfaya geldiğinde bül ara beş saat geçmişti. yatma vaktinin geldiği 

şündü. Odasına geçip üstündekileri değişt tı. Tam uyumak üzereydi ki başucund ak A çalmaya başladı. Bu saatte kim olabilir rG «Benifma dedi telefondaki ses. 
Çok garip ve daha önce hiç işitmed d 
ti bu. Fısıldar gibi çıkıyordu. f 3 
«Kimsiniz?» dedi. «Bu saatte beni sız ediyorsunuz ?y 
Telefondaki ses yine fısıldayarak, di. «Sakın telefonu kapatma. Bana b mazsın.» 
'Çok garip, diye düşündü Dizzy. T saatte insanları rahatsız edenler gen 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banlarının isimlerini bilmezlerdi. Bu sesi bir yer. 
den tanıyor gibiydi. Sakın Christi olmasındı? 
Ama o sabahın altısında telefon eder miydi? Uza. 
nıp yatağın yanindaki saate bir göz attı. Evet, saat altıyı çeyrek geçiyordu. 

Bütün cesaretini toplayarağ, «Cbristi, sen misin?» diye sordu. 

«Elbette benim. Sabahın bu saatinde seni başka kim arar?» 

«Neden fısıltıyla konuşuyorsun?» 

«Kimse beni işitmesin diye.» 

Dizzy rahatlamıştı. Uzun uzun esnedi. «İşitirler. 
se ne olur?» diye sordu uykulu bir sesle. 

«Ne oluru var mı, saat sabahın altısı.» Fısılda. 
mayı bırakmış ve bu sözleri yükse ağ) söylemişti. 

«O halde neden bu saatte telefon rek insan. 


ları rahatsız ediyorsun?» N” 
«Çiinkü beni buradan kurtaracak bir yol bul. 


dum.» 

«Tebrikler. Bunu söylemek için birkaç saat da. 
ha bekleyemez miy 

«Hayır, çünkü edebilecek tek kişi sensin.» 

«Oraya bir tli bomba göndermemi mi isteyeceksin yo 2A 
«Bu kaldelsoi durumda olduğum bir sırada, benimle l] alay edebiliyorsun, anlayamıyo. 
rum.» 

«Özür dilerim,» dedi Dizzy. Gerçekten ayıp etmişti. «Söyle bana, şu korkunç Zachariah'ın elin. 
den kurtulabilmen için nasıl yardım edebilirim? 
Bütün dikkatimle seni dinliyorum.» ~ 

«Aslında senin söylediğin bir şey bana bu fikri 


verdi.» Heyecanlı ve coşku dolu bir sesle fısıldı. 


yordu Christi. 
«Şöyle düşündüm,» diye devam etti, «Benim gi a 


a 


aynı evde oturan ve iki kedi ile bir köpek besi yen birisi nasıl olur da sorumsuz biri gibi gör lebilir. Ve ayrıca...» 

«Biliyorum canırg, kusursuz bir yurttaş old gunu biliyorum. Ve şu anda saat sabahın alti Ð çuğuna geliyor. Henüz gözümü bile kırpmad Lütfen sadede gelir misin?» 


rak ele alırsak, bunlar benim sorumsuz biri madığımı gösteriyor. Sence de öyle değil mi! 

Dizzy sabrının hızla tükenmekte olduğunu | sediyordu. «Sen bu gece beni uyutmayacak galiba,» diye bağırdı. 

«Elbette uyutmayacağım. Ama bu avaz avaz gırmanı gerektirmez. Buradaki insanları © uyandırabilir sesin.» 

«Bak canım, şu anda sana yeterince ilgi gös 


«Bir süre sonra anlayacaksın.» 

«Nasıl? Lütfen açık açık söyler misin, ne istiyorsun?» 

Telefonun öteki ucunda derin bir sessizlii du. o anda Bes zy arkadaşının yüzünü hayal € 


dukça ği ve hoş bir görünüşü vardı. Am bu özelliği yeterince değerlendirememiş olm dı. Herhalde şu anda mavi gözleri iyice irileş yüzü de kıpkırmızı olmuştu. 
«Buraya gelmeni ve...» 
«Hayır Christi, benden bunu isteyeme; rsi «Dinle beni. Amcama sorumsuz bir insani sıl olabileceğini göstermeni istiyorum.» 
Dizzy iyice şaşırmıştı. İşittiklerine ing 


du. «Bunu nasıl yapacağımı söyler misin?» diye murıldandı. 

«Telefonu kapatacağını sanmıştım, birden rehatladım. Dinle şimdi. Çok değişik bir havaya bürünmelisin. Evin yok, belli bir gelirin yok, nerede akşam orada sabah yaşıyorsun. Omzundaki çan. 
tadan başka hayatta sahip olduğun bir şey yok. 
Sürekli dolaşıyorsun.A 

«Seyahat etmeyi sevdiğim bir gerçek, ama yine de...» 

«Çok güzel. Hayatımda pasaportunu senin ka. 
dar eskitmiş bir insan görmedim, tamam Dd 

«Ama benim pasaportum eski değil ki.. 

«Olsun. Bence sen amcamın sin, Diledi ik A rak görebileceği her şeye sahipsin. i yaşıyorsun, akhna gelen ri ede. 
bilirsin sen.» 

4Christi, lütfen.» 


«Zamanını nerede ve LE ancak 


Tanrı bilir.» 

Birden Dizzy bir Gari gibi oldu. 
Bu sözler geçmişte yerlerde yankılanıyordu sevki. Sonra NE en hatırladı, Babasından işitmiş- 


ti bu sözleri. eleştirmek için ne zaman ağ. 
zını açsa b panad şeyler söylerdi. Christi bir 


süre kada arın evinde kalmıştı. Fakat arka. 
daşının ığı bile babasını bu tür konferanslar. 
dan yamamıştı. Christi sorumsuzluk üzeri. 
ne düşünürken o zamanlar işittiği sözleri hatırlamıştı kuşkusuz. 

«Ama bence önemli bir sorun var,» dedi. «Amcana beni arkadaşın olarak tanıtacaksın, öyle de gil mi?» Alaycı bir ses tonuyla, «Yoksa beni haya. 
tında ilk kez gördüğünü mü söyleyeceksin ona?» 

Christi telaşla, «Amcamın bu konuda bir şey bilmesi gerekmez,» diye atıldı. «Ona bir zamanlar aynı okulda okuduğumuzu söyleriz. O zaman. 
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lar benim gibi normal ve sorumluluk duyg sahip bir öğrenci olan sen, daha sonra... şeyi yorsun...» ' 

«Dağıtıyorum, öyle mi?» 

«Evet, danptıyorsun. Mükemmel bir sö E Ama yine de senin arkadaşınım tabii» Bu $ içtenlikle söylemişti. Kısa bir sessizlik oldu. 

«Bana kırılmadın ya,» dedi Christi. «Buni hiçbirisinin doğru olmadığını ikimiz de biliyor öyle değil mi Dizzy. Bu bir oyun sadece, Yılig benim en yakın arkadaşımsın. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ayrıca seni kadar, cömert dakâr ve bencil olmayan... 

«Yeter, yeter,» dedi Deği «Bu dağıldı daşının o hayaletler şatosunun kapısını ne zan çalması gerekiyor sence? Bir fikrin var mı?s 


«Bugün.» > 

Hiç duraksamarmştı. (Kafasinın içindeki 5 
yoyu tamamladığı anlaşılıyordu. 

«Peki ben buradan “ayrılırsam, senin cıklara kim bakdcak?5 ; 


«Hemen karşı kâpıdaki Lucas. Bu işi yap alışıktır. Hayvâncıklar onu tanırlar ve çok” ler. Onlarışbu kadar çok düşündüğünü bil dum doğrusu. Eğer gerçek buysa eve dA gelmelisin. Son gelişini izleyen hafta DO; Gladsy ve Josephine evin içinde sürekli s dılar. Ve eminim, Henry'yle şu anda aynı | yatıyorsunuz.» 

Dizzy gülümsedi. Hayvancıklaria arasınd çekten çok sıcak bir ilişki kurulmuştu. Yat hemen altında kıvrılıp yatmış iri Yorks ğine sevgiyle baktı. Kuyruğunu kıvırmı mışıl uyuyordu. 

«Aslında bu gece mutfakta yatmasını Ama kahverengi gözleriyle öyle mahzun T 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onu kıramadım. Bence hiç yalnız kalmak istemi yor.» 

«Mahzun gözler ve yalnızlık onu odana aiman için yeterli sebepler değil bence. Aslında bu kö. 
pek... Aman Tanrım biri geliyor galibal» Dizzy arkadaşının müthiş bir telaşa kapıldığını hissetti, 

«Daha sonra görüşürüz, tamam mı?» diye fısıldadı Christi. Dizzy'nin yanıt vermesine fırsat bi. 
rakmadan telefonu kapadı.' 


Dizzy yatağının kenarında oturup bir süre dü. 
şündü. Lake District'e gitmeyi düşünmek bile bir çılgınlıktı. ‘Söylediği kadar zor durumda olabilir mi?' diye sordu kendi kendine. Aslında araya 


sahip olmayı çok istemişti Christi. 
Ama oraya gitse bile ne faydası tı. Zac. 


hariah Bennett'in onu gördükten" Christi'ye dönüp, ‘Tanrıya şükür bu kız değilsin sen, işte paran, İstediğin gibi ha mümkün müydü? N 

Eğer böyle bir şey mi olursa yeryüzünde olmayacak iş yok de . Işığı söndürüp yatağa 


uzandı. GN kıyordu. 

Dizzy, Lake D tin güzellikleri hakkımda pek çok şey işitmişti. İngiltere'nin o bölgesine daha önce git Lake Districtin sadece çev- 


sını çaldı ve karşısına çıkan adama Gladys, Jo- | sephine ve Henry'ye bir süre kadar bakıp bakamayacağını sordu. Adam tam da Christi'nin söy. 
lediği gibi öneriyi sevinçle kabul etti. Böylece hayaletler şatosuna gitmek için önünde hiçbir engel kalmamıştı genç kızın. 

Saatlerce uyumak vücudunu dinlendirmişti. 
Kahvaltıdan sonra Christi'nin planının işleme ola. 
sılığının çok zayıf olduğunu düşündü. Zachariah 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meyen iki okul arkadaşı olduklarına inânacgli mıydı bakalım? Ayrıca uzun süredir birbirini nıyan insanlar ister istemez bu durumu davranislarına da yansıtırlardı. Christi'yle neredeyse Of iki yıldır birlikteydiler. Küçük ayrıntılarda çök usta olan Zachariah gibi bir adamın bu basit senaryoya inanması mümkün müydü? Ama belki de bu senaryonun gücü basitliğinden geliyordu. 

Bir ara Christi'ye telefon edip orada olup bitenler hakkında daha fazla bilgi almayı düşündü: Sonra vazpeçti. Telefonda kiminle karşılaşacağı nı bile bilmiyordu. Ayrıca Christi amcası ile birlik” te olabilirdi ve sabah sabah telefon eden bu es.” 


N 


rarengiz kişi hakkında sorulara muh olabilirdi. Ayrıca telefonun paralel olm ali de vardı. En iyisi şatoya gidip durum di gözleriyle görmesiydi. . 

Çok hoş bir tren yolculu sonra Lake, District'e vardı. Trenden i nde kendini çok” * 


hafif hissediyordu. meç heyecan doluydu. 
Istasyonda bir süren a gideceğini bilemedi. Oradaki insanlar du. Şatonun yaklaşık sekiz kilometre kta olduğunu öğrenince bir dik şündü. Uzun bi n yolculuğundan sonra güzel bir yürüyüş de fena olmazdı. 
Altı kil re kadar yürüdükten sonra gölü kten çok güzeldi. Gölü dört yandan alçak tepelerden birinin tam üzerindeyrayı seyretmek için bir taşın üzerine ilişti. Birden gölün içinde bir adam gördü. Uzun kulaçlarla yüzüyor, gittikçe kıyıya ulaşıyordu. 
Dizzy oturduğu yerde iyice büzüldü. Genç adam ağır adımlarla sudan çıktı. Uzaktan görüldüğü kadarıyla saçları açık kumraldı. Uzun boyluydu ve ıslak vücudunun çok güçlü olduğu ilk bakışt belli oluyordu. İhtiyar Zachariah bu manzarayı 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görse çileden çıkardı mutlaka. Yoksa bu adam onun misafiri miydi? Her şey olabilirdi. 

Adam gerçekten çok yakışıklıydı. Şimdi onu daha iyi görebiliyordu. Küçük bir havluya kurulanıyordu. Dizzy ilk kez bu kadar gelişmişi ada. 
leli bir erkek vücudu gördüğünü düşündü. Boyu uzun, omuzları genişti. Göğsünde koyu altın renk. 
li tüyler vardı. Kalçaları dar, karm dilmdüzdü. 
Dizzy her geçen dakika biraz daha şaşırıyordu. 
İnanılmayacak kadar yakışıklı bir adamdı bu. 
Apollo böyle biri olsa gerekti. 

Genç adam güneşlenmek için uzandı. Dizzy is. 
temeye istemeye yerinden kalktı Bu m manzarayı bırakmak istemiyordu aslın olmuştu. Adamın onun varlığından bile yoktu kuşkusuz. Bay Zachariah mu tanıyor olmalıydı bu adam. Yoksa gün saatinde gölde işi neydi? 


Hızlı hızlı yürümeye başi: Ca şatoya bir an 


adamı düşündü. çok güzeldi gerçekten. 
Işıl ışıl suların çıkan o adam... Bu rastlaşmaya çeşiti lamlar yüklemeye hazır hissediyordu ke . Belki bu civarda oturan biriydi. 
Christi o yor olabilir miydi acaba? Hayır, tanımıyordu çünkü civarda tek bir insan bile görmedi söylemişti. Çok yazıki Bu Yunan Tanrısı ile tanışmak çok ilginç olabilirdi. İhtiyar Zachariah'a ne kadar sorumsuz bir insan oldu. 
gunu kanıtlamak için önemli bir fırsat edinmiş olurdu. Sorumsuzluk oranını biraz arttırmaktan ne çıkardı? y 

Görünüşü hiç de fena değildi ve özellikle için. i de bulunduğu duruma gayet iyi uyuyordu. Ayah gındaki blucin dizinin biraz üzerinden püskül 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püskül kesilmişti. Üstündeki kolları sıvalı gömlek de oldukça eskiydi ve sayısız yıkanmadan sop. 
ra şeklini iyice kaybetmişti. Daha doğrusu vücu. 
du, özellikle de iri göğüsleri ona bir şekil veriyor. 
du. Saçları bukleler halinde sırtına doğru dökü: lüyordu. Yeşil gözlerini biraz kısarak bakmalıy. 
dı çevresine. Bu hareketin yüzüne bir vahşi kedi ` görüntüsü verdiğini biliyordu. Bir bütün olarak bakıldığında tam bir 'çılgın sarışın' tablosu çiz.” 
diği kesindi. İşte, Zachariah Bennett'in olağaniis. 
tü evi, yani şatosu, şu karşıda görülen bina olacaktı. : 
Ev tam da Christi'nin anlattığı gibiydi. Gerçek “ bir şatoyu andıran yüksek ve heybetli duvarlar, ` durgun göller arasında garip bir mimari. Sonra her yanda gittikçe yükselen tepeler. 
Bu binanın Christi'yi etkilememiş olması tu. 
haftı. Dizzy için ise durum oldukça farklıydı. Apa. 
çık bir heyecan duyuyor, binan önce bu binanın tarihini öğrenmek için sabirsızlanıyordu. Ama bu konuda pek şansı yoktu. Çünki günümüzün sorumsuz genç kızlari hu 'tilr şeylerle ilgilenmezler. 
di. Özellikle yaşlı Zachariah'a tarihe meraklı ol duğunu sezdirmemesi gerekiyordu. Aksi halde zavallı Christi'nin“bütün planları suya düşebilirdi. - Doğrusu. şatonun dışardan görünüşü, bir tarih. 
çiye çok.luygundu. İnsan bu kalın duvarların ge. ` risine siğınarak tarihin kendisiyle bütünleşebilir. 
di. Zachariah Bennett'in esaslı bir yazar olduğu. " nu biliyordu Dizzy. Onun belli başlı kitaplarım da tanıyordu. Yaptığı işin Bennett'e çok iyi para kazandırdığı belliydi. E 
Dış kapıyı uzun uzun çaldı. Çıngırağın sesi her yanda duyulduğu halde kapıyı açan olmadı. Ne. 
den sonra duvann gerisinde ayak sesleri işitildi. 
Dizzy kapıyı açan yaşlı uşağa gülümsedi. Hemen içeri girdi ve gördüğü manzara karşısında nere 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deyse şoka uğradı. Burası gerçek bir şatoydu. Gö. 
rünüşü ilk yapıldığı günkü gibiydi. Yan gözle uşaga baktı. Oldukça zayıf bir adamdı. Hayret dolu bakışların Dizzy'nin üzerine çevirmiş, kımılda. 
madan duruyordu. Çam ağacından yapılmış kalın kapıyı yavaşça iterek kapadı adam. Yoksa bu Zac. 
hariah'ın kendisi miydi? Hayır, olamazdı. Böyle bir şatonun sahibi kapıyı bizzat açacak değildi ya. Ayrıca şu sırada çalışıyor olmalıydı. 

Dizzy rahat bir tavır takınmaya çalıştı. Dişle. 
rini göstererek gülümsedi.  Omzundaki çantayı indirerek, «Selam,» dedi. «Nasılsınız?» y uzat. 
tı. «Benim adım Dizzy James. 

Adam kendisine uzatılan eli ten gel di. «Burada ancak birkaç dakika abilirsiniz, Miss James,» dedi derinden grah sesle. «Şe. 
to yabancılara açık değildir 


Dizzy sebepsiz bir te ılmak üzere oldu. 
gunu hissetti. «Ama,» . «Ben Christinin ya kın arkadaşıyım. ylediğiniz beni çok üz. 
dü. Böyle güzel ir yanın E insanlar görmeli. Emi. 
nim şu kapıyı binlerce insan burs. 
yı maya EE gelir. um ve şımarık jestlerle ko. f nuşmaya ya ediyordu. 

Yaşlı kaşlarını kaldırdı, dudaklarını bü zerek tepeden tırnağa süzdü. Aralık duran ` kapı iyle işaret ederek, «Birkaç dakika binayı H seyredebilirsiniz,» dedi. «Size anayolu göstereyim. fi Önce, geldiğiniz yoga bir süre sapmadan yürü. 
yeceksiniz, sonra.. 

«Ama ben ani falan gitmek Istemiyorum ki.» Adama dikkatle bakarak gülümsedi. O anda yüzünde tam bir vahşi kedi ifadesi belirdiğin emindi. 


«Ama ben buraya Christi Bennett'i görmeye geldim.» 

«Miss Christi mi? Ama nasıl olur?» Kuşkuyla bakıyordu. O anda Dizzy zaferi kazandığını his. 
setti. Besbelli ki adam Miss Dizzy'nin nasıl olup da böyle bir arkadaş edindiğini düşünüyordu. 
Tam karşısında durmuş başım kaşıyordu. Anla. 
maya çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Dizzy ise daha ilk adımda küçük bir başarı kazandığı için mutluydu. 

Yaşlı adam sonunda başını iki yana salladı. 

«Pekâlâ,» dedi. «Madem öyle, gidip Ee P ti'ye haber vereyim. Siz burada beki tfen.» 

«Gerek yok, Fređericks.» A 

Dizzy sesin geldiği yöne başın virdi. Christi eteklerini savura savura geliyo zerinde uzun, bol ve gösterişli bir elbise vey unla ben meşgul olurum,» dedi yası Gid) a. Oldukça telaşlı görünüyor ve heyeca tırmaya çalışıyordu. 

Koyu mavi gözl gün ışığı altında pırıl pırıldı. Dizzy'nin nüne gelip durdu. Bir süre 


kadar hiç e takt an tanımaya çalışıyormuş 


gibi dikkatle ı ona, Sonra gülümsedi. Çok şa. 
şırmış gib » dedi. Dizzy kucaklaşacakla. 
rını u ama yanılmıştı. Christi sadece eli. | 

efe yetindi. Bunca yıllık beraberlikten sonra böyle resmi bir tavırla tokalaşmak çok ga. 
rip oluyordu. 


Yıllar öncesinden birkaç şey konuştular ayak üstü. Christi'nin rolüne çok iyi hazırlandığı her halinden belli oluyordu. Yıllar sonra karşılaştığı eski arkadaşına merakla sorular soran bir ev sa hibesi gibi davranıyordu. Bu arada Frederica 


kulağıyla dinliyordu. 
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Neden sonra Christi onun varlığını fark etmiş gibi yaptı. Yaşlı adama döndü. i «Tamam Fredericks,» dedi. «Çok teşekkür ederim.» 

Sonra Dizzy'nin kolunu yavaşça tuttu. $ 

«Seni tekrar gördüğüme ne kadar sevindim bi. 
lemezsin.» 

O anda Dizzy onu daha önce hiç bu kadar gü. 
zel görmediğini düşündü. Şu birkaç günde değiş | mişti sanki. İnce bedeni, simsiyah saçları ve iri mavi gözleriyle bir fotomodeli veya bir film yıl dızını andırıyordu. Ayrıca rolünü de çok iyi oy. 
nuyordu. Ne de olsa tiyatrocuydu. İ onu mesleki başarısını bile gölgede b kadar güzel olduğu için pek çok kezu dı. Eğer i 


tabii gerçekten başarılı bir aktrist ak istiyor. 
de sadece gü. 


a... İnsanlar onun sanatını zelliğini görerek büyülene 


Birlikte binaya do p 
arkasına baktı. Hayır ericks onları izlemi. 4 
yordu artık. rna J 

Geniş merme girdiklerinde birbirlerine b z bakıp ür i sti heyecanla onu kolundan | tutup, «Gel eceksin diye ödüm koptu,» dedi fısıltıyla. f 

Dizzy U. «Şoke olmuş durumdayım. xena me g imem için biraz zamana ihtiyacım Ayrica sen de çok iyi görünüyorsun- Yardım et- f mem gereken kişi sen misin diye düşündüm az Önce.» 

Christi hafiften kızardı. «Ben sadece... ] 


«Neler oluyor burada anlatsana.» | Dizzy tam bu sözleri söylemişti ki arkadaşının. 
gözlerinin irileştiğini ve yüzünün bir anda kıp kırmızı olduğunu fark etti. Arkada bir ye | bakışlarla bakıyordu. Döndü ve biy k 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içeri uzun boylu bir adamın girdiğini, ağır adım. 
larla onlara doğru yaklaştığını gördü. 
Bu olsa olsa esrarengiz amca olabilirdi. Peki ` ama Christi neden bu kadar telaşlanmıştı? Ha. 
linde bir gariplik vardı. Gülümsemeye çalışarak, li içeri giren adama doğru birkaç adım at- 


AR Amca!» 

Sesindeki titreyişi kontrol edememişti. Adama doğru yürüdü. Dizzy adamın gölgeler içindeki yü. 
zünü seçemiyordu. 

«Sana eski bir okul arkadaşımın bu sıralarda beni ziyarete geleceğini söylemiştim.» 

Dizzy kulaklarına inanamadı. Christ geleceğini amcasına önceden söylemiş miy. 
di? Bu daha önce konuştuklarına ye uyordu. 
Birden ortaya çıkıveren dağıtmış ski” okul arkadaşı hikâyesi ne nau? Yo risti ona haber vermeden senaryoyu b ona değiştirmiş miydi? 

Bu arada Zachariah diz t ağır adımlarla ona doğru yaklaşıyordu Star de çok uzun boylu ve geniş omuzlü bir adamdı. Üzerinde balık. 
sırtı bir ceket, otes un içinde krem rengi bir göm. 
lek vardı. Protâs w Zachariah Bennett'in böyle biri olabilec hiç düşünmemişti doğrusu. AL tın rengi rı ona birini hatırlatıyordu. Sonra “ bu vüc Dizzy bir anda Kıpkırmızı olduğunu “ hissetti. Bu adam gölde yüzerken gördüğü o Yi nan Tanrısı'ndan başkası değildi. 


Bölüm İki 


Yoksa bu az önce gördüğü adamın ikiz kardeşi miydi? Peki iki erkeğin vücut yapılarının bu kadar birbirine benzemesi mümkün müydü? Dizzy' nin karşısında duran adamın özellikle saç rengi bütün kuşkuları dağıtacak kadar kesin“işaretti. 
Hafif koyu, altın renginde saçlardı . Tıpkı gölde gördüğü Yunan Tanrısı’ . Kardeşi falan olamazdı, çünkü Christi, Zachariah'ın hayat. 
ta kalan tek akrabası olduğunu söylemiş, Ayrı. 
ca bu bölgede birbirine b T benzeyen iki erkeğin varlığına zordu. Bu durum. 
da geriye tek bir mü açıklama kalıyordu : Zachariah Bennett g&unan Tanrısı'ndan başkası değildi. 

Ctıristi'nin am hakkında daha önce söyle. 


diklerini hızla.düşündü. Bir kere Zacharlah'ın acayip Özel i olan, oldukça antika biri olma- 


sı gereki . Her neyse, Christi kasten ya da farkın dan, amcasmın çok yaşlı biri oldugu izle vermişti. Ama bu adam olsa olsa “ 


otuz beş yaş civarında olabilirdi. En azmdan, bundan fazla göstermiyordu. Belki de Christi ondan hep 'amcam' diye söz ettiği için böyle bir şey dü. 
şünmüştü. 

Üstelik bu adam bir tarih profesörüne de hiç mi hiç benzemiyordu. Ne giyinikken ne de çıplakken. Bir tarih profesörünün böyle bir yüze sahip olması mümkün müydü? Bir kere çok yakı. 
şıklıydı. Yüzünde sakin, kendinden emin, hatta gururlu bir ifade vardı. Çenesi son derece azimii 

al 


biri olduğunu gösteriyordu. Ortasında belli be. 
lirsiz bir çukur vardı. Dudakları hafif dolgun ve biçimliydi. 

Gözünde kül rengi güneş gözlükleri vardı. Bu. 
na rağmen, dikkatle bakıldığında göz rengi segi lebiliyordu. Yumuşak kahverengi gözlerdi bunlar, İnsana bal rengini hatırlatan hafif bir ela! Altın rengi saçlarından küçük bir bukle ayrılmış, alnının yan tarafını süslüyordu. Bir pipo! Evet, ağnnda bir pipo olsa onun bir tarih profesörü ol- 


duğu söylenebilirdi. 
Bu düşünceler hızla kafasından geçe ken, genç o 


adam sağ elini yavaşça ceketinin ce ktu. 
Dizzy gözlerini ayırmadan bakıyordu. ince uzun parmaklarıyla cebinden bir. o çıkardığı. 
nı, yavaşça ağzına yerleştirdi rdü. Genç 


adam aynı cebinden EARS kibritle piga. 
sunu yaktı. Ortalığı çok r koku kapladı. 
Dizzy piponun ucundan en mavimsi duma. 
na büyülenmiş gibi,ba du. 

Yine de görünt yer eden O çıplak Yu. 
ran Tanrısı gö tamamen yok olmamıştı. 

yal edebiliyordu. Uzun kulaçlar. 
la kıyıya do laşıyor, ısiak kolunun güçlü adeleleri ışığında parlıyordu. Sonra kıyıya çıkıyor r adımlarla yürüyordu. Yere eğilip havlı yor ve kurulanıyordu. 

O arda fark etti. Genç adamın saçları az önce kurulanmıştı. Hafif nemli ve yumuşak görünt. 
yorlardı. Özellikle kulaklarının arkasına gelen kısımda saçları ıslak gibiydi. Christi'nin söyledik. 
leri, gördüklerine hiç uymuyordu. Zachariah Ben. 
nett, korkulacak veya nefret edilecek bir adam değildi. 

Dizzy kafasını toparlamaya çalışıyordu. Chris. 
tinin az önce söylediklerini anlayamamıştı. Ka. 
fasında yeni bir öykü uydurduğu apaçık ortadaydı. En azından orada ne aradığını açıklamak gorundaydı. Dağıtmış biri gibi davranmanın hiçbir yaranı olmayabilirdi. 

Tam o anda Christi'nin elini kendisine doğru uzattığını fark etti. Amcasına, «Zavallı Dizzy'nin başka gidecek yeri yok,» dediğini işitti. Bunu söy. * lerken, başını üzgün bir tavıria iki yana salla. 
mıştı. 

Bu rolü daha önce prova etmiş olmalıydı, çün. 
kü çok iyi oynuyordu. Böylelikle ‘Zach Amca'sma ne kadar ince ve sorumluluk duygusuna sahip olduğunu göstermek istiyordu belki de. 

O anda Dizzy genç adamın hafif 1 , kuşku dolu bakışlarını üzerinde hi di ne yapacaktı? Arkadaşının kendisine verdiği rolü oy. 
naması, bu koşullarda çok zordu. Pu adamla baş. 
ka koşullarda tanışmak mut verici olabilir. 
di. Oysa şimdi başka yeri ğı için arkada. 
şının evine sığınmış b it gibi davranması gerekecekti. 

Zachariah Benne özlerinin içine bakarak a'lüümsedi. Parlak, anlamsız bir tebessümdü bu. Böylelikle Zachariah'a uyuşuk ve ser. 
seri ruhlu olduğu izlenimini verebilirdi. 

uChrist k nezaket gösterdi,» diye murildandı. 


damın bakışları üzerine çevrilmişti şimdi. Gerçekten gözleri bal rengindeydi. Dizzy'yi te. 
peden tırnağa dikkatle süzüyordu. 

« Nezaketle zekâ arasında büyük bir fark var. 
dır,» dedi buz gibi bir sesle. «Ama yine de nazik olmak çekilmez biri olmaktan çok deha iyidir.» 

Bu sözlerle Dizzy'nin çekilmez biri olduğunu kastetmişti. Christi hemen atıldı. «Yo, hayır, Zach Amca böyle konuşmamalısın. Dizxy'nin kalacak yeri olmadığını sana daha önce de söylemiştim. 
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Onun bir parkta, bir sıranın üzerinde uyumasına izin veremem. Böyle bir şeye dayanamam.» 

Durum her geçen dakika biraz daha karışıyor. 
du. Christi amcasına ne söylemiş olabilirdi? Diz. 
2y'yi acındırmaya çalışmış olmalıydı. Yersiz yurt. 
-suz, sokaklarda yatan zavallı biri! Ama bütün bun. 
ların Profesör'ü hiç etkilemediği apaçık ortadaydı. Christi'nin ağzından çıkan tek bir sözcük bile onu etkilemiyordu. 

Genç kız, Christi'ye ikaz dolu bir bakış fırlattı. 
Sözcüklerin üzerine basa basa, «Yeriniz yoksa burada kalmayabilirim,» dedi. «Ama bu durumda bana gidebileceğim bir yer göstermeniz Tr.» 
Bunları söylerken arkadaşının kendi gittikçe uzaklaşmakta olduğunu hasen 

«İstediğiniz yere gitmekte serb iz,» diye murıldandı Zachariah. «Ama gördü üz gibi yegenim eski okul arkadaşını y ırakmak istemiyor. Sanırım size yardım? k niyetinde.» 


Bu küçük iltifat Ch Yi memnun etmişti. 
Dizzy birden onu omu dan tutup sarsma isteği duydu. Arkada$ını rçek bir parazit oldu. 
gunu kanıtlamak u kadar uğraşması gerek. 
li miydi? So makla parazit olmak arasında o kadar çok fark vardı ki. 
© Onunla kalır kalmaz bu yeni planı hakkında ne üşündüğünü ve hissettiğini açık açık anlatmaya karar verdi. Dağitmış biri gibi davranabilirdi, ama eski bir arkadaşının nezaketini istismar eden biri gibi davranmak istemezdi. Ayrıca Zachariah Bennett'in de kendisi hakkında böyle düşünmesi hiç hoşuna gitmiyordu, Zacharlah' ın kara gözlükleri, bakışlarındaki küçümsemeyi gizlemeye yetmiyordu. Genellikle Dizzy başkala. 
rının kendisi hakkında ne düşündüklerine aldır. 
mazdı. Ama nedense bu adamın bu kadar olum. 
suz düşünmesi onu rahatsız etmişti. 
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«Burası sadece benim değil, aynı zamanda yegenimin evi sayılır,» diye devam etti Zachariah. 
«Dolayısıyla, bizimle birlikte kalabilirsiniz. Şim. 
di izninizle...» Kapıya doğru birkaç adım attı, sonra durup geri döndü. 

«Adınız neydi?» 

«James,» dedi Dizzy, kısa bir duralamadan sonra. Christi ona başka bir isim söylemiş olabilirdi. 
O anda Christi'nin keskin ve endişe dolu bakış. 
larını üzerinde hissetti. «Dizzy James,» diye ek. 
ledi. 

«Miss James,» diye mırıldandı “adam. Pi. 
posundan derin bir nefes çekti, d yavaşça havaya üfledi. «Daha sonra g ek üzere,» 


diye mırıldandı N 

Christi, «Zach Amca az ön SA di,» dedi. «Ken. 
disi kuşlarla ilgileniyor. gözlüyor.» 

Ansızın Dizzy'nin bir şey takıldı. Kuvvetle öksürdü. Nef yordu. Gözlerine birden yaşlar dold gözlüydtdu ha! Oysa ay, önce gözetlenen kendisi olmuştu. 

Christi endişele ti. Arkadaşına yaklaşarak eliyle sırt rdu. Dizzy boğazını tutarak, «İyi. 
yim, iyi » dedi. «Bir şeyim yok.» Boğulacak. 
mış gi rkaç kez öksürdü. 

A da onlara doğru yaklaşmıştı. 

«Örnitoloji üzerinizde garip bir etki yaratıyor galiba.n 

Dizzy yatışmıştı. Genç adamın yüzüne baktı. 
Zachariah kalın kaşlarını kaldırmış dikkatle onu süzüyordu. 

«Pek sayılmaz, Profesör Bennett. Ama yine de ilginç bir rastlantı. Buraya gelişimin nedenlerin- den biri de kuşları seyretmek. Onları çok seve. 
rim de.» 

Koyu ela gözlerde keskin bir bakış belirdi. Profesör, «Öyle mi?» diye ımırıldandı. Hayret etmiş gibi bir hali vardı. 

«Ya, öyle,» dedi Dizzy. Başını salladı. «Christi belki size söylemiştir. Kuşları seyretmeye bayılı. 
rım.» 

Christi bu konuşmadan fena halde rahatsız olmuştu. «Neden boşlanıp, neden hoşlanmadığını gerçekten bilmiyoruz, Dizzy,» dedi. «Aradan çok uzun zaman geçti çünkü. En son ne zaman gö. 

rüştüğümüzü bile hatırlamıyorum.» 
© Dizzy kaşlarını hafifçe çatarak arkadaşına bak. 
tı. Profesörün çok zeki bir adam olduğu kesindi. 


Konuşmayı bu şekilde uzatırlarsa bir aza girebilirler ve onun bir şeyler dönd fark etmesine yol açabilirlerdi. 

Doğal bir tavr takınmaya çalış . «En son ne zaman görüştüğümüzü ben ok hatırlamı. 
yorum,» diye mırıldandı. > uzun bir süre 


geçmedi sanıyorum.” 

Christi bu sözler üze A bir tavırla güldü. «Sen re zam Ka olduğumuzu bile * unutmuşsun, ez e «O kadar çok yer dolaşmış, O P L ep E ek tanımışsın ki, zaman 


ye a sii ensce ki ki Christi onu 
~ Sıcak ve ilgi dolu bir tavırla gü- i gel, yukarı çıkalım,» dedi. «Sa. 
na kal n odayı göstereyim.» 

Dizzy'yi oradan hemen uzaklaştırmak istiyordu. 
Dizzy'nin boyun eğmekten başka çaresi yoktu. 
Aksi halde geceyi sokakta geçirebilirdi. Birlikte taş merdivenlere doğru yürüdüler. Profesör piposu ağzında, salonun ortasında durmuş öylece bakıyordu. 

Merdivenlerin sonuna geldiklerinde Dizzy, «Sen ne yaptığım sanıyorsun?» diye fısıldadı. 

Christi parmağını dudaklarına götürerek sus. 
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masını işaret etti. «Odaya girince konuşuruz,» de. 
di. 

«Ama...» 

«Lütfen, Dizzy. Şu anda seninle tartışacak hal. 
de değilim.» Sesinde belli belirsiz bir öfke titre. 
yişi vardı. 

Onun açısından işlerin yolunda gitmediği ke. 
sindi. Hazırladığı planın istediği gibi yürümesi mümkün değildi. Bunu anladığı zaman biraz daha bozulacağı kesindi. 


Kendi kabahatiydi bu. Dizzy'yle nce konuşabilir, hazırladığı planı anla . En azından Zachariah Bennett'le karş yapabi. 


lirdi bunu. Ama yine de Dizzy ar ına yardım etmekten başka çaresi olmadığın hissediyordu. 


İşlese de işlemese de hazırladığı planı sürdürmesi gerek Ama ne yazık ki, bu plan başarısızlığa m du. Dizzy sezgilerinde 


yanılmadığını bili 
Dizzy bird ericks'in arkalarından geldi. 
yini fark etti. de Dizzy'nin salonda bıraktığı 


küçük sırt tası vardı. Bir an ne yapacağını şaşırdı. H e bu eve şimdiye dek hiçbir misafir hu r küçük bir çantayla gelmemişti. Adamun elindekini alıp almamak arasında durakladı. 
gülümseyerek çantayı aldı. Yaşlı uşağın donuk yüzünde ufak bir değişiklik olmadı. 

Christi, Fredericks'in varlığını fark edince ev sahibesi tavırlarında konuşmaya başladı. 

«Evin sadece doğu tarafı yenilendi. İçinde otu. 
ranların sürekli kullanımı için.» Sonra şatonun diğer kısmının neden kapalı tutulduğunu açıkla. 
maya girişti. Bu bölümün tarihi özelliklerinin tamamı korunuyordu ve Zachariah Bennett genel. 
likle bu bölümde çalışmayı ve yaşamayı tercih ediyordu. 
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«Yaptığı iş ona ÇOK pára kazandı devam etti Christi. 
Fredericks kaybolmuştu. Buns rağmen resmi bir tavırla konuşmaya, şatonun gi rini ve özelliklerini anlatmaya devam &i Dizzy sesini çıkarmadı. 
Gerçekten de çok ilginç bir yerdi b düğü her şey Diszy'yi etkiliyordu. Ön beşir yılın içinde yürüyordu sanki. Oysa Christi 

lümün yenilendiğini söylemişti. Öteki bilir nasıldı? İçersi oldukça serindi. 
Bennett yine de merkezi bir ısıtma s muş olmalıydı. Banyo nasıldı acaba? 
On beşinci yüzyılda insanlar kuyudan Sü kovalarla yıkanıyorlardı. Zacharlah Beni ti rihin içinde yaşama tutkusu banyoya kak mışsa durum pek parlak değildi b” «Sana benimkinin tam karşısındaki yal 2k sını veriyorum,» dedi Christi. Çamdan büyük bir kapıyı açtı. i 
Dizzy ilk bakışta gözlerine inanamadı. R çok renkli bir duvar kâğıdı tavanı kapliyi Tam orta yerdeki direkli karyola odanın deyse yarısını doldurmuştu. Dizzy kalın Ð perdeyi yavaşça çekti. Perdenin gerisinde uzun bir pencere vardı. Üst kısmı renkli s larla süslüydü. Aynı pencereden tam karşıl varda da vardı. 
Manzara nefisti, Göz alabildiğine uzanan c ve göller. Dizzy en yakındaki gölü tanır gibi Birden yüzünü ateş bastı. Zachariah Bennet bu gölde yüzüyordu. Gölün hemen arkasi alçak tepeleri tanımıştı. Bu bölgenin önem kısmı şatonun arazisi olmalıydı. 
Bu odada kalması pek iyi olmayacaktı. Ç ne zaman pencereden baksa Zachariah Be 
in çıplak vücudunu görür gibi olacaktı, 4 
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«Ne kadar 18312, değil mi?a 

Arkadaşının sesini duyan Dizzy irkildi, Onun varlığını tamamen unutmuştu. Zachariah Ben. 
nett'in çıplak görüntüsü gözlerinin önünden kay. 
boldu. Christi'yle göz göze geldi. Aklından geçenleri anlamış olabilir miydi? =- 

«Sana söylemiştim,» dedi Christi. «İnsan kendini her yerden ve her geyden uzak hissediyor. 
Sen de böyle düşünmüyor musun? Belki henüz anlayamadın. Biraz zaman geçince, aynı hayaya gireceğin kesin.» 


«Bu işi becerebileceğimizi hiç sanmıyorum, Christi.» 


Zachariah düşünmenin sırası . Simdi bütün gücünü kullanarak arkadaş etme- 


liydi. Hazırladığı plan kesinlikle b ızığa uğ. 
râayacaktı. Hatta geri tepebilirdi a 


Konuşmaya devam edecek ir şey dikkati. 
ni çekti. Karşıki duvar pı vardı. Gidip açtı ve gerekli her şeye mükemmel bir ban. 
yoyla karşılaştı. ştı. Banyoya çok ihti. 
yacı vardı. Yine de up, durgun bir göle gir. 
mayi tercih eder | 

u düşünceyi ek ister gibi elini alnına doğru götürdü. a benim sıradan bir üçküğıtçı ol. 
duğumu , değil mi? Bu konuda amcanı ikna e , inandırmaya çalıştın. Bence bu ko. 
auda çok ileri gidiyorsun, Christi. Gerçi konuş ` must ama, bu kadarını beklemiyordum doğ. 
rusu, Eminim amcan ilk görüşte benden nefret etti.» 


«Ama bunu yapmaya mecbur kaldım.. 
«Nasıl?a 
«Henry yüzünden?» 


«Henry mi? Köpeğinin bu işle ne ilgisi var, cl rahilir miyim?» 


«Şey... doğrudan bir ilgisi yok, tabii» Ch 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Baik yala YANAN A A Ng Aa İN e ları gevşemişti. Dizzy sabırsızlanmaya başladı di Anlaşılan durum, göründüğünden çok daha kö maşıktı. 

«Neler oluyor burada?» 


şimdi. 

«İstediğim gibi olmadı, Dizzy. Bu yüzden b ara ne yapacağımı bilemedim. Hiçbir şey planli dığım gibi yürümedi. Daha doğrusu bir aksili oldu?» 

«Aksilik mi? Bu da nereden çıktı şimdi? Né oldu?» 

Christi yüzünü buruşturdu. «Bu sabah senini telefonla konuşurken, birisi geliyor demiştim, ha tırhyor musun? Bu yüzden telefonu hemen kapā mak zorunda kalmıştım.» a 


«Hayal meyal hatırhyorum.»s~ Dizzy içini çekti «Uykusuz biri sabahın o saatinde olup bitenle ne kadar hatırlayabilirse o. kadar.» 

«Şey... o gelen meğer amcammış. Nasıl oldi bilemiyorum. Sabahın o Saatinde genellikle gi yüşe çıkar ve uzun süre dolaşır. Ama her nasıls telefonla konuştuğumu işitmiş ve merak edip ge miş. Kiminle konuştuğumu sordu bana. Sabahi o saatinde garip bir durum tabii. Ben de ona se ni kısaca tanıttıktan sonra telefon numaramı es ki bir okul arkadaşımızdan aldığını söyledin Buraya gelmek ve bir süre kalmak istediğini de anlattım.» 

Buraya kadar anlattıklarında bir anormelli yoktu, ama planını neden değiştirdiğini açıkla m yordu. 

«Anlıyorum. Amcan ani gelişiyle sana düş ET fırsatı bırakmadı. Ama yine de daha sonra tel fon edip beni uyarabilirdin.» 
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«İnan bana Dizzy, o andan itibaren bir dakika bile tek başıma kalamadım. Zach amca kendisiy. 
le birlikte yürüyüşe çıkmamı önerdi. Birkaç ma. 
zeret uydurduysam da, öyle ısrar etti ki sonunda başka çarem kalmadı. Döndüğümüzde de elinden kurtulamadım. Beni birlikte kahvaltı etmeye zorladı. Ve o akla gelebilecek her türlü yiyecekle donatılmış kahvaltı masasına onunla birlikte otur. 
mak zorunda kaldım.» 

Christi sabahları hiç kahvaltı etmez, sadece bir fincan kahve içerdi. 

«Benim az yediğimi ve durmadan za gmi düşünüyor,» diye devam etti Christi. valtı- dan sonra yalnız kalacağımı sanıy .Amane gezer. Bu kez de beni çevrede do ya zorladı. 
Tur atacakmışız. Düşünebiliy musun, Dizzy! | Hayatımda bu kadar si tler geçirdiğimi hatırlamıyorum.» 


«Bu anlattıkların g çok ilginç,» diyerek arkadaşının söz esti Dizzy. Sabrı tüken. 
mişti. «Köpeğin unuttuk bu arada. On bu meseleyle ilgisini açıklayacaktın » 


«Henry mi?» Christi kaşlarını çattı. «Çok kö bir şey Ol izzy. Nasıl anlatacağımı bil | rum.» - 

Chr İmemek için kendini zor tutuyor, ikide biye dudağını ısırıyordu. «Zach Amca yatağına bir erkek aldığını duyunca çok şaşırdı. 
Böyle şeylere pek alışık değildir de kendisi.» 

Dizzy dehşete kapılmıştı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. «Kim yatağına erkek alışa dedi F retle. «Ne eprkeči?» 

Christi daha fazla dayanamayaşık başladı. 

«Henry'yle şu anda ayni yatakta yatıyo dur, demiştim ya.» ” 

«Ne var bunda? aörçektei de köpeğin ya 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mın dibinde yatıyordu.» Bir an durdu. Kafasında ansızın bir şimşek çaktı. «Aman Tanrım,» diye mırıldandı. «Yoksa amcan Henry'nin bir erkek olduğunu mu düşünüyor. Bana bunu mu söyle. 
mek istiyorsun?» 

«Ne matrak, değil mi?w diye kıkırdadı Christi. 

«Sen çıldırmışsın! Şu anda avazım çıktığı ka. 
dar bağırabilirim.» 

«Haydi, Dizzy. O kadar önemli bir şey değil bu. 
Bence çok komik.» 

«Hiç de komik değil. Henry için de komik ol. 
duğunu sanmıyorum. Umanm zavallı Henry'nin kız arkadaşı bunu duymaz.» KA 

«Zavallı amcam sözlerini duyunca Ş0 . Bu müzede yapayalnız yaşıyor, düşünebiliyor mu. 
sun? Ayrıca onun da gözleri tıpkı ry'ninki gibi, kahverengi.» Z 

«Kahverengi değil, koyu ela 

Dizzy bu sözleri farkın adan söylemişti. 
Birden yanaklarının pem iğini hissetti. Kuşkuyla arkadaşının aktı. 

Bereket, Christi 4d u fark edememişti. 
Dizzy'nin amcas l] bir ilgi duyduğunu bilse kim bilir ne üşihürdü? Christi özel hayatında erkeklere sürek ilgi duyardı. Aralarında bir ayı rım yapm oldukça tuhaftı. Dizzy ise bu ko. 
nuda Ol seçmeciydi. 

Daha dikkatli olmalıydı artık. Amcasına özel bir ilgi duyduğunu Christi asla anlamamalıydı. 
Bu özel ilginin nasıl bir şey olduğunu açıklaya. 
muyordu aslında. Belki de abartılacak bir şey degildi bu. Sadece gölde gördüğü adamla Zachariah Bennstt'in aynı kişi olması onu biraz faşırtmıştı. 
Böyle bir rastlantı olmasaydı belki Profesör'e hiç ilgi duymayacaktı. 

Derin bir soluk aldı. «Henry adında bir köpe. 
ğin olduğunu amcana açıklayamaz mıydın?» 
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«Elbette hayır,» dedi Christi bir an bile duraksamadan. «Bunu yapsaydım, Zach Amca evimde hayvanlara bakmak için kaldığını derhal an. 
lardı. Bu durumda yıllardır birbirimizi görmedi. 
gimizi ona nasıl söyleyebilirdim. Ayrıca bu sabah sen beni aramış oluyorsun, ben seni değil.» 

«Evet, anlıyorum,» diye mınldandı Dizzy, başım iki yana sallayarak. «Yine de şu parkta yat. 
ma hikâyesi biraz fazlaydı.» 

«Senin de en büyük hatan adını söylemendi.» 

«Ne yapmalıydım sence. Başkasının adını veremezdim ya. Benim adım Dizzy James. En azından, resmen.a 


«Soyadından hareketle ailenin araştırabilir.» 

«O kadar önem vereceğini sa n.» 

«Bu tarihçilerin ne yapacağı hiç beli olmaz 


Özellikle Zachariah Bennett'in kulanmayı bir çeşit meslek haline getirmiştir. Ona ailenden kısaca söz ett Okulu bitirmenden kı. 
sa süre sonra ail ün servetini kaybettiği. 


ni ve sefalete d ü anlattım.» 

Dizzy tek ,kaldırarak arkadaşının yüzüne baktı. Bütün olup bitenler ona kötü bir komedi gibi e başlamıştı. Adını Dizzy James olarak v i Christi'nin gülünç planı açısından hiçbir taşımıyordu. Yıllardır babasının 


adım kullanmıyordu nasıl olsa. Onunla bütün bağlannı kesmeyi tercih etmişti çünkü. 

«Simdi ne yapacağımızı konuşalım istersen,» dedi sinirli sinirli ellerini ovuşturarak. «Amcana benim hakkımda bir sürü yalan söyledin. Bunla. 
rın en azından bir kısmının doğru olmadığını an. 
layacaktır sanırım. Böylece ortaya dehşet verici bir karışıklık çıkacak. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz Christi?» 

Christi'nin yüzünde kırgın bir ifade belirdi. 
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Dizzy'nin bakışlarında ise apaçık, alaycı bir an. 
lam vardı. i 

«Pekâlâ » dedi Christi. «Ne yapacağımızı söyle. 
meden önce biraz düşünmek zorundayım. Planım. 
da bazı aksamalar olduğunu kabul ediyorum. 
Ama bunun dışında bence her şey mükemmel yü. 
rüyor. Senin hakkında ona öyle şeyler söyledim ki, amcam artık benimle eskisi gibi konuşmuyor. 
Örneğin, o zamandan beri Tiyatro Okulu'na kay. 
dolmakla ne büyük bir hata yaptığımı söylemedi. 
Ayrıca her ay başka bir erkekle çıktığımdan da söz etmez oldu. Bütün bunlar onda önemli bir değişiklik olduğunu, en azından işlerin Xşimdilik yolunda gittiğini gösteriyor.» Q) 

«Yaptığım hizmetin boşa gitm mesin sevindirdi doğrusu.» ve 

Christi arkadaşının sesindeki cı ifadeyi an. 
lamazlıktan geldi. 

«Eminim daha da iyi dı. «Ah Dizzy buraya ku dolu bir havayla mişti bu sözleri. 


«Umarım öyl : mırıldandı Dizzy. 

«Çok eğleneceğiz, göreceksin. Daha da komik şeyler olacak ° 

Dizzy, * 1 Christi, diye geçirdi içinden. 
'İyice ış. Karamsarlıktan iyimserliğe ne de ça iveriyor. 

Ge en de Christinin mavi gözlerine neşe dolt; canh bir ifade yerleşmişti. 

«Burada yapılacak bir şey olduğunu pek sanmıyorum,» diye mırıldandı. 

«Nasıl böyle söylersin. Eskiden bu tür eğlence | fırsatlarını hiç kaçırmazdın. En azından ben ha. 
tırlamıyorum.n 

«Bu tür komedilerde rol alamayacak kadar yaş. 
landığımı hissediyorum,» diye mırıldandı Dizzy. 
Hafif bir yorgunluk duyuyordu içinde. Az önce 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` Koa diye atıi. 
çok iyi oldu.» Coş- 


dışarıyı seyrettiği pencereye doğru yürüdü. Zac- 


hariah Bennett'in içinde yüzdüğü göle doğru çevirdi bakışlarını. 


«Amcan kuşları çok seviyor, öyle mi?» diye mı. 
rıldandı. «Ve eline bir dürbün alp onları seyretmeye çıkıyor. Sık mı yapar bunu?» 

«Hemen hemen Tanrının her günü, öğleden sonra.» 

Christi'nin sesinde tam bir kayıtsızlık vardı. 
Amcasının özellikleriyle hiç ilgilenmediği belli olüyordu. «Çok yoğun bir çalışmadan sonta si. 
nirlerini gevşetiyormuş. O kuşlarda ne buluyor, anlamıyorum. Birkaç saat dışarda kalır sonra 


dönüp kitaplamna kapanır. Saatler v r boyunca başını kaldırmadan ara 


Bu arada soyunup buz gibi suya. 
züyordu. Zindeleşmek için. . 


«Böyle bir şatoyu çekip k için insanın 

çok parası olmalı,» diye ndı Dizzy. 
| «Paradan yana sanlı yk Şu benim paramı 
€. bir verse, harcamala na yardım bile edebi. 


srim.a 

DİREY bakışların arkadaşım yüzüne çevirdi. 
«Amcan sana ik etme rolünü çok ciddiye alıyor gibi birhis var içimde. Bu yüzden ona para vererek kurtulabileceğini düşünmemelisin. Bunu bir şvet gibi görecek ve çok kızacaktır. 
Em undan.» 

«Bunu gayet iyi biliyorum,» dedi Christi omuz. 
larını kaldırarak. «Buraya geldikten sonra ilk bir saat içinde onu parayla ikna edemeyeceğimi anladım.» 

Christi aslında hayatı boyunca hiç parasız kal. 
mamıştı. Çok mutlu bir çiftin kızıydı. Ama ne yazık ki karı koca seyahat etmeyi çok seviyorlardı. 
Üstelik babasının mesleği de sürekli seyahat etmesini gerektiriyordu. Başarılı bir arkeologdu. 
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yor ve yü. 


E o da 


Bu yüzden zavallı Christi daha sekiz yaşındayken yatılı okula gönderilmişti. Orada yaşadıkları or. 
tak mutsuzluk Dizzy'yle Chbristi'yi birbirine yak. 
laştırmıştı. Her şeylerini paylaşmışlardı. Yıllar geçtikçe kızkardeş gibi olmuşlardı. Birbirlerine hep yardım ederlerdi. 

Christi, elini arkadaşının omzuna koyarak, «Bak canım,» dedi. «Şimdi sana tam on beş dakika veriyorum. Bu süre içinde duş yapabilir ve üstündekileri değişebilirsin. Üstündekiler çok uygun. Aynı derecede kötü şeyler giymelisin. Bunu özellikle rica ediyorum senden.» Dizzy'yi cesaret. 
lendirmek ister gibi gülümsedi. «Sonra b do. 
laşırız, etrafı görürüz. Görülecek ne varsa? 

Dizzy başını salladı. Arkadaşı O Keli yüzündeki tebessüm yavaşça soldu Pencereye doğru yürüdü. Bakışlarını gölün de mavi sulanna çevirdi. 

O Yunan Tanrısı'nı işte göl kıyısında görmüştü. Ve şu kuş seyre eselesinde Christi yanılmıyorsa, ayn Ş Games öğleden sonra 


görmesi işten bile x3 


< 


€ 
Bölüm Üç 

Tamamen rastlantıya dayanan bu küçük alayı Christi'ye neden anlatmamıştı? 

Zaman yokluğuyla bir ilgisi yoktu bunun. Mer. 
divenleri çıkarken, koridorlarda yürürken ya da bu odanın içinde konuşurlarken yil Christi, öğleden sonraları amcasının gö çıplak 


yüzdüğünü öğrense kim bilir ne d Iki de rahatlardı. Zachariah Bennett'in arı tara- 


fından görülme korkusu du böyle rahat hareket etmesi sorumlu! Sil sahip bir insana yakışmayacağı i ti eline önem. 
li bir koz geçirmiş bile o . Gerçi göl böl. 
gesi şatonun toprakla idi. Ama yine de bir tarih profesörün le davranması Olduk. 


ça garipti. 
Piltün bunlara rağmen Dizzy sessiz kalmıştı. 
Chris, ark hayatta hiçbir bağı olmadı. 


ğım söylerk } ıydı. Gerçekten de kimseye ba- 


gğımlı deği . Ama öte yandan, aynı şey, hayatın erkek olmadığını gösteriyordu. Oysa Zac Bennett bunun tam aksine inanıyor olmalıydı. z 


Yine de gölde gördüklerini anlatmaması iyi ol muştu. Çünkü bu durumda Christi bütün ayrın. 
tıları öğrenmek istiyecekti ve Dizzy ister istemez onu bir Yunan Tanrısı gibi gördüğünü ve çok çekici bulduğunu itiraf etmek zorunda kalacaktı. 

Dizzy uzun yıllar dar ve çok samimi bir arkadaş çevresinde duygusal bakımdan önemli deneyler yaşamadan sürdürmüştü hayatını, Arkadaşlarıyla arasında tam bir güven İlişkisi vard Dizzy'nin sevgi dolu, mutlu bir hayati ole düşünürdü. Belki de bir ailesi olduğundan E lerle ilişkilerinde oldukça serbest e arkadaşlarının hiçbiri Dizay için çöpçats maya gerek görmemişti. Ama bu sert st nışlar Zachariah Bennett'in anladığı an gildi. tabii. A 
Saatine baktı. Christi'nin verdiği süre g üzereydi. Hemen banyoya girip bir duş ç üstündekileri değişip odadan çıktı. T Christi hâlâ banyodaydı. Arkadaşına ses den, sessizce odasının kapısım kapayıp çık kt. 
zy. Yemek salonuna tek başına gidecekti. i. 
ki şatolar hakkında az çok bilgisisvardı.” 
den yemek yenen yerin ne tarafta oldu liyordu. y 
Yemek salonuna girdiğindedik-dikkatini duvarlardaki gösterişli yağliboya tablolg Resimlerden birinin önünde durup in başladı. O 
İster istemez berâ&berinde getirdiği il den birini giymek, zorunda kalmıştı. Bu ça halinde uzayan basit, siyah bir giysi durumda giyilebilecek türden b şey. - kolsuz cimâsıydı. İçersi oldukça ,serindi: böyle bir durumla karşılaşacağını bilse) na dahâ'uygun bir şeyler alırdı, e Christi şatonun bir buzdolabı kadar E: duğunu söylerken haklıydı. İnsanın iç n bu serinliğe kolsuz bir elbiseyle diröni işi değildi. Kollarını ovuşturarak çevres dı. Merkezi ısıtmaya benzer bir şey yokt nürde. Sadece geniş odanın uzak bir ki mermer bir şömine vardı. İçinde yanan ate 
nın soğuğunu biraz kırmaya yetiyordu 4 
ki saçlarını serbest bırakmıştı. Uzi n: 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çok üşüyen yerini, yani kulaklarını koruyabilirdi. 
Acaba iyi mi yapmıştı? Bukleler halinde sırtına kadar uzanan bu saçlar ona nasıl bir görüntü ve. 
riyordu? Zachariah Bennett'in karşısına şuh ve hafif bir kadın görünümüyle çıkmak istemiyordu. 
Yine de Christi'nin bu görünümden hoşlanacağı kesindi. Anlattığı öykülere uyuyordu çünkü. Profesöre gelince, mutlaka az önce yaptığı gibi gözlerini kısarak onu tepeden tırnağa süzecekti. 

Birden ayak sesleri duydu. Arkasına dönmek, bakışlarını tam karşısında duran yağlıboya tab. 
jodan ayırmak istemiyordu. Ama yaklaşan ayak seslerini duymazlıktan gelmek imkâns İster istemez arkasına döndü ve Zachariah B tt'le göz göze geldi. 


Genç adamın üzerinde siyah bir k vardı, Beyaz gömleğinin yakası açıktı. haliyle çok daha yakışıklıydı. Giyimine d biri olduğu belli oluyordu. Giydiği her ş kusuz usta bir 


terzinin elinden çıkmıştı. 


Saçları yine ıslak gibiydi: Bu adamın ikid& bir say anni yıkaması rip değil miydi? Ama bu kez. onları dikkatle taramıştı. Yüzüne çekicilik katan o küçük görünürde yoktu. Bakışla. 
rnı Dizzy'den rmadan piposunu cebinden çı. 
karıp yükti ön dişlerinin arasında sıkıca tutuyordu. 

“Böyl adamın yalnız yaşaması çok garip,’ diye içinden geçirdi Dizzy. Kadınları bir bakışta btüyjileyebilecek her şeye sahipti. Onu daha önce gölde görmüş olmasaydı kuşkulanabilirdi. Ama şimdi genç adamın giysilerinin gerisinde ne oldugunu da çok iyi biliyordu. Bir erkek olarak ku. 
sursuz olduğu kesindi. 

Dişlerinin arasına sıkıştırdığı piposunu eline alarak Dizzy'nin tam karşısında duran resmi işaret etti. 
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«Resimde gördüğünüz ev Martin Ellington aittir,» dedi. Geniş odada sesi hoş bir yankı yap yordu. Resimde büyük bir çiftlik evi akşam gi neşinin kızıltılarına karışmıştı. Sıcak renkleri rağmen, nedense insanın içini ürperten kasve bir şeyler vardı bu resimde. 

«Çok etkileyici,» diye mırıldandı Dizzy. 

«Bir Valerie Sherman resmidir,» dedi ger adam. Piposundan derin bir nefes çekti. Sesind ve tavırlarında çok kibar bir hava vardı. 

Dizzy yan gözle onun yüzünü inceledi. O sı ada Zachariah Bennett önündeki tabloyu seyrediii du. Genç adamın bakışlarında apaçık bit hayra lık gördü. Salonda en çok bu resmi Seviyor olim t lıydı. z 

‘insamn nefesini kesecek kadar yakışıklı," diye geçirdi içinden. Ona bakan bütün kadınların a nı şeyi düşünecekleri kesindi. © 


Neden sürekli güneş gözlüğü takıyordu acab api Gölden çıktığında gözlük takmadığını çok iyi tırlıyordu. Oysa havdçok güneşliydi. Belki de bi gözlüğü insanlarla kendi arasına dikilmiş bir ç şit kalkan gibi “kullanıyordu. Oysa gölde... Dizzi ikide bir kızârdiğını fark edince telaşlandı. 


« ValeriesSherman'ın burada yaşadığını saniyi rum,» diye devam etti genç adam. S-Sesi çok yakındaydı şimdi. Dizzy başını çevi meden Zachariah Bennett'in resme doğru deği kendisine doğru bakarak konuştuğunu fark eti 

Ne düşünüyordu acaba? Yoksa yeğeninin ar tığı gibi biri olup olmadığını mı? 
«İnsan ancak yaşadığı bir evin resmini bu dar canlı yapabilir,» diye mırıldandı. 
o «Resim sanatından anlıyorsunuz galiba.» 
«Biraz.» | 
Dikkatle Dizzy'nin yüzünü inceliyordu. O 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rengi gözlerle karşılaşmamanın mi yolu sürekli resme bakmaktı. 

«Demek Miss Sherman'ın AM beğeni. 
yorsunuz.» 

Christi'yi beklerken Dizzy'le konuşabileceği ortak bir ilgi alanı bulun için SEY gibi bir hali vardı. 

Dizzy paniğe kapili Sherman hakkında fazla şey bilmiyordu aslında. 

«İyi resimden anlarım,» dedi, konuyu biraz da. 
ğıtmak için. Sonra birden cesaretini toplayarak «Sherman'ın çok yetenekli bir ressam olduğu kuşku götürmez,» dedi. «Knolisley Hall'un çirkin. 
liğini ve kasvetli görünüşünü tuval ükemmei biçimde yansıtmış.» < 

Genç adam bakışlarını le 
«Belki biraz...» 

«Grotesk.» f 2) y 

, «Olabilir. İnsanın bu r ki hatları ve renkleri unutması çok güç. > 


Aslında Dizzy b fazla gerçekçi buluyor. 
du. Bir çeşit hay ü eksikliği vardı onda. 

«Bende baş rmanlar da var,» dedi pro. 
fesör. «Hepsi kadar gotik değil. Bir ara onları sana gö ek isterim.» 

Dizzy'y re bu sözlerin özel bir anlamı yoktu, Pr re bunları söyleten, evdeki misafire gösterilmesi gereken sıradan nezaketten başka şey olamazdı. 

Titrememek için zor tutuyordu kendini. Oda. 
daki ısı hızla düşüyordu sanki. Hafifçe titredi. Bu durum Zachariah Bennett'in gözünden kaçma. 
muıştı. Tek kaşını kaldırarak merakla baktı. 

«Ah özür dilerim,» dedi Dizzy. «İçersi biraz soguk da.» 

Genç adamın dudaklarında hayal gibi bir tebessüm belirdi. 


me çevirdi. 
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«Alışık olmadığın için,» diye mınldandı, © İnsan soğuğa alışabilir miydi? Ne gerek var buna? Profesör istese bu binayı çok iyi bir isit sistemiyle donatabilirdi kuşkusuz. 
«Gelin, ateşin yanına gidelim.» 
Şöminerin iki yanı koltuklara doğru rüdüler. ~ 
Genç adam koltuğa yerleşirken, «Bu gece £ çekten parkta yatmayı mı düşünüyor ye sordu. 
Christi'nin yalanlarının hiç olmazsa bir” 


memeliydi. arkadasını planını ei bi cak bir şey söylememeliydi. i «Aslına bakağbapizl pek emin deia «Böyle bir şey yapabileceğinizi ben de Si yorum,» diye mırıldandı genç ddam." Mera sabit bakışlarla Dizzy'yi süzüyordü. 
«Zor durumda kaldığını? Zaman Henry'y nıyorsunuz herhalde.» 
Henry adını duyan ()D7y, az kalsın Gti yerde sıçrayacakta. Giyristi'nin yalanların 


«Henry'nin“baha yardım edebilece iii h mam,» diy&simiırıldandı. Peu . şey, bu g başkasıyla birlikte olmalı.. d 

«Anlıyörum.» diye öyle Zacharlah 3 
düşünceli bir tavırla başını sallayarak. « da bulunduğunuz sırada Christi'yle sik yorsunuz herhalde?» © 

«Cbristi, yıllardır görüşmediğimizi siz miş olmalı, Bir rastlantı sonucu burg dg 

işte bu doğruydu. Ama Profesör kül benzemiyordu. 

«Buraya neden geldiniz, Miss James? 

«Bana Dizzy diye hitap edebilirsiniz.» 
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man kazanmak için söylemişti bu sözleri. «Şey... 
bir süre ir Londra'dan uzaklaşmam gereki. 
yordu da.. 

Genç sda hafifçe kaşlarını çattı. «Yoksa Henry evli mi?» 

Bir de tarih profesörlerinin hayal gücünden yoksun olduklarını iddia ederlerdi! s 

«Yo hayır, öyle bir şey değil. Bir süre kadīr uzaklaşmak istedim. Yalnız kalmak için. Seya- 
.hat etmeyi de ayrıca çok severim. Bunun nasi bir duygu olduğunu anlıyorsunuzdur, umanm.y Hafifçe gülümsedi. Profesör Bennett'in bu. sözle. 
rin tek bir kelimesine bile inanmadığı paç ortadaydı. 

«Anladığımı pek söyleyemem,» “diye; mırıldan. 
dı, piposundan derin bir nefes Rai «Bir içki alır mıydınız?» 

İşte bu çok iyi'bir fikirdi AN her geçen daki ka, ateşin yanında olması men biraz daha uşüyordu. Bir viski istes di acaba? Hayır bunu yapamazdı. Alkol, büt bunların üzerine biraz faa gelirdi. 

«Küçük bir sherry lütfen,» dedi hafifçe titreyerek. 
«Gidip kendinize bir hırka alabilirsiniz.» dedi genç ipe n hiç üşümüyorum, ama özellikle Christi ları çok serin olduğunu söylüyor. 
Yanınızda hırka gibi bir şey yoksa, Christi size uygun bir şey bulabilir.» 

Bu sözler üzerine Dizzy nedense kendini bir kez daha parazit gibi hissetti. «Teşekkür ederim,» dedi. «Üzerime alacak bir şeyim var. Parkta yat. 
ma olasılığı nedeniyle hazırlıklı geldim.» 

Profesör Bennett ona bir bardak sherry uzatırken hafifçe gülümsedi. «Yaşadığınız hayat taz 
21 ailenizi endişelendirmiyor mu?» 

«Hayr,» diye karşılık verdi Dizzy. Babasından 

43 


dinlediği o uzun ve bıktırıcı konferanslar yıllar önce sona ermişti. Zaman her şeyi değiştirmiş ve babasının kızına duyduğu ilgi tamamen kaybol. 
muştu. «Onların kendi sorunları var,» diye ekle. 
di. 

«Anlıyorum,» diye mırıldandı genç adam. Ch. 
ristinin anlattıklarını hatırlamış olmalıydı. Bütün servetini kaybederek yoksulluğa düşmüş aile öyküsü yerini bulmuştu. 

«aŞatoda bu şöminelerden başka ısıtma aracı yok mu?» diye sordu Dizzy, konuyu değiştirme umuduyla. 

«Simdilik yok.» 

Bu soru Profesör'ün canını sıkmı 

«Çok güzel bir yer,» diye atıldı D insan sanki tarihin içinde yaşıyor. 
«Geç kaldığım için özür dile 
Cbristi yüzünde saygılı biz © ümle içeri gir- 


mişti. 


«Giyecek bir şeyin ol düşündüm, Diz. % zy. Sana bunu getir Elindeki krem rengi kaşmir hırkayı D tti. 


Dizzy kaşlarını hafifçe çatarak arkadaşına baktı. Uzattığı hır almaktan başka çaresi yoktu. 
koyarken Christi'nin yüzü. 
olduğunu fark etti. Hızlı hız. 

ordu, koşmuş gibi. 
, Zachariah Bennett'le aralarında geçen konuşmayı kapı aralığından dinlediğini adı gibi biliyordu. Hırkadan söz edildiğini duyunca bir koşu merdivenleri çıkmış ve bir şey bulup getirmişti. 
Hiç bozmadan, «Teşekkür ederim,» deği. Asl L da çok iyi olmuştu, çtinkü donmak üzereydi. 
Zachariah Bennett'le şatonun tarihi hakkında konuşmak istiyordu. Christi'nin gelmesiyle bil . 
likte bu olanak ortadan kalkmıştı. Şimdi yine aptal rolü oynamak zorundaydı. Christi birlikte oku. 
dukları okulun aptal üretmekten başka bir işe yaramayan bir yer olduğu konusunda amcasını çoktan ikna etmiş olmalıydı. Tabii bu durumda tarih ve sanat gibi konularda hiç konuşmamak gerekiyordu. 


Christi amcasının oturduğu koltuğun kenarına ilişip elini samimi bir tavırla onun omzuna koydu. 


«Ne iyi ettin de geldin, Dizzy!» 

Bu sözlerin ardından derin bir sessizlik oldu. 
Dizzy arkadaşına bakıp hafifçe gülümsedi, Christi Miraz telaşlı görünüyordu. Ne olursa olsun bir şeyler söyleme isteğiyle, «Birbirinizi iyice tanı mışsınızdır artık,» dedi. 


“Ona ne şüphe,' diye içinden geç . Bütün anlatılanlardan sonra Z 3 
hakkında neler düşündüğünü de zor değildi. Aslında i adam gerçekten çok il koşullarda tanışmayı ço 

Zachariah yeğeni li «Yemekten önce bir şey içmek iste in?» diye sordu. 

«Her zamanki ii ir meyve suyu alabilirim,» diye karşılık Christi. ; 

Christi'ni son ne zaman meyve suyu içtiği. 
ni aa a Herhalde okul sıralarındayken. g O zamanlar kendisi meyve suyu değil süt içmeyi tercih ederdi. En küçük ayrıntılarda bile rolünü başarıyla oynamayı sürdürüyordu. > 

«Bir sherry daha ister misin, Dizzy?» or l 

Profesörün derinden gelen sesi onu düşüncele.. 
rinden uzaklaştırdı. İlk kez kendisine soyadıyla hitap etmiyordu. Bunu neye yormalıydı? 
«Teşekkür ederim,» dedi. «Bu sherry bana ye ter.» . 

Christi onun bir değil birkaç sherry içmeasir 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tercih ederdi kuşkusuz. Bu rol gittikçe canını sık. 
maya başlamıştı. Bir yerde vazgeçmekten korkuyordu. Birinin ne kadar sorumluluk duygusuna sahip olduğunu kanıtlamak için sorumsuz biriy. 
miş gibi davranmak! Bundan daha budalaca bir şey düşünülebilir miydi? Ayrıca Cbristi'nin hayatla oyun oynamayı bırakma zamanı gelmemiş miydi? Bu yuştaki bir insan kendi sorunlarını kendi çabasıyla çözmeyi öğrenmeliydi. 

Ne fark ederdi ki? Bu kısa ziyaretten sonra Zachariah Bennetti bir daha görmeyecekti. Bu durumda genç adamın, hakkında ne Güşüneceği hiç de önemli değildi. 

Prolesör yeğenine meyve suyu hazırl ale için yerinden kalkıp dışarı çıkınca Di adaşına dönerek, «Biraz aşırı gitmiyor ME Christi?» 
dedi. 

Arkadaşının mavi gözleri pesin bir ifadeyle 


açıldı. 
uNe demek istedin, AN 


«Şu hırka.» 

«Beğenmedin mi 

«Hayır. tam aksine, çok hoşuma gitti. Kapı aralığından konuşmamızı dinlemen ise hiç hoşuma gitmedi.n 

Me xavi gözlerinde bir öfke kıvılcımı çaktı. «N acaktım yani?» dedi. «Bu şatonun tarihi h inda onunla sohbet etmene izin mi verecektim? Onun üzerinde yaratman breken izlenime zarar verir böyle şeyler.n 

Dizzy sinirlenmeye başlamıştı. «Konuşmamızın tamamını dinlediğine göre rolümü elimden geldiği kadar oynamaya çalıştığımı anlamışsındır. 
Sana fazla ileri gitmemeni ihtar ediyorum. Bu şekilde devam edersen amcan varlığımdan rahatsız olmaya başlayabilir ve benim buradan gitme... 
mi isteyebilir.» 
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Bu sözler üzerine Christi paniğe kapıldı. «Ya. 
ni, gergekigii çok ileri gittiğimi mi düşünüyor. 
sun?» 

«Hem de Me Ayrıca şu Sherman resimleri hakkında beni uyarabilirdin.» x 

«Ama ben...» 

Profesör içeri girmişti. Birbirlerine gülümseyerek sustular. Christi meyve suyunu aldı. Zachariah koltuğuna otururken Dizzy'ye dönerek, «Bir şey sormak istiyorum,» dedi. «Dizzy ismi sana pek uymuyor. Neden böyle bir isim seçmişler?» 

Christi'nin yüzünde panik dolu bir ifade belir. 
mişti. Dizzy rahat bir tavırla gülümerciğe çalı. 
şıyordu. 


«Sizinle aynı fikirde değilim Pro Bennett,» dedi. «Bu isim bana çok iyi u . Tanıdığım insanlar da aynı fikirdeler.» 

«Yine de sana böyle bir is ermeleri çok ga 


rip. Bu sözcük şaşkın a nin bile geliyor. Veya yolunu şaşırmış, başı dö .N 
, «Olsun. İnsan zam lışıyor Profesör. 


Doğduğu zaman annesi ve babası büyük bir 


düşkırıklığına u şlardı. Çünkü erkek çocuk bekliyorlardı. zırladıkları isimler hep erkek n 


isimleriydi. ya yanlış bir şey getirmişler gibi adını D oymuşlardı. Çok sonra ilk şoku atlattılar ızlarına böyle acayip bir isim taktık. 
ları için pişman oldular. Ama yine de değiştirmek istemediler. Onu DC diye çağırmayı tercih ettiler. 
Dizzy'yi insanlar, ancak okula başladıktan sonra kendi ismiyle çağırmaya başladılar. 

Zachariah Bennettin dudaklarında yine o hayal gibi tebessüm belirmişti. 

«Bana Zach veya Zachariah diye hitap etmeni tercih ederim. Sadece öğrencilerim bana Profe. * sör diye hitap ederler.» 

Dizzy hafifçe gülümsedi. 
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«Teşekkür ederim, Zach.» 

Genç adam başını salladı. «Akşam yemeği ha. 
zır olmuştur» dedi. «Gidip bakayım.» Yerinden kalkıp, bitişik salona geçti. 

«Bu bir başlangıç olmalı,» diye mırıldandı Ch. 
risti. Endişelenmişti. 

O anda Dizzy'nin kafası başka yerdeydi. Ya da, iki kilometre ötede, gölün kıyısında. «Ne dedin? 
diye fısıldadı. 

«Dikkat etmedin mi? Sana samimiyet gösteri. 
yor. Bunu hiç beğenmedim. Aslında çok Kibirli bir adamdır.» 

Kibirli ha! Hiç de öyle değildi. « rsun heyatım,» dedi Dizzy. «Seni etkiley r ailen cimadıiğı için böyle düşünüyorsun. önceki konuşma amcanın beni olumlu bi olarak gör. 
düğü anlamına gelmez. Sadec nazik biri.» 

«Demek beni etkileyen bir ailem yok öyle mi? : dedi Christi, öfkeyle. «P yâ sen, senin ailen nasıldı, söyler misin?» 

«Lütfen benim ail u işe karıştırma olur mu? Şu anda senin nle ilgileniyoruz.» 


Christi'nin hafifçe kızardı. 
«Özür lerim» dedi. «Sinirlerim bozulmaya başladı galiba. Biliyor musun, amcama Zach diye hitap et bana çok garip geldi. Bunu sana ng. 
sıl te tti, anlamiyorum.» 

Dizzy gülmeye başladı. «Ona ne diyə hitap edecektim?» dedi. «Zach Amca mı demeliyim yok- 
8a?» F y 

Christi başını iki yana salladı. «Ona Zach denebileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu.» 

«Babanın erkek kardeşi, değil mi? Yaşça ondan çok küçük olmalı.» 

«Babamdan tam on yaş küçük. Görünüşü ve davranışı daha yaşlı gösteriyor, ama aslında tam otuz beşinde.» 
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Profesör Bennett daha yaşlı gösteriyordu, oysa göl kıyısındaki o Yunan Tannsı çok ama çok gençti. Ve zaman geçtikçe Dizzy ikisini birbirin. 
den ayıramaz hale geliyordu. 


«Başından öyle şeyler geçti ki,» diye murıldan. 
dı Christi. 


«Üzücü mü?» 


«Evet, acıklı bir aşk öyküsü. Özellikle seni çok etkileyebilir. Aradan uzun yıllar geçti. Yine de sık sık hatırladığını sanıyorum.» 

Dizzy ilgilenmiyormuş gibi bir tawmr takındı. 
«Söylediklerinden bir şey anlamadım,» dedi ka. 
ytsız bir tavırla tırnaklarını incel rek. 

«Amcam nişanlısını kaybetti. mn Tanrım, tam on bir yıl geçmiş iŞ, hr gibi de. 


gil. Çok hoş bir kadındı. Be beklerime el. 
biseler dikerdi.» 


Dizzy'nin afad bir e aydınlanmış gibi oldu. Zachariah Be hayatında büyük bir trajedinin yaşan hissetmişti aslında. Bu Aurumda son b boyunca hayatında ciddi biz ilişkiye ye amıştı. Kaybettiği nişanlısına hâlâ âşık olmalıydı. i 

«Dikti iseler bir yerlerde duruyor olmalı. 
Onu kan unutmuş olmam ne garip. Oysa be. 
ni severdi. Sence bencilin biri miyim ben?» 

«Bencil olduğunu mu düşünüyorsun?» 

«Her zaman değil. Ama bazen bana bunca zamandır nasıl tahammül edebildiğini âüşünüye. 
rum.» 

Dizzy içini çekti. Hafifçe gülümsedi. 

«Çok kolay olduğunu söyleyemem.» 

«Çok mu zordu?» 


«Birinin sana acıması ve seninle arkadaş olma. 
sı gerekiyordu.» 


Christi güldü. «Haklısın,» dedi. «Bazen düşü 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nüyorum da sen olmasan ne yapardım bilemiyo. © 


rum.» 

Anne ve babasını yıllar önce kaybetmesi, Ch. 
risti'nin üzerinde müthiş bir şok yaratmıştı. Kagadan sonra birkaç hafta amcasıyla birlikte yaşa. 
mıştı. Aslında bütün bu yıllar boyunca Dizzy ile Christi aile özlemlerini birbirlerine duydukla. 
rı dostlukla gidermişlerdi. 

«Bizim ilişkimiz hep karşılıklı oldu,» diye mı. 
rıldandı Dizzy. Gerçekten, Christi de ona pek çok konuda yardımcı olmuştu. En azından yalnız kal. 
dığı veya sarsıldığı zamanlar ondan başka sığınacak kimsesi olmamıştı. «Yine de,» diye devam etti, «Şu Sherman resimleri hakkınd uyarsaydın iyi ederdin. Anladığım kada u resimle. 
re sahip olmak amcanı gururiand; yor.» 

Christi hafifçe kızardı. «N bilebilirdim,» dedi. «Dikkatini EE EnA mmyordum.» 


Dizzy duvardaki Kn all resmini gösterdi. «Bu felaketi gö mümkün mü?» dedi. 

«Ne korkunç bir , değil mi?» diye söylendi Cbristi. «Bu kadının neredeyse bütün resimle. 
ri var onda.» 
«Aniattı. Umarım ötekiler bunun gibi değildir.» 
rsan...X hayet hazır, bayanlar.» 
içeri girmişti. Konuşmalarını duymuş O 1 imkânsızdı. Yine de Dizzy'nin içini bir endişe kapladı. 'Trajik bir aşkın hayatta ka. 
lan tek kahramanı,' diye geçirdi içinden. Aslında adamın yüzünde melankoliden veya derin bir sar. 
sıntıdan eser yoktu. Özellikle şu anda kendinden emin ve neşeli görünüyordu. 

«Yemek geciktiği için özür dilerim,» dedi. «Öy. 
le sanıyorum ki mutfakta büyük bir panik ya- 


15.3 
Christi sahte bir ilgiyle yerinde doğruldu. 
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«Ne olmuş. Ciddi bir şey mi yoksa?s 


«Önemli değil. Şu anda Frederiks her şeyi kont. 
rol altına almış durumda.» 

Zachariah Bennett belirli bir rutine alışmış ol. 
malıydı. Bu rutinde meydana gelen ufak tefek aksamaları büyük olaylar gibi algılıyor olmalıy. 
dı. Hep birlikte yemek bölümüne geçerlerken Dizzy'nin kafası sorularla doluydu. 

Bu adam hakkında öğrendiği veya keşfettiği her şey ilgisini çekiyordu. Değişik bir duyguydu bu ve pek hoşuna gitmiyordu. 

«Aslına bakarsan» diye söze kaldığı yerden başladı Christi. «Shermann resimleri.. 

Dizzy onu dinlemiyordu. D 


z 
HRF 
3 


PA 
Ka k 
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Bölüm Dört 
«Ne yapıyorsun orada?» 
Dizzy bir anda donakaldı. Karıştırmakta oldu. 
ğu dev kilerden yavaşça dışarı çıktı. Zachariah Bennett tam karşısında duruyordu. Kileri karış. 


tırırken yakalanmak hiç de hoş bir durum değil. 
di. Üstelik misafir olarak bulunduğu bir evde. 


Mutfağın oldukça güçlü ışığında üğü man. 
yara oldukça garipti. Genç ad rinde ma. 
asının üze- 


rine mavi renkli yün bir ro madağınıktı ve o meşhur gö yoktu. Yataktan 


fırlamış gibi bir hali 
Mutfakta bir m düşünmüş ulmalıydı. Dizzy onu u cak kadar büyük bir m düşündü. 


gürültü yapıp yapm 
«Şey... biraz acı t da. Küçük bir geceye- 


rısı yemeği için... 
O saatte m kta oluşunu başka nası! açıkla. 


yabilirdi? 


vi beyaz çizgili bir pijama vardı. 
liği > ti. Saçları dar- 


duvardaki saate bir göz attı. «Saat 


Genç sabahın buçuğu,n diye mırıldandı. 
olarak duruyordu Dizzy'nin karşısın- 


Gözlüks da ve bal rengi gözleri inanılmayacak kadar gil zeldi: Dizzy o gözlerin derinliklerinde kaybolmak 


üzere olduğunu hissetti. 
Genç adam kaşlarını çatınca bir şeyler söyle- 


mesi gerektiğini düşündü. 
«Bazen sabahın bu saatinde acıkıyorum.» 


«Akşam yeterince yemedin mi?» 
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«Yedim, tabii. Ama yine de bu saatlerde acıkı. 
yorum işte.» 

Genç adam içini çekti. «Anlıyorum, diye mı. 
rıldandı. «Özel olarak aradığın bir şey varsa sana yardım edebilirim.» 

Dizzy bir an önce ortadan kaybolmaktan başka bir şey düşünmüyordu o anda. Ama öncelikle bakışlarına hâkim olmalıydı. Çizgili pilamanın dün. 
yanın en seksi giysisi olmadığı açıktı. Ama bu adamm gözlerinin içinde insana uygunsuz şeyler düşündüren garip bir kıvılcım vardı. Buna rağ. 
men halinde öğrencisini yaramazlık yaparken yakalamış bir öğretmen havası seziliyordu. 

«Sardalya,» dedi, içini çekerek. ondan beklediği bu değildi. Bir çeşit y stiyordu, daha arzu dolu sıcak bakışlar. 

«Efendim, anlayamadım,» eki verdi genç adam. 

Dizzy gülümsedi. «Bir balık,» diye açık. 


ladı. «Ringa ailesinde dunyanın biraz daha büyüğü. Teneke kut satılır. Genel olarak yağlıdır. Bazıla tesli sos bulunur.» 

«Öyle mi?» § J 

«Evet.» KAR N 

Zach ko göğsünde kavuşturarak sırtını duvara y . Başını hafifçe yana eğerek Dizzy'yi 


tepede ağa süzdü. 
«Yani bu saatte kilerde sardalya bulacağını se 


nıyorsun, öyle mi?» 

«Şey, ben düşündüm ki, bu tür evlerin mutfak dolaplarında mutlaka birkaç kutu sardalya var. 
dır.» 

Bal rengi gözlerde belli belirsiz alaycı bir ifade görür gibi oldu. Ama pek emin değildi. 

«Hamile misin yoksa?» 

Bu kadarı fazlaydı. Henry bir anda Dizzy'nin 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gözlerinin önüne geldi. «Hayır,» dedi kararlı bir tavırla. 

«Kilerde bir şey bulamadığına göre, neden buz. 
dolabını denemiyorsun? Birkaç tavuk budu var. 
dır sanıyorum.» 

«Gecenin bu “saatinde ancak sardalya yiyebili. 
rim.» 

«Korkarım sana yardım edemeyeceğim.» > 

Onu mutfakta bırakıp gidecek miydi yoksa? 
Dizzy paniğe kapılır gibi oldu. Bu saatten sonra uyuyabileceğini hiç sanmıyordu. Gece y önce Christi'yle bir süre konuşmuş ve ipi bozulmuştu. Uyuyamayacağını anl Laurence'in kitabına gömülmüş .ve tam üç saat başını kaldırmadan okumuştu. bı bitirdiğin. 
de yine uyuyamayacağını pug bir şeyler yemek istemişti. KS 4 

Zach'ı durdurmak , «Mümkünse bir bardak sıcak süt içebili yim?» diye sordu. 


«Tabii, neden O 7%» dedi genç adam omuz. 
larını silkerek. «İ en sütünü ben hazırlayabi. 
rim.» K 
«Yo DON atıldı Dizzy. Gözle görülür bi. 


çimde tit «Yemek burada pişirildiği halde içersi çok's 

He uzdolabını açıp sütü aldı, bir cezvenin içine boşaltıp ateşin üzerine koydu. 

«İşte bu kadar,» diyerek döndü. Zach çok daha yakınındaydı. Öyle ki bu mesafeden genç adamın vücudunun sıcaklığını bile duyabileceğini hisset. 
ti. Üzerindeki yün hırkaya biraz daha sıkı sann- dı. Bir an göz göze geldiler. Aralarında bir elektriklenme olmuştu ve Zach'ın bu ani gerilimi fark ettiği bakışlarındaki ifadeden belliydi. 

Dizzy ilk kez bir erkeğin varlığını bu kadar güç. 
lü hissediyordu. Pijamasının V biçimindeki ya. 
kasına bakışları takıldı. Bu küçük aralıktan genç 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göğsündeki sarı tüyler görünüyordu. Bun. 
ün göğsünü kaplıyor olmalıydılar. L n bu göğsün gittikçe daha hızlı inip kalk- olduğunu fark etti. Profesör Bennett de varlığım aym biçimde algılıyor olmalıydı. 
kendi kalp atışlarını kulaklarında zonkla- S - halinde duymaya mn a 
Ba ka arın kaçırdı. En iyisi bir şey Olmamış r davranmaktı. Cezvedeki sütü tamamen unut- 
'u. Kaynama sesini duyar duymaz hemen arına döndü cezveyi alıp içindeki sütü bir bar. © 


a boşalttı. Bardağı sıkıca kavradı, eli nılmaz biçimde titriyordu. O sı ada. 
mın arkadan yaklaştı fark et esilmiş 


ibiydi. Sürek, böyle durması 
Bana döner misin?» çi z 


Dizzy bardağı bırakıp yaa donau Göz gö. © ze geldikleri an bakışi daklarında hafif bir te vardı. Yavaşça el legini uzatarak Dizzy' rindeki hırkanın ya. 
kalarını tutup iyi i ” 
ıHü sana az ge ,» diye mırıldandı derinden gelen bir sesle «Seni sıcak tutacak daha kalın | bir şey lazım‘ terince iyi yemiyorsun, belki.» 

Böyle d i doğaldı. Nerede akşam orada | sabah yasay birinin yeterince beslenemeyeceği açıktı. onun gecenin bir vaktinde mutfağa grip kileri karıştırmasını da buna bağlıyor ola. 
bilirdi. Dizzy o anda rolünü oynamaya devam et. 
mesi gerektiğini düşündü. Ama bu umutsuz bir. 
çaba olacağtı. Rol yapacak halde değildi. ir» 

«Pek zayıf sayılmam,» dedi kendini savunmak istercesine. 

Bu arada Zach üzerindeki robdöşambrı yavaş. 
ça çıkanp Dizzy'nin omuzlarına koydu. İşte bu iyi olmuştu. Birkaç dakika geç kalsaydı heyecan. 
dan ve soğuktan zangır zangır titremeye başlaya. 
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bilirdi. Roba kollarını geçirdi. Zach gülümseyerek baktı ona. Giysi Dizzy'ye çok bol gelmişti. 

«Bir büyüğün elbiselerini giymiş küçük bir çocuğa benziyorsun bu halinle» diye mırıldandı genç adam. Bakışlarındaki alaycı ifade bu kez iyice belirginleşmişti. 

«Hakkımda çok şey işittiniz,» dedi Dizzy. «Bu. 
na rağmen beni hâlâ bir çocuk gibi görmeniz doğ. 
rusu çok garip.» 

Zach gözlerini kısarak baktı ona, Bir şey düşündüğü belliydi. 

Dizzy saatine baktı. «Aman Tanrım,» dedi. «Çok 


geç olmuş. Çok uzun ve yorucu bir gün g m. 
Nedense bir türlü uyuyajğpadım.» 
«Yalnız yatmaya alışık olmadı j uyuya- 


miyor olabilirsin.» : 
Dizzy bir an yanlış anlayıp anladığın düşün. 
dü. Hayır, yoruma gerek g eyecek kadar 


açık seçikti sözleri. As bunlarda gülünç bir yan vardı. Dizzy reydi. Yirmi bir ygşında olmasına rağme erkek tarafından doğru dürüst öpülme Kh . Birkaç dakika önce ise buna çok yaklaştı hissetmişti. 

Rolüne dev tmeli ve hiç bozuntuya verme. 
.» dedi. «Bu eksikliği gider. 
mek istem ydiniz?» Başını ona meydan okur 


yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Kısa bir sessizlikten sonra, «Hayır,» dedi. 
«Bunu yapacağımı sanmıyorum.» 

«Neden,» diye ısrar etti Dizzy. «Yolesa yeterince iyi değil miyim?» 4 

«Onu demek istemedim. Bence çok iyisin. Senin gibi çok tecrübeli gençler beni genellikle pek çekici bulmazlar. Bu yüzden talihli sayılırım.» Bu son sözleri özellikle üzerine basa basa söylemişti. Eliyle masanın üzerindeki bardağı göstererek, 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aSütün soğuyor,» dedi. «Sepi yalnız bırakayım da rahat rahat sütünü iç.» 

«Bir şeyler çalacağımdan korkmuyor musunuz? 
Mesela ailenizin bütün gümüş takımlarını veya çok değerli iki yağlıboya tabloyu çalabilirim. Onları sırtladığım “Mbi gecenin karanlığından yararlanarak kaçıp gidebilirim.» 

«Hayr, böyle bir korkum yok.» 

«Neden ama?» 

Zach omuzlarını kaldırarak gülümsedi. Yü. 
zünde muzip bir çocuk ifadesi belirmişti. «Aile. 
den kalma gümüş takımlar çok sağlam kilitler 


altında tutuluyor. Resimlere gelince, h ardında bir alarm teli var.» 

Dizzy dudaklarını büktü. «Bu ben de tahmin edebilirim,» dedi. Ned rine saldır. 
gan bir hava gelmişti. S: 

Zach içini çekti. «Ne beri böyle yaşıyorsun?» 

«Doğduğumdan be N 

Genç sdam baş yana salladı. «Anlıyo. 


rum,» dedi. «İ rén u konuşmaya burada son verelim. Vakit çok geç oldu ya da çok erken. Yat. 
“tıktan sonra ışikları söndürmeyi unutma, olur mu?» A 
Dizzy onu tam kapıdan çıkmak üzereyken yagr bdöşambrı unuttunuz.» 
bilir. Yarın alırım. Belki aklına eser şeh. 
re ei Kendine birkaç kutu sardalya almak için. Sabahın bu saatinde hava çok soğuk olur. 

Dizzy irileşmiş gözlerinde masum bir ifadeyle ona baktı. 

«Parasını nasıl ödeyeceğim?» 

Zach bu soruyu bekliyormuş gibi güldü. «Ma. 
gazaların birinde hesabım var. Bir başka yere gir. 
sen de fark etmez. Castiâ Haven'den geliyorum dediğin anda istediğini verirler.» 
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d «Çok naziksiniz.» , 

«Kaba olmaktan daha iyidir.» 

Bunları söyledikten sonra mutfaktan çıktı. 
Dizzy masanın yanındaki taburelerden birine çöktü. Bu raundu Zach'a kaptırdığı apaçık ortadaydı. Bir çeşit espri yapmaya Çalışmış ama sonunda saçmalamıştı. Bir daha ona bu kadar yaklaşmamalıydı. 

Zach acı çekmiş insanlara özgü özellikler taşıyordu. En azından en sevdiği insanın, bir kadının ölümüne tanık olmuştu. Böyle insanlar hayatlannda karmaşık kişiliklere yer vermek istemez lerdi. Ayrıca kendisi de hayatını bu tür s alık. 
lardan arındırsa iyi ederdi. R 

Dizzy o gece hiç uyuyamadı. Ya ikten sonra uzun süre gözlerini kapayamamıştı. Gerçi içtiği süt onu biraz rahatlatmıştı, asiçinde duyduğu huzursuzluğu gidermeye y em şti. Sonun. 
da çantasının dibine yerleştirdiği kitaplardan ti. 
rini çıkarıp okumaya b ” saat tam yediye + kadar sürekli okumuştu arada Christi'nin ($$ sözleri aklına gelmişti Za her sabah saat altı S 

rgu. 


buçukta Tl ve 
Yerinden kalkıp isti'nin odasına geçti. Ar.“ 


kadaşı derin bir uykudaydı. Saçları yastığın üzerinde darmâad ı. Dizzy onun uykuda bile çok güzel oldu düşündü. çi 


üş 

erine kadar uzatmaktan vazgeçse da. 
ha iyi olmaz mıydı? Bu durum ona savruk bir görünüm veriyordu. Bugün de aynı şeyleri giy. 


iki çil belirmişti. Güneşin altında yaptığı dünkü yürüyüşün eseriydi bunlar. Zach onu sadece i şilik olarak değil görünüş olarak da çocuksu luyor olmalıydı. f 
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Christi'nin odasından sessizce çıkıp kütüphaneyi aramaya başladı. Yerini az çok tahmin ediyordu. Bu yüzden bulması zor olmadı. Kitapları görmeden bu şatodan ayrılması düşünülemezdi. 
Sonra gidip uyuyabilirdi. 

* Kütüphane tek kelimeyle heyecan vericiydi. Sı. 
ralar halinde tavana kadar yükselen kitaplar özen. 
le ciltlenmiş ve numaralanmıştı. 'Kitapları seviyorum, diye içinden geçirdi Dizzy. Kitaplar ha. 
yatın taşıdığı çirkinliklerin hiçbirini taşımazlardı. 

Az sonra kapıyı sessizce kapayıp çıktı. Neden. 
se içine garip bir ürkeklik yerleşmiş ve orada uzun süre kalmak istememişti. Odasıpa ru yi. 


rürken, mutfak tarafından çocuk ına ben. 
zeyen bir ses duydu. İçinin sızlad issetti bir. 
den. Bu ses onda uzak geçmişte gelen çağrışım. 
lar uyandırmıştı. Çocuk ağ utsuzluğunun 


simgesiydi. Kendi çocuk] oğru hızla çekil. 
diğini hissetti. Ağlay sönük kendisiydi sanki, kendi içindeki e esilmişti. Bunun bir yanılsama olduğunu 

Ama aynı seo vo yükseldi ve bu kez çək. daha netti KA avazı çıktığı kadar ağ. 
layan bir ço ardi Dizzy koşmaya başladı. 
Mutfağın ını hızla açıp içeri girdi. 

Küçük utfak masasının yanında bir tabu. 
renin i za oturuyordu. Dört ya da beş yaşın. 
da nyay Kapının birden açılması üzerine şaşırmıştı. 

Dizzy hemen koşup onu kollarının arasına 8). 
dı. Hiç bu kadar güzel yüzlü bir çocuk görmemiş. 
ti. Siyah saçları küçük yüzünü çevreliyor, iri mavi gözlerinde gözyaşları parlıyordu. Küçücük bur. 
nunu çekerek Dizzy'ye bakıyor, sanki onu tanı. 
mak istiyordu. 

«Merhaba,» dedi Dizzy sıcak bir sesle, Tezgâhın başında tost hazırlamakla meşgul olan aşçı ona 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bakarak gülümsedi. Küçük kızın eline bir tost tutuşturdu. 

«Tostlardan bir tane de ben alabilir miyim?» 
diye sordu Dizzy. Sonra küçük kızı masanın tzerine oturttu. «Benim adım, Dizzy,» dedi. «Senin. 
ki ne?» v 

Küçük kız hâlâ ona hayretle bakmaya devam ediyordu. İnanmıyormuş gibi bir tavırla, «Dizzy,» diye tekrarladı. Ön tarafta iki dişi yoktu. 

«Adım gerçekten, Dizzy. Eminim seninki çok daha güzeldir. Annabel mi, yoksa Melissa mı? 
Belki de...» 

«Melissa'g isterim,» diye bağırdı kız. 
Gözlerine bir anda yaşlar doldu. Hı hıçkıra ağlıyordu. «Melissa'yı isterim!» 


Dizzy soru dolu bakışlarım SÇIya yöneltti. 
«Dün gece başladı,» dedi as kadin, telaşla. 


«Annesini istiyor. Annesi kızımdır. Din gece onu hastaneye zorunda kaldık. 
Kate'i bana bıraktılar. ı da işte. Yarına ka. 
dar dönmeyecek. daşlarıyla istediği gibi 


oynayabileceğini go , ama dinlemiyor. İL le de bu Melissa' tiyor.» 


doğru eğildi. «Bak camm,» 


Kate küçücük yumruklarını gözlerine bastırarak yaygarayı kopardı. 

aMelissa'yı istiyorum!» 

Aşçı kadın ellerini önlüğüne kurulayarak gelip Dizzy'nin tam karşısındaki sandalyeye oturdu. 
Çaresizlik içindeydi. Ellerini iki yana açıp, «Ne yapacağımı bilemiyorum,» dedi. «Maureen, yani Kate'in annesi bir apandisit krizi geçirdi. Hemen hastaneye yetiştirmek zorunda kaldık. Tam bir panik yaşadık. Bereket ameliyat başarılı geçmi 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Şu Melissa'nın kim olduğunu bilsem. Kate'in evinin tam karşısında komşu çocukları var. Onlar. 
dan biri mi acaba? Bilemiyorum Ki.» Başını iki yana salladı. «Evleri tam otuz kilometre ötede. 
Oraya kadar gidemem ki. Profesör'ün yemeğini kim pişirecek? Aynca kızımı ziyarete gitmem la. 
zım. Şaşırdım kaldım.» 

Bu arada Dizzy küçük kızın yüzünden gözleri. 
ni ayıramıyordu. Zavallı Katel İnsanın anne ve babasını bir anda kaybetmesi korkunç bir şeydi. 
Hiçbir şeye güven duyamaz öluyordu bir anda. 

«Onu götürebilirim, isterseniz» dedi bir 


kararla. a 
«Yo, bunu yapmanıza izin veremem. Siz Pro. 
fesör'ün misafirisiniz ve...» R 


«Aslında Profesör'ün değil, rA AS misafiri. 


yim.» Bunu sözcüklerin asa basa söylemişti. Evde çalışanl r hakkında yan hş şeyler dülşiinmele miyordu çünkü. 
«Ayrıca bugün şe ktim zaten» Sardal vasız birkaç mümkün değildi as. 
buda. Bu arada Kate'in sorununu da çö. 
zebilirdi. «Bi kilometre daha uzağa gitmek benim için etmez. Kate'i bana emanet etmek 


isterseniz ii, Mrs...» 


«Mrs. Scott. Özür dilerim. Size kendimi tanıt mayı bile unuttum.» d 
«Üzülmeyin, sizi çok iyi anlıyorum. Sizin için kolay değil, tabii. Beş yaşında bir çocuğun bütün sorumluluğunu bir anda yükleniyorsurluz » «Çocuk bana fazla alışık değil. Burada yaptığım iş ailemle yeterince ilgilenmemi engelliyor. Sakın yanlış anlamayın. Burada çalışmaktan memnu. 
num aslında. Kocamı kaybettikten sonra çalış. 
mak zorunda kaldım. Maureen yıllardır bizden ayrı. Ama yine de kendimi suçlamadan edemiyo. 
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rum. Onlarla daha yâkından ilgilenebilseydim H çük Kate beni hu kadar yabancı görmezdi.y 

«Bence sizin kabghatiniz yok, Mrs. Scott. Böy: le bir şeyin olacağını önceden tahmin edemezdiniz ki. Ne dersiniz? Kate'i yanıma alayım mı? Bİ raz alışveriş yaparsak Melissa'yı unutur belki.» 

Mrs. Scott ikna olmuş gibi görünmüyordu. «Si. 
zin için çok zor olmaz mı?» diye sordu endişeyle, Ufak tefek şişmanca bir kadındı. Gözleri neredey. 
se Kate'inkiler kadar maviydi. 

«Siz Profesör'ün kahvaltısını hazırlayana Ka dar, onunla biraz dolaşır bu arada konuşuruz. Şu jambonu onun için hazırlayacaktınız azal 


«Oh Tanmnm, ne kadar gecikiyorum> > her an gelebilir, daha ben başlamadı jile. 
men yerinden fırladı ve yemeği hazırlamaya baş ladı. aN °’ 

Bu arada küçük kız bahçeye“ Silan mutfak ka pısından çıkıverdi. Mrs. Scott işe öyle dalmıştı ki onun yokluğunu fark edemedi. Dizzy bir sesi söylemeden sessizce küçük kızı izledi. İlk ba} ta göremedi onu. Sonra yan tarafta açık bir kap fark etti. Mrs., (Scott burada kalıyor olmalıydı. 
İçeri girdi. Kate'yatağın üzerine yatmış kımılds madan duruyordu. | 

Dizzy yavâşça yatağın kenarına ilişti, Kate f saçlarını hafifçe okşadı. «Kate,» diye fısıldadı kü lağına, “«Bugün seninle birlikte dolaşalım mı, n dersin? yi” 

İri mavi gözler Dizzy'ye çevrildi. a. 

«Melissk'ya mı gideceğiz?» E 

«Önce alışveriş yapacağız. Ama sonra gidip ? 
lissa'yı görebiliriz.» 

Kate kaşlarını çatarak baktı ona. Elini yapıp gözlerini ovuşturdu. 

«O niye bizle gelmiyor?» 

Yarın babası işten gelince Kate'in on 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likte eve dönmesi’ mümkündü. Ama adamcağız, kuşkusuz, eve gitmektense karısını ziyaret etme. 
yi tercih edecekti. 

uAma bizimle gelirse Melissa evini özler. Sonra annesi ve babası onu merak ederler.» 

«Ama onun annesi ve babası yok ki.» diye çığlığı bastı Kate. 

Dizzy şaşırmıştı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. 
«Kate,n dedi yavaşça. «Bu Melissa kim, kuzum?» 

«Bilmiyor musun? Melissa benim arkadaşım. 
En iyi arkadaşım.» 

«Senden büyük mü, yoksa küçük mü?» 

«Küçük, tabii.» 

Kate dudaklarım büktü. Soru çok aptalca bulmuş olmalıydı. 

«Peki, saçları sam mı, yoksa si mı?» 


Kate ilgiyle baktı ona. « er gibi,» dedi. 
«Uzun değil, ama biliyon m , Melissa çok se. 
vimlidir.» 

«Gözleri nasıl peki? mi yoksa kahverengi 


mi?» Dizzy bu sor da gözlerinin portresi canl i 

«Tabii ki ,» dedi Kate. «Benim bütün bebeklerimin ` mavidir.» 

Dizzy in bir soluk aldı. Melissa'nın kim oL duğun unda anlamıştı. Kate'in bebeğiydi bes. 
belli cuklar evlerinden uzaklaştıklarında en yakın arkadaşlarım bile unuturlardı, ama bebek. 
lerini asla. Çünkü geceleri onlarla birlikte yatar. 
lardı. Aslında Kate'in bu huzursuzluğunu anla. 
mak Dizzy için hiç de zor değildi. Anne ve baba. 
sına hemen ulaşamadığı için bütün güvenceyi bebeğinde arıyordu. Dün gece onunla birlikte yata. 
madığı için huzursuz olmuştu. Belki ağlaya ağlaya uyumuş ve uyanınca yine Melissa'sını ara. 
mıştı. 


nu oyalıyordu. Bu aravaş yavaş bir Melissa 
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Okula gittiği zamanları hatırladı Dizzy. O za. 
manlar çok yumuşak tüylü oyuncak bir tavşanı vardı. Geceleri yatağını onunla paylaşırdı. Yatılı okula gittiği zaman anne ve babasının hazırladık. 
ları paketlerin içinden tavşan çıkmayınca paniğe kapıldığını çok iyi hatırlıyordu. Onlara hemen bir mektup yazmıştı, tavşanı göndermeleri için. 
Pazarları mektup yazıyor ve her mektubun so. 
nunda âynı şeyi istiyordu: Yumuşak tüylü tav. 
şanını! Sonra Noel nedeniyle eve dönmüştü ve aynlırken küçük tavşanını çantasına gizlemişti. 
Ama o zamana kadar geçen on dört uzun hafta boyunca hemen her gece gözyaşı dö üstü. 

Zavallı küçük Kate'in neler çektiğini simdi çok daha iyi anlıyordu. Bebeğinin ona verdiği güven- den yoksun bırakılmıştı ve buna katlanmak çok ama çok zordu. 


Küçük kızı sevgiyle k arasına alıp göğ. © süne bastırdı. Onu bu uzluktan kurtarma. < ya karar vermişti. Göz rına hâkim olmaya ça. 
lışıyordu. 

Burnunu li «Kahvaltıdan sonra gidip ` Melissa'yı al z,» dedi. 

«Alacak » 

Kate'in eri parlamıştı. İlk kez yüzü gülü. 


,» dedi Dizzy. «Gidip onu alacağız, »“İ Bandani hatırladı birden. O sırada çektiği acının ne kadar büyük olduğunu hiç anlamamıştı. Be anlamış, ama görmezlikten gelmişti. Tavşe okula götürmek için deliler gibi ağlayıp bağırdı. 
ğım çok iyi hatırlıyordu. Babası ise böyle bir oyuncakia oynamak için çok büyük olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Dizzy babasını cılıkla suçlamıştı. Bir süre sonra planını he mış ve tavşanın kaybolduğunu söylemişti. 
sı çok sevinmişti bu işe. Ama okula gitme 

64 


şan aynı yolculuğa çıkmaya hazırl re 


ları aldatmıştı Dizzy ve bunu o bir başarı olarak alglamıştı. 
«Annen dün gece Melissa'yı 

kadar meşguldü,u dedi, küçük k sayarak. «Btüyükannen ise Melis ne kadar önemli olduğunu bilmiy: 
di gidip yüzümüzü yıkayalım.» Ely ğını, ipek gibi tenini yavaşça ok büytkanneyle güzelce kahvaltı ı ra gidip Melissa'yı alalım, t 
Küçük kız başını salladı. 
gibi bakıyordu ona. 
«Gerçekten mi? Gidip Meliss 
Dizzy zorlukla yutkundu. «Evci; «Yaşasın,» diyerek ellerini çın hemen koşup yüzünü yıka” R | sahvaltısını bitirdi. 
«Oğleden sonra annet lissa'yı vanıma alabilirim.» ui. 
Mutfak jambon kokuyordu. Z£ o sırada yemek salonunda Ol sürerdi acabe? Bir an önce gi na kapansa iyi ederdi, ç rışmasını istemiyordu. A konuşması gerekiyordu. Arabası dan. Böylece Kate hi gine muş olacaktı. 
Mrs. Scott mutfağa g kin oturmuş gülümser. 
namıyormuş gibi bak 


«Melissa bir bebek: z saçlı bir bebek.s o 


«Bir bebek mi? Aman Tanrım! Demek sabaha kadar...» 

«Ama sadece bir bebek değil» dedi Dizzy. «Ka. 
te için çok özel bir bebek.» 

«Anlıyorum,» diye mırıldandı Mrs. Scott. Bakışlarıyla Dizzy'ye teşekkür ediyordu adeta. «Hiç aklıma gelmemişti, doğrusu.» 

«Kate'le karar verdik. Gidip onu alacağız.» 

Mrs. Scott heyecanla Dizzy'nin kolunu tuttu. 
«Size nasıl müteşekkirim bilemezsiniz,» dedi sımsıcak bir sesle. «Bizi daha tanımıyorsunuz bile. 
Buna rağmen onun derdini hemen anlayıverdi. 
niz.» Tam o sırada bir zil sesi duydular. Mrs. 
Scott kaşlarını çattı. «Profesör olacak di cid. 
di bir tavırla. «İkinci kahvesini i “Size çok! 
ama çok teşekkür ederim, Miss J . Beni büyük bir üzüntüden kurtardınız» ° 

«Bana Dizzy diyebilirsin.» S 

Kadıncağız biraz şaşı zy gülümsedi. Ei- $ lerini iki yana açarak, ek adım bu,» dedi. 
Sonra Kate'e döndü. ik kız uslu uslu oturmuş ona gülüms 

«Kahvaltımızı bitirdik mi bakalım?» 

Kate başını salladı. Şimdi gidip Christi'yi bul. 
malıydı. Z ah'la karşılaşmadan, tabii. Genç adam ye salonunda olmalıydı. Mrs. Scot onun ji kahvesini hazırlamakla meşguldü. 
Birde ına bir fikir geldi. Onun çalışma od nn "görmek için bulunmaz bir fırsattı bu. 

. Scotta, «Profesör'ün çalışma odası nere de?» diye sordu. 

«Koridordan dümdüz gidin, sağa dönünce g receksiniz. Kütüphaneden de bir giriş kapısı var. 


guldü. Fincanı küçük bir tepsinin üzerine koydu Dizzy'ye gülümseyip çıktı. 
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Dizzy onun gösterdiği tarafa doğru yürüdü. As. 
lında Christi'yi bulmak için de bu taraftan git. 
mesi gerekiyordu, Odanın önünden geçerken kaçınılmaz bir merak duygusuyla kapıyı aralayıp, başım içeri uzattı. İnanılmayacak kadar güzel döşenmiş bir çalışma odasıydı burası. Yerler kalın bir halıyla kaplıydı ve duvarlardaki raflarda kt tüphaneyi aratmayacak kadar çok sayıda kitap vardı. Geniş çalışma masası pencereden en İyi şekilde ışık alabilecek bir açıya yeşleştirilmişti. 
Köşedeki mermer şöminenin alevleri odaya bir canlılık ve hoş bir ısı yayıyordu. İçerde belli belirsiz bir pipo tütünü kokusu vardı. Xx, 


Yi 
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Bölüm Beş 


Duvardaki bir resim dikkatini çekti. Resimde bir çocuğun oyun odası görülüyordu. Akla gelebi. 
lecek her türlü oyuncak halıya yayılmış veya duvarlardaki raflara dizilmişti. Resim bir çocuk cennetini anlatmak için yapılmış gibiy 

Ama resimdeki çocuk bütün bunlar ilenmi- yordu. Bir pencerenin önünde durm algın dal. 
gın dışarıyı seyrediyordu. Biriniüveya bir şeyi bekliyordu. Belki de oynama ıkmıştı. 

Yedi yaşında olabilirdi. -Ayal rında siyah paten ayakkabıları vardı. Beyaz çorapları dizlerine kadar 'uzuyordu. Pembeli -beyazlı bir elbise giymişti. Saçları iki örgi ha inde omuzlarına düşü. 
yordu. Bu resmin/bir çâlışma odasında bulunma. 
sı biraz garip de iydi? 

«Beğendin Bu da bir Sherman.» 
döndü. Zach kollarını göğsünde ırtım duvara yaslamış onu izliyor. 
binin hızlı hızlı çarptığım hissetti, 

«Kapıyı aralık görünce dayanamadım,» dedi. 
«İçeriye bir göz atmak istedim.» i “Genç adamın üzerinde mavi bir kazak ve fitilli siyah bir kadife pantolon vardı. Kazak oldukça dardı ve kaslı vücudu bütün hatlarıyla gözler önündeydi. 

Ona bu tür giysilerin daha çok yakıştığını d şündü, Dizzy. Zachariah Bennett gözlerini ayır 


du. g 
Resmi göstererek, «Bu da mı Sherman,» di 


m a 


sordu. Aslında biraz şaşırmıştı. Knollsley Hall'u gösteren o kasvetli resimden sonra böyle bir temayla uğraşmak Sherman açısından oldukça tu. 
haftı. 

Zach başını salladı. «Daha önce söylemiştim,» dedi. «Bende pek çok Sherman var. Bu gördü. 
gün, en iyilerinden biri.» 

Dizzy tekrar resme döndü. 

«Bu zavalı küçük kız çok üzgün görünüyor,» dedi. «Oyuncakları sevmiyor gibi bir hali var. 
Belki de onlardan bıkmış.» 

Genç adam hafifçe kaşlarını çattı. «Resimleri hep böyle mi yorumlarsın?y 

Dizzy yanaklarının hafifçe pembel his. 
setti. «Ama resimde görülen bu d ?» 

«Bence değil,» dedi Zach, b yana sal. 
layarak. CN. d 

«Bir yerlerde bu resim Anda bir eleştiri okuduğumu hatırlıyorum meyal. Duygudan yoksun olduğu için eleşt rdu galiba.» 

«Yanılıyorsun. Ben Sa resmin en büyük özelliği duygu yüklü 1.9 

Zach resme 1. «Şu gözlere bak. Her an ağruyacakmış bir ifade, görmüyor musun? 
Gözlerin d 


larda dikkatini çeken bir şey yok 

büzülmüş. İnatçı, aynı zamanda alın. 

anlam var burada Sherman bu resme ‘Kayıp Çocuk' adinı vermiş. İlginç, değil mi?» T Resmin adını biliyordu aslında. Daha önce fo 

toğrafım görmüştü. Ama nedense bunu ilk bakışta fark edememiş, hatırlayamamıştı. Daha yakın. 5 
dan bakınca Zach'ın haklı olduğunu anladı. Ger. | çekten de yeşil gözler her an ağlayacak gibiydi. 
Yine geçmişe doğru hızla kaydığını hissetti Dizzy. Resimdeki çocuğun yüzü tıpkı oydu. Yak niz bırakılmış, mutsuz bir çocuk. Ama Dizayr 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hıçbır zaman oyuncaklarla dolu bir odası olma. 
muştı. Sherman bu resmi yaparken kendi çocuk. 
luğunu düşünmüş olmalıydı. Evlilikte maddi ola. 
rak her şeyi bulabilen bir kadının ihmal edilmiş çocuğu. Tıpkı resimdeki gibi. Akla gelebilecek bütün oyuncaklara sahip olan ama yine de ken. 
dini mutsuz ve yalnız hisseden bir kız çocuğu! 
Pencerenin ötesindeki özgürlükten yoksun bir ço. 
cuk. 

Valerie Sherman, Knolisley Hall'da tam beş yıl geçirmişti. Bu kasvetli yer onun için bir hapis. 
haneden farksızdı. Martin Ellington-James'in kaerısıydı o sırada. Bir politikacının karısı olmanın ağıf yükünü omuzlarında‘ taşıyordu. Bir alış. 


veriş yapmak için evden çıkmış v önme. 
mişti. . 
Resimdeki çocuk ancak annes ından terk 


irdi. Dizzy de 


edildiği için bu kadar üzgün 
. Anılar yine bir. 


annesi tarafından terk birini kovalamaya başl . Aslında annesini: 
geri dünmeyeceğine asl amış, onu hep bek. 4 


lemişti. Ama babası i filizlenen umutları kırmak için elinden geleni yapıyordu. Onu kucgğına oturtmuş ve saki ses tonuyla annesinin asla geri dönmeyecein anlatmıştı. Ama Dizzy yine de umutla aybetmemişti. Dört' yaşındaydı O sırada V ln bir daha asla göremeyecekti. 


Bu in fotoğrafını gördüğü sırada da buna benzer şeyler düşünmüştü. O fotoğrafı kesip evinin duvarına asmak istemişti. 


Daha sonra bu resim hakkında düşündüğü her şeyi hatırlamak istemediği çocukluk anılarıyla birlikte bilinçaltının derinliklerine gömmüştü. Ve uzun bir süre sonra bu garip şatoda aynı resmin karşısında bütün çocukluk acılarını yeniden yasıyordu. N 
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Zach bu resmin mesajını anlamış, çocuğun ba. 
kışlarındaki acı dolu ifadeyi görebilmişti. 

«Bütün bunlar bana hiç de yabancı değil» diye mırıldandı Dizzy. O anki duygularını Zach'a açık. 
laması imkânsızdı. Ayrca buna gerek de yoktu. 

Genç adama dönerek, «İzninizle, gitmek zorundayım,» dedi. «Christi'yi hemen bulmam gereki. 
yor.» Hemen bu odadan çıkmealıydı. Kapıya doğru yürüdü. 

«Bir dakika, Dizzy.» 

Tam kapıdan çıkmak üzereyken durdu. Bir an göz göze geldiler. 


«Evet, ne var?» 

Genç adamın bakışlarında özel ig vara şimdi. Bir şeyleri anlamak ya iği bir şeyden emin olmak ister gibi bakıyordu. Belki Dizzy'nin az önce duygusal bir artma yaşadığını anlamıştı. 


«Hâlâ şehre inmek istiy arabamı kulla. 
nabilirsin. Bütün gün, gibi kullanabilir. 
sin.» 

«Çok cömerisiniz, ür ederim.» 

«Eminim sana eşl k Christi'yi mutlu edecaktir.» 


ugok ilgin aman zaman sizi anlamakta güç. 
lük çekiy Mr. Bennett. Cbristi'yi benden iu kadar uzak tutmak istediğinizi 


Genç adn başım iki yana salladı. «Yamhyorsun, Dizzy,» diye mırıldandı. 

«Yo, hayır, sizi eleştirmek istiyor değilim. Ayrca, haklısınız. Hakkımda öyle şeyler duydunuz ki, yeğeninizle arkadaşlık etmemi doğru bulma. 
yabilirsiniz » 

Bal rengi gözlerde üzgün bir ifade vardı şimdi. 
Dizzy havayı yumuşatmak için gülümsemeye çalıştı. 

71 


«Arabanızı alacağım,» dedi yavaşça. Artık Ch. 
risti'den araba istemesine gerek kalmamıştı. «Siz. " ce bir sakıncası olmadığına göre Christi'yi benim. 
le birlikte gelmeye çağırabilirim.» 

Ela gözler şimdi iyice irileşmişti. «Benim hak. 
kımda yanlış şeyler düşünüyorsun,» diye mınl. 
dandı Zachariah Bennett. «Her şeyden önce şunu bilmeni isterim ki Christi'yi yetişkin bir insan olarak kabul ediyorum. Artık çocuk değil. Dola. 
yısıyla kendi arkadaşlarını seçebilir.» 

«Evet, ama...» Dizzy söyleyeceği şeyden son anda vazgeçti. 

Zach merakla baktı ona. 

«Evet, ne diyecektin?» 

Dizzy kayıtsız bir tavırla omuz! Da Bu konuşmayı daha fazla uzatmak her şeyi değiştirebilirdi, Cbristi'nin ie E a hakkında Zach'ın neler düşündü ve aileden Ka. 
lan para meselesini açam u durumda hei: Christi'nin özene bezen rladığı o dehşeten- * giz planları bozmuş Ol ı hem de o evde ne. 
der bulunduğunu aç ak zorunda kalacaktı. 
m Rendisini hem de ar. 
kadaşını zor du a bırakacaktı. Yine de bir 


«Christi JA n hiç bu kadar yakın olmamıştık,» diy başladı. «Buraya geldiğimden beri onunla hk etmemden hoşlanmadığınızı birkaç kez ima ettiniz.» 

«Yanılıyorsun. Yeğenim istediği insanla arkadaşlık edebilir. Kararlarında serbesttir.» Bunları söyledikten sonra sempatik bir tavırla Dizzy'ye gülümsedi. Gülümsediği zaman olduğundan çok daha genç görünüyordu. 

Dizzy bakışlarını kaçırarak odadan çıktı. 

Birkaç saat sonra küçük kızın bebeğini almış dönüyorlardı. Christi'yle Kate arabanın arka xi 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tuğunda oturuyorlardı. K a göğsüne bastırmıştı. il t mayacağı için mutuy > 
«Böyle bir şeyi ancak diye söylendi Christi. «i bek alır. Bu kadar yolu | 
Dizzy bakışlarını yolda «Anlamıyorsun. Aynı şe: 
«Ona ne şüphe. Öyle : 
cak sen anlayabilirsin. yine « 
rum, çoğu insan benim söylediğim dı.n ñ 
«Büyük kahramanlık yapmış lütfen.» be, 
Dizzy, Profesör Bennet 'i arkadaşına anlatmıştı. Bü l tedirgin ettiğini biliyordu, am zorunda hissetmişti kendini. 
«Sana bir şey söyleyej Y o resim hakkında hiç Kor ù iyi olurdu.» s 


nüyordum. Ama bel ki de 
Uzun bir sessizlik in 


«Onu görmek i içi mırıldandı Chri 
«Neden.» Dr k. 
«Neden olacak, < 
«Biliyor musu 


Pd 


Ca 


önemli olduğunu söylerken çok doğru bir nokta. 
ya değinmiş oluyor. Annem ortadan kaybolduğun. 
da nasıl bir durumdaydım, bilmiyor musun? Dü. 
şünebiliyor musun, babam bana annemin bir da. 
ha dönmeyeceğini, ölmüş olduğunu söylüyor. 
Gerçek ya da yalan, bilemem. Ama o sırada annem ikimiz için de yaşamıyordu artık ve benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. İzleyebileceğim l en ufak bir ipucu bile yoktu elimde.» 

Sesirde acı dolu bir şeyler vardı bunları söylerken. Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu öy. 
kü ona büyük bir acı veriyordu. Yıllar geçtikçe bilinçaltına ittiği her şey oradan Kp oR 


Christi üzgün bir sesle, «Bence anne ölmedi Dizzy,» dedi. 
«Bir şey fark etmez artık. m dan kay. 


bolmasırın ve o zamandan beri aramaması. 
nın başka bir açıklaması olary rçek çok br. 
sit. Günün birinde evde 1 ve beni 'Baba' diye hitap ettiğim o dme baş başa bıraktı.» . 


Dizzy bunları direksiyonu kıracak. 
mış gibi sıkıyor bi bakışlarını -yola çevir- 


misti. 


Christi'nin ni VE iyi anlıyorum,» diyen üz- 


ulusu seçimlere giriyordu ve babamın kaiası baş. 
ka bir şeyle meşgul değildi. O sıralarda herkes onun başarılarından söz ediyordu. Bir parlamento üyesi olarak partinin liderliğine oynuyordu. 
Böyle bir ortamda annesi tarafından terk edilen bir kızın önemi yoktur. Kimse görmez onu. Se 

sini kimse işitmez.» i 
«Bu konuda bir kitap yazsana. Tanınmış insan ların çocukları günün birinde mutlaka oturup 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bir kitap yazarak ailelerinin içyüzünü açıklıyor- 


lar.» 
Dizzy başımı çevirip arkadaşına sert bir bakış fırlattı. «Laf olsun diye söyledim,» dedi Christi telaşla. «Böyle bir şey yapmayacağını biliyorum aslında.» Kısa bir sessizlik oldu. aYine de baba. 
nin o kadar duygusuz biri olduğunu sanmıyorum,» diye devam etti Christi. «Bu politikacılar genellikle duygularını belli etmek istemezler. 
Belki o da büyük acılar çekmiştir.» 

«Bazı aileler çocuklarını sevmezler. En azından 


böyle bir kural yok.» 
Christi kucağında uyuyan Kate'e baktı. «İnsan 


çocuğunu nasıl sevmez anlayam rum,» dedi. 
«Ayrıca sen küçükken inanıl kadar gü- 


zel ve sevimliydin. Bir taş bebek gibiydin, çok iyi hatırlıyorum. Sapsarı saçlar, yemyeşil gözler. Burnunun üzerin vardı.» 


Dizzy'nin eli burnuna döğru gitti. O iki çilin hâlâ orada durup du gın merak ediyordu. 


Başını biraz kaldırı aynasına bir göz attı, ama fark edemedi 

«Babam beni asla sevmemiştir,» diye mırıldanir sesle. «Onun birisini sevebilece. 


dı duygusuz ğini düşün rum.» 

Christ ını arkaya yasladı. «İnsanları tanı. 
mak ar zor,» diye mırıldandı. «Günün bi- 


rind enebilecek miyim acaba? Çok zor bence. İnsan evleneceği biriyle ortak ilgi alanlarına sahip olmalı, aynı şeyleri sevmeli, hatta aynı çev. 
reden olmalı. Bütün bunları bir kişide denk getrmek mümkün mü sence?» 

Dizzy gülümsedi. «Kolayı var,» dedi. «Yüz soruluk bir test hazırlarsın ve karşına çıkan ilk hevesliyi sınavdan geçirir, öyle karar verirsin.» 

«Ya da gazetelerden birine ilan veririm. Neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı uzun bir liste 


ği 


halinde kamuoyuna duyururum. İlanı okuyan adam hemen koşup beni bulur ve ben tabii ona hemen âşık olurum.» 

«Fena fikir değil,» dedi Dizzy. «Sadece bu iş için çıkan bir sürü yayın var.» 

«Onlar olmaz,» dedi Christi, gülerek. «Tirajı en yüksek gazetelere tam sayfa ilan vermeyi düşü. 
nüyorum.u 

Az önceki konuşmanın geriliminden kurtulmuş, rahatlamışlardı. 

«Çöpçatanlık bürolarından birine de başvura. 
bilirsin,» dedi Dizzy. «Bu işleri bilgisayarla yapıyorlarmış.» 


«Ayrıca dosyaları da var onların. olarak hazırlanmış. Nasıl bir şey istediğini p söylediğin zaman, bundan bir tane va ip raftan bir dosya indirip önüne koyuy r. Sana sadece 


karar vermek düşüyor. Ama bu iyi bir yön. 
tem değil. Gazetelere AN r ilan vermek çw X daha parlak bir fikir. 

«Mesela Playboy'a.» . 

«İşte bu olmaz,» hristi gülerek. «Çok ac ip şeyler olabilir. yanıtları düşünebiliyo musun? Ayrıca oy'a verilecek ilan yanlış an lamalara yölâkabilir ve ülkede karışıklık çıkab lir.» 

«Ben daha ilginç olur,» dedi Dizzy. 

aB leri duyan biri olsa, hakkında kimbili neler ünür?u 

«Ne düşünürse düşünsün. Benim için fark e mez.» 

Christi ön koltuğa yaslanarak arkadaşının y züne dikkatle baktı. 

«Hep olduğundan başka türlü görünmeye çal mışsındır sen,» dedi. «Arkadaşların, yani orta tanıdıklarımız, bu durumu endişeyle karşılıyo lar, biliyor musun? Okulda ve daha sonra b 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sürü erkek arkadaşımız oldu bizim, ama sen biriyle bile çıkmadın.» 

İlk kez konuşmuyorlardı bunu. Christi bu şe. 
kilde başladığı nasihatlerini her zaman iki ayrı şekilde bitirirdi. Ya, ‘senin için vakit çok geç de. 
gil derdi ya da ‘belki de böyle im Ty hoşlanıyorsun.' 

Zachariah Bennett'i düşündü. O zamana kadar böyle bir erkeğe rastlamamıştı. Hem fiziksel olarak hem de zekâ bakımından etkilemişti Dizzy'yi. 
En önemlisi onunla konuştukça hayatında büyük bir boşluğun varlığını hissediyordu. Bir çeşit duygu yoğunlaşmasına uğruyor ve içindeki o muaz. 


zam boşluğu acıyla algılıyordu. Q) 

Christi hâlâ merakla arkadaşın ü ince. | liyor, sanki ne düşündüğünü anlamaya çalışıyor. 
du. Dizzy başını ona çevirerek A 

«Şu anda ne düşündü rak ediyorsun, : 


değil mi?» 
«Senin ne vaa r zaman merak etmişimdir.» Kısa bir oldu. «Londra'da bi. 


ri var mı yoksa? Ga ana söyleyeceğini san- 


2 a 


mıyorum ya...» 
«Hayır, yok.n. | > i 
Christi gül di. «New York'ta?» 
«Hayır.» , ' 


«Toro ?» r T v 
Dizeyapilmeye başladı. «Hayır, camm,» dedi. 
«Orada da kimse yok.» l 
«Demek hiçbir yerde hiç kimse yok, öyle mi? 
Emin misin, Dizzy?» F 
«Yine başladın.» F 
«Bence ciddi değilsin. Sen istemesen bile biri. 
lerinin seni bulması gerek. Haydi söyle, kim? Bi. 
risiyle çok ciddi bir ilişkin olduğuna eminim. Ben £ senin en yakın arkadaşın değil miyim? Neden saklıyorsun?y 
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Dizzy yüzünde ciddi, hatta sert bir ifadeyle arkadaşına döndü. «Lütfen yeter,» dedi. «Hayatım. 
da ciddiye alınabilecek bir ilişkiye yer olmadığını gayet iyi biliyorsun. Kimseden hoşlanmadığım arlamıngs gelmiyor bu, tabii. Beğendiğim biri var, ama duygularımdan emin değilim. Daha doğrusu onun hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum.» 

Gerçekten de Zach'ın kendisi hakkında neler düşündüğünü bilemiyordu. Öyle karışık ve bir. 
biriyle çelişen görüntüler veriyordu ki ona... 

Christi heyecanlanmıştı. «Vay canına,» değdi. 
«Demek sonunda birini buldun.» 

«Pek öyle sayılmaz. Onunla sadece birkâç kez konuşabildim. Birbirimizi doğru dürüst tanımıyoruz bile.» K 

«Eminim sana âşık olmuştur. Bimsürü çocuğe bakıyorsun, Dizzy. Artık kendi çötükların olmg 

-lı. Çocukları ne çok sevdiğini biliyorum.» 


«Adamı daha doğru dürüst *tanımadığımı söy“ 


di hayatınla ilgilensem daha iyi olmaz m1?» 


Christi suran astı. «Oyunbozan, ne olacak! 
Dizzy, güldü\ «Senin gibi her hafta ayrı bi in âşık olamam Ki.» 
«Yani benim maymun iştahlı biri olduğumu söylemek istiyorsun.» Christi yüzünü ön koltüf yaslayarak bir süre sessizce yolu izledi. «Evler ceğim adamın bir yerlerde olduğunu hissed rum,» dedi. «Günün birinde onu bulacağıma € nim. Hem de çok uzak olmayan bir gelecekte «Benim hiç acelem yok.» 
«Sadece sana bağlı değil, hayatım,» dedi C CI ti. «Ama benim bir zamanlama yapmamı ge yor. Önce tiyatro okulunu bitirip mesleğime 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hip çıkmalıyım. Biraz tanındıktan sonra onu bu. 
lacağıma eminim.» 

«Umarım, öyle olur hayatım,» dedi Dizzy. 
«Oyunculukta başarı kazanmayı ne çok istediğini gayet iyi biliyorum.» 

«Annem ve babam hayatta olsalardı kızlarıyla gurur duyarlardı.» 

'Ona ne şüphe, diye içinden geçirdi Dizzy. Mic. 
hael ve Diana Bennett insanların diledikleri gibi yaşamaları gerektiğine inanırlardı. Toplumun zorla kabul ettirdiği kalıplara hep karşıydılar. 
Dizzy onları tanır ve severdi. Onların sefesini tutardı. Çok basit bir ilkeye bu: Insan hem kendine hem de şı dürüst olmalıydı. Michael ve Di zlarınıda bu felsefeye göre yetiştirmişler y 

Arabaya çöken derin el Canis “nin sesi bozdu. aT 

«Seni biraz e dedi. «Oysa buna hiç gerek yok bebeğine kavuştu. Se. 
nin de gizli bir KEN r ve hayat güzel.» 


“Gizli aşkım yok benim,» dedi Dizzy arkadaşı. 
na sert bir bakış fırlatarak. «İnsan senin diline düşmemek i çok özel bir davranış tarzı geliştirmeli. Seninle asla poker oynamam. 

oS ! Yoksa o gizli poker kulüplerine mi A, gidiy ?» 


«Beni Jason'la sen tanıştırmıştın. Unuttun mu yoksa?» 

«Çok ilginç. Jason beni hiç gizli poker kulüp lerine götürmedi. Teklif bile etmedi.» 

«Ağzında bakla ıslanmıyor da ondan.» 

«Sana öyle bir şey yapacağım ki Dizzy.. 9 

«Ne yapacaksın?» 

«O konuda, hani...» Dizzy'nin merak Gi ba. 
kışlarıyla karşılaşınca birden sustu. «Du madan 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zağına düşüyorum. » 

Dizzy güldü. «Evet,» dedi. «Biraz dalga geçtiğim doğru.» 

«Bir daha sakın yapma. Senin önemli bir sır. 
rım bildiğimi de unutma sakın. Zach Amca bunu da duyabilir, anlıyor musun? Sadece ona değil başkalarına da söyleyebilirim.» 

Dizzy, Zach'ın adını duyunca irkildi. Christi, “Zach Amca bunu da duyabilir," derken neyi kastetmişti acaba? Yoksa ona duyduğu ilgiyi fark etmiş miydi? Aslında Zachariah Bennett hakkın. 
de her şeyi bilmek istiyordu. Yakıcı bir merak duyuyordu ona karşı, yüreğinin ta çinde 

Onun hakkında çok az şey biliyor ların biri de her gün saat iki buçuğa do achariah Bennett'in kuşları seyretmek içi arıya çıktığıydı. O gün hava dünden da Zach'ın göle gitmek isteyeceği kesin pah mp soyunup o suya girmek için. SN 


Ev 


R 
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«Siz, ikiniz, benim duygusuz bir canavar olduğumu düşünüyorsunuz galiba.» 

Zach bunları söyleyerek içeri girdiğinde Chris. ©" ti ile Dizzy yemek salonunda onu bekliyorlardı. © Profesör akşam yemeğine biraz gecikmişti. 

Dizzy, çalışma odasında Sherman resmi üzeri. 
ne yaptıkları konuşmadan beri onu il görü. 
yordu. Göle gidip Zach'ı gözetleme a u yenmek için öğleden sonra Çhristi'yle uzun bir yü- 


rüyüşe çıkmıştı. Na 5 
Bildiği kadarıyla Christi e al beri am. , 


casını görmemişti. Bakışlar enç adamın yü zünden ayıramıyordu. S arının hafif nemli Ol. 
duğu ilk bakışta fark ediliyordu. Üzerinde dün gece giydiği o muht Ibise vardı. Cbristi'nin amuasının çok yakişıklı ve çekici bir erkek oldu. 


gunu hiç fark etmemesi garip değil miydi? Dizzy 

onu her görüşünde biraz daha büyüleniyordu. 
«Mrs. Scott'un kızı bir apandisit krizi geçire. 
rek hasta aldınimış ve acil serviste ameli. 
yat edilmiş. Kızı da bu arada bize emanet edil. 
miş. Fakat benim bütün bu olanlardan haberim yok. Neden bana haber verilmiyor? Yoksa onu sokağa atacağımı mı düşünüyorsunuz?» | Christi gülümsedi. Konuşmaya başlamadan ön. 
ce Dizzy'ye endişe dolu bir bakış fırlattı. ( «Böyle bir şey âklımızın ucundan bile geçme. 
di, Zach Amca,» dedi. «Mrs. Scott gerekli olan her şeyi yapıyordu zaten. Ve ben, yani biz, Frederiks'in bu konuda size bilgi verdiğini düşün. 
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p dük. Bu tür olayların size duyurulması gerekti. 
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ğini bilecek kadar yeteneklidir.» 

«Frederiks'in böyle bir yeteneğe sahip olduğu. 
nu hiç sanmıyorum. Ortada bir gariplik olduğunu sezdim ve Mrs. Scott'a sordum. O da bana Miss James'in, torununa baktığım, onun da bebeğini almak için birkaç kilometre uzaktaki ev. 
lerine gittiğini söyledi.» 

«Ama bu...» diye söze başladı Christi. 

Dizzy hemen atıldı. «Christi'nin fikriydi. Küçük Kate bebeğiyle birlikte olmak istiyordu. Aksi hal. 
de mutsuz olacaktı. Christi bu konul We) k dü- 


şüncelidir.» Arkadaşına gülümsey ktı. 
«A... ama...» ° 
«Sen de aynı fikirde değil misin) Zach?» 
«Evet,» dedi genç adam di celi bir tavırla. 


ir an durdu, son. 
irerek, «Mrs. Scott da yine de evde bir sorun olduğu zaman gai elikle bana bildirilmesini isterim. Eğe berim olsaydı Mrs. Scott'a bugün izin ve im ve mesele kalmazdı. Torunuyla diledi ibi meşgul olabilir, kızını hasta. 
nede ziya ebilirdi.n 

Dizzy un yüzüne dikkatle baktı. Gerçekten üyordu. “Başkalarının üzerinde kötü ve sert bir adam izlenimi bırakmak istemiyor, diye geçirdi içinden. 

Onu rahatlatmak için bir şeyler söylemeliydi. 
«Size gerek kalmadan biz her şeyi hallettik,» dedi. «En azından, gereksiz yere sizi endişelendirmek istemedik. Mrs. Scott'un torununa bakmak zor bir iş değil ki. Ayrıca biliyorsunuz Christi bu konularda çok beceriklidir. Kate şu anda haya. 
tından çok memnun.» 

«Eminim öyledir,» dedi Zach. «Ama yıne de bu 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«Tamamen aynı fikirde ra bakışlarını Dizzy'ye 


evin reisi olarak olup bitenlerden haberdar edil mem gerektiğini düşünüyorum.» 

Dizzy gülümsedi. Bu konuşma onu âdeta eğlen. 
diriyordu. «Siz çok meşgul bir insansınız, Zach,» dedi. «Böyle önemsiz sorunlar yüzünden değerli çalışmalarınızı kesintiye uğratmak istemedik.» 

Genç adamın bakışlarında donuk bir ifade be. 
lirdi. «Yani Mrs. Scott'un torunu önemsiz bir problem mi?» 

«Hayır, onu demek istemedim.» 

«Kate kendisine yabancı gelen bir yerde çok kötü bir gece geçirmiş. Mrs. Scott da birkaç yaş ihtiyarlamış gibi göründü bana.» 


«Ama yine de hata yapılmadı, eğil mi?» 

«Bence yapıldı. Benim böyle bir meseleyle ilgilenmeyeceğimi düşünmek ına bir hatadır.» Bu sözleri çok sert E söylemişti. 

«Ama ben...» 

Zachariah Bennett yeğ » döndü. «Tam ola. 
rak düşündüğünüz eğil miydi?» 


Christi bir ne “söy eyeceğini bilemedi. 

«Böyle bir şe işünmedik,» diye atıldı Dizzy. 
Christi'nin pańige kapılmaya başladığını fark etmişti. 

Zacha kısa bir süre Dizzy'nin yüzünü inceledi. a sakin bir sesle, aChristi tek başına yanıt verebilir, sanıyorum,» diye mırıldandı. Son. 
ra yeğenine döndü. «Senin söyleyecek bir şeyin yok mu, Christi?» Sesi çok yumuşaktı. 

«Evet, var,» dedi Christi. «Bence bir cinayet iş. 
lemediğimiz apaçık ortada. Bu işte bizim bir ku. 
suşumuz da yok. Kate'le elimizden geldiği kadar ilgilendik.» , 

Yanlış bir şey mi söyledim, der gibi telaşla arkadaşına baktı. Dizzy onu çok iyi anlıyor, sabr. 
nın taşmak üzere olduğunu gayet iyi biliyordu. 
Christi bir başkası tarafından bu şekilde sorguya 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çekilmekten özellikle nefret ederdi ve tahammi gücü fazla değildi. Birden patlayıp her şeyi t vedebilir, insanları fena halde kırabilirdi. Ve şim di bu noktaya hızla yaklaşmakta olduğu görü yordu. Oysa sürekli, sorumluluk duygusuna hip, olgun bir insan olarak davranması gereki. 
yordu. 
Salondaki sessizlik uzadıkça Dizzy'nin sinirleri geriliyordu. Zachariah Bennett derin düşüncelere dalmış gibiydi. Sonunda, ceket cebinden yavaşça piposunu çıkarıp yaktı. Elini sallayarak parmak. 
larının ucuyla tuttuğu kibriti sönd ii «Evet,» diye mırıldandı. «Haklısın. 
larda öncelikle yapılması gereken şey, sorun sorunu çözmektir. Evin reisini haberd ek ikinci planda kalabilir. Ayrıca yapılm kara her şe. 
yi yaptığınıza da inanıyorum. 
fakta gördüm. Halinden ta görülüyordu. Hatta mutluydu.» Zachariah i bakışlarını tavang 


Christi rahatlamı «Beni anlayacağını biliyordum, Zach Amc dedi gülümseyerek. 
«Şimdi mut meselesine gelelim,» dedi Zach, Christi'ye dö k. «Mrs. Scott'a bu gece için izin verdim, le ilgilenmesi için. Bu nedenle kü. 
çük bir sorunumuz var. Mrs. Scott'un bizim için hazırladığı yemeğin servisini kim yapacak? Siz ikiniz bunu yapabilirsiniz, sanıyorum.n Bunu öyle ciddi bir tavırla ve önemseyerek söy. 
lemişti ki, Christi ve Dizzy gülmeye başladılar. 
«Sen hiç merak etme,» dedi Christi. «Elimizden geleni yaparız.» | 

Genç adam kaşlarını kaldırarak baktı ona. «Si. 
ze yardım etmem gerekiyor mu?» 
«Hayır Amca, hiç gerek yok. Gel Dizzy, mutfa. 
ga gidip bir göz atalım.» 
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i az önce mut.. 
olduğu ilk bakış. << ça mutluydu, evet rı söyledikten sonra 


Mrs. Scott bütün gece izinliydi, ama yine de yemek hazırlamadan gitmek istememişti. Çorba, tevuk, salata ve tatlıdan oluşan akşam yemeği servise hazırdı. Christi'yle Dizzy'ye kalan, yemeği mutfaktaki servis masasının üzerine yerleştir. 
mekten ibaretti. Gerisini Frederiks halledebilirdi. 

«Bir ara avazın çıktığı kadar bağırmaya başla $ yacaksın diye ödüm koptu,» dedi Dizzy. «Kendi. 
ne hâkim olmaya çalış.» b 

«Evet, bu adamın her hareketi asabımı bozuyor. Sana teşekkür borçluyum, Dizzy. Kate'in be. 
beği konusunda bana verdiğin pas tek kelimeyle muhteşemdi.» 

Mutfak masasının yanındaki taburelerden birine çöktü. Yüzünde duygusal bir ifadeyle Dizzy'ye baktı. «Bu hareketin bana çok dokundu,» diye mırıldandı. «Hatta rahatsız oldum. Zaman zaman bütün bu olanlar nasıl canına sıkıyor bilsen. Zach Amca garip bir yaratıktır. İnsan sözlerinden ha É reketle onun ne düşündüğünü anlayamaz çoğu | kez. İki kişiliği mi vardır nedir? Zaman zaman özüme bir canavar gibi görünmüyor. Ya da ba zan ben onu öyle göremiyorum.z A | 


«Evet, böyle küçük bir olay bile onu duygulan. | dırabiliyor. Bize kızdı, sanırım.a 

Christi gülümsedi. «Kızmadı,n dedi. «Servis yapıp yapamayacağımızı sorarken, yüzündeki ifade den anladım.» 

Bu arada Dizzy servis masasını hazırlanış meşguldü. İşini bitirince kalktılar. Mutfaktan gi karlarken Christi, «Ilginç bir şey keşfettim» ci ye mırıldandı. aSabahtan beri bunu dişi is rum. Bebeği almaya giderken, sonra yolda. kema: şurken. Senin buraya gelişin garip bir etki ye rattı. 


konuda?» 
risti susmuş, mavi gözlerini | E İkizini 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züne çevirmişti. Dizzy merakla sordu. «Ne etkisi, Christi, açıklamayacak mısın?» 

«Boş ver,» dedi arkadaşı, «Önemli değil, daha sonra konuşuruz. Zach Amca'yı bekletmeyelim is. 
tersen.» 


Dizzy arkadaşımın çok önemli bir şey söyleyeceğini hissetmiş, iyice meraklanmıştı. Onun ko. 
lunu tuttu. «Christi,» diye söze başladı. 


«Merak etme, Frederiks servisi gerektiği gibi yapar.» Bunları söyledikten sonra kolunu kurtar. 
dı ve koridor boyunca hızlı hızlı yürüyerek uzak. 


hep üzerinde hissetti. Yemeğin son oğru tedirgin olmaya başladı. Sofradan kalktıklarında yatak odalarına kadar birlikte Yürüdüler. Tam ayrılmak üzerelerken Dizzy a Şını durdurdu. 

«Ne demek istediğini sın, Christi?» 


«Bir şey demek kė im ki.» Dizzy iri mavi 


laştı. 
Dizzy yemek boyunca a 


gözlere dikkatle bâktı ara yapıyordu. 


«Lütfen, Christi. 
«Bak canı men üstümüzdekileri değişip, 


mutfağa . Mrs. Scott olmadığına göre bulaşıkları bizim yıkamamız gerekiyor. Zach Amca' nın tek o kadar bulaşığı yıkaması imkân. 
SIZ.» 

Mutfakta müthiş bir karışıklık vardı. Önlükle. 
rini takıp bulaşıkları yıkamaya başladılar. Dizzy' nin kafası binlerce düşünceyle doluydu. Nedense Zachariah Bennett'i babasıyla karşılaştırıyordu. 
Onun yerinde babası olsaydı Mrs. Scott'a asla izin vermezdi. Hele evde siyasi bir toplantı ya da buna benzer bir şey varsa. 

Bunu anlaması için Zach'ın bu tür iHiğiikler yapması gerekmiyordu aslında. Babası çok uç bir 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örnek oluşturuyordu. Aslında Zach da öyleydi. 
İkisi farklı kutuplardaydılar. 

Dizzy'nin babası boşandıktan sonra yeniden evlenmemişti. Belki de karısı tarafından aldatı. 
lan bir erkek olmayı asla hazmedememiş ve ka. 
dınlara olan bütün güvenini kaybetmişti. Bu yüz. 
den hayatında bir başka kadına yer vermek iste. 
memiş olabilirdi. Dizzy'nin onu çok iyi tanıma. 
dığı açıktı. Bu konuda en ufak bir çaba da har. 
camamıştı aslında, Annesine gelince, ayrılmala. 
rından kısa bir süre sonra gazeteler onun hak. 
kında bazı şeyler yazmışlardı. Bulduğu her yeni sevgili bir öncekinden daha gençti. Bu haber. 


ler daha sonra kesilmişti. Belki de Dizzy'nin bun. * ları görmemesi için çevresinde b mler alınmıştı. : » 

İnsanlar artık mutlu evlil yapamıyorlardı. 
Dizzy'nin tanıdıkları ar bile, kısa süreli mutlulukları daima b işkırıklıkları izliyor. 
du. 

Zachariah Be bi bir adama rahatlıkla aşık olabil i diyordu. Büyük bir tehli. 


keydi bu. Dizzy kuyordu. Oradan bir an önce gücünün ye “kadar hızla kaçarak uzaklaşsa iyi ederdi. C i olmasa bunu yapmakta duraksa. 
mazdı AŞA 


Yan gözle arkadaşına baktı. Christi de oldukça | düşünceli görünüyordu. «Kafandan ne şeytanlık. 
lar geçiyor, bakalım,» dedi. «Bana söylemeyecek misin? 

«Kafamda şeytanlık falan yok.» 

«Ama bir şey düşünüyorsun.» 

«Önemli değil.» 

«Önemli olmasa da bilmek istiyorum.» 

Christi bulaşığı bırakıp ona döndü. «Madem is. 
tiyorsun, peki,» dedi. Ellerini önündeki önlüğe kuruladı. «Sana söyleyeceğim şey oldukça önem. 
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li. Ama buna karşı herhangi bir şey yapacağımı ya da bir plan hazırlayacağımı sanmıyorum. Bununla birlikte, bu yeni gelişme bana zarar vere. 
bilir. Şu ana kadar yapmaya çalıştığım her şeyi bir anda mahvedebilir.» 

Dizzy iyice meraklanmıştı. 

«Ne demek istiyorsun sen?» diye mırıldandı, bakışlarını arkadaşının gözlerinden ayırmadan. 

Christi'nin yüzü hafifçe pembeleşmişti. Bakış. 
larında heyecan okunuyordu. 

«Sen ve Zach Amca birbirinizin farkındasınız,» dedi. Ardından derin bir sessizlik oldu. «Bu ii 
yemek sırasında neler olup bittiğini a 8 


bütün dikkatimi topladım... Ve kuş n dı.» 

Dizzy bir anda kıpkırmızı oldu issetti. 
«Ne saçma bir şey bu,» diye AAN, «Nereden 


çıkardın bu saçmalığı!» $ 
Aslında Christinin söyledi hiç de saçma 


değildi ve Dizzy bunu gay biliyordu. 
«Onun ilgisini çekiyo enden hoşlanıyor.» 
,aHayalinde uydu unları, Christi. Rü- 


ya görüyorsun sen. Bir tarih profesörü ve ben. 
Olacak şey mi bu?» Anlamsız bir şey işitmiş gibi başını iki yana yarak gülümsedi. 

Christi gözlerini ayırmadan arkadaşmın “yüzü. 
nü inceliy özleri söylerken içten olup Ol. 
madığını aya çalışıyordu. 

«Ne zemandan beri onu bu şekilde küçümsü. 
yorsun, Dizzy?» 

Küçümsemek mi? Onu nasıl küçümseyebilirdi? 
O gölden çıkarken, onu gördüğü an... Hayır böy. 
le düşünmemeliydi. Ayrıca Christi'nin mavi gözleri bir çift projektör gibi izliyordu onu. 

«Pekâlâ» dedi Christi. «Yanıt vermek zorunda değilsin. Seni sıkıştırmak istemiyorum, «Dizzy. 
Ama sakın aklından çıkarma, Zach Amca'dan ko. 
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ca olmaz. Bir aile kuramaz o. Lütfen vazgeç Dizzy.» 

«Olayı büyütüyorsun. Yakışıklı bir adam oldugu apaçık ortada. Doğal olarak biraz ilgimi çekiyor. Etkileyici bir tip. Bu kadar abartmaya gerek yok.n 

«Sen aşkı ne sanıyorsun, Dizzy? Aşk gelip in. 
sanın burnunu ısırarak kendini belli eden bir şey değildir.» 

«Ya, demek böyle düşünüyorsun» *“ 

«Aranızda bir elektriklenme var. Bunu hep his. 
settim ve bu gece yemek yerken iyice emin o 


+ 


dum.» Ki 
«Bak sana bir şey söyleyeyim mi, utu | sonla biten şu aşk romanlarını f ma. Ger. 


çek hayat bütün bunlardan farklıdır. i 


Christi sakin bir tavırla, «Olabilir,» diye minl. 
dandı. 


«Benim için olamaz,» rdı Dizzy. Öfkey. 
le üzerindeki önlüğü mutfak masasının üzerine fırlattı, kapıy ru yürüdü. 


«Lütfen bu ç [6 vırlarını yalniz ken sakla.» 

«Pekâlâ, şi sesimi kesiyorum.ı 

«Amcanla nda bir ilişki olduğunu düşünü. 
yorsan ve ikide bir bu konuda bir sürü saçma sapan ylemeye devam edeceksen, ne yaparım r musun? Derhal çeker giderim. eğ du rumu açıklamakta şorlanırsın .» 

«Bir başka açıdan da düşünülebilir,» diye m rıldandı, Christi. «Çok uygun bir çift olabilirdi. 
niz... Yani farklı koşullarda karşılaşmış ol aydı nız.» 

«Şimdi de çöpçatanlığa mı  . 

«Tamam, susuyorum. Ama bu asis 


Odasına girdiğinde Dizzy'nin hiçbir yeri tutmu.- yordu. Hiç istemediği bir şey sonunda başına gel. 
mişti. Doğrusu Christi'nin bu kadar keskin gözlem yapabileceğini hiç beklememişti. Onu suçla. 
yamayacağım biliyordu, çünkü haklıydı. Gerçeği görmüştü. Gerçekten aralarında gözle görülebilecek kadar şiddetli bir elektriklenme var mıydı? 

Uyuyamayacağını hissediyor, odanın içinde si. 
nirli sinirli bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyor. 
du. ŞehrdÂndiklerinde birkaç kutu sardalya alıp buzdolabına koymuştu. Süt de vardı. Ama bir şey. 
ler yiyip içmek için aşağı inmekten korkuyordu. 
Dün geceki gibi olabilirdi ve buna hiç hazır de. 
gildi. Zach gürültüyü duyup gelirse... Hayır, bu tehlikeyi göze alamazdı. 

Pencerenin yanına oturdu, dışarıyı, arı ve gölü seyretmeye başladı. Ay ışığı da man. 
zara insanı büyülüyordu. Çevreyi ederek sakinleşmeliydi. Ama bu mümkün ü? Göle her bakışında Zachariah Benne irür gibi oluyor. 


du. Dolunayın beyaz aydın! lün cam gibi parlak yüzeyine vuruyordu.” 

Kapı hafifçe vuruldu derin bir rüyadan uyanır gibi irkildi. labilirdi bu saatte? Bir şey mi olmuştu a? İzinli olduğuna göre Mrs. 

el ise şu sırada derin bir 


Scott olamazdı. 
uykuya dalmış olmalıydı. Belki o da uyuyamamış. 
ti 


Yerirde kıp kapıyı açtı ve Zachariah Ben. 
netti karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. 
Christi'ye göre hazırlamıştı kendini. Profesörün üzerinde dün gece mutfağa geldiği sırada giydik. 
leri vardı. Elinde küçük bir tepsi tutuyordu. 

Dizzy dehşetle tepsinin içindekilere baktı. Bir bardak süt ve birkaç bisküvi. 

«Kusura bakma,» dedi Zach. «Sardalya kutusunu açamadım. Beceremedim bir türlü.» 
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«Şey... sizi hiç beklemiyordum. Böyle birden karşımda görünce çok şaşırdım da... Yavaşça kapının ağzından çekildi. Zachariah Bennett elinde tepsi, ağır adımlarla içeri girdi. 

«Aslında gelmeye niyetim yoktu,» dedi Zach. 
«Bu saatte seni rahatsız etmek istemezdim. Ama kapının altında ışık görünce, dayanamadım. Dün geceki gibi uykunun kaçmış olabileceğini düşündüm.» 

Böyle bir şey Dizzy'nin başına ilk kez geliyor. 
du. Arkadaşları böyle durumlarda onu asla rahatsız etmezlerdi. Çünkü tanıdığı herkes onun ba. 
zen yalnız kalmak istediğini ve böyle anggas rahatsız edilmekten nefret ettiğini . Ayri. 
ca hayatında ilk kez birisi gece a bisküvi ve süt getirmek gibi bir incelikte bulunuyordu. 
Ne annesi, ne babası, ne de ı dostlarından biri... Birden gözlerine i duğunu hissede. 
rek paniğe kapıldı. Ha 

Dizzy'nin gözyaşı: en genç adamın yü. 
zündeki tebessüm y hayret dolu bir ifadeye bıraktı. 

«Eğer gerçekten sardalya istiyorsan, hemen gidip getireyi 

uHayır,» i Dizzy, gülümsemeye çalışarak. 
«Sardal temiyorum, Ei teşekkür ederim. Ben 


şey ai m, sadece.. 
adam elindeki ren yavaşça yatağın başucundaki" küçük komodinin üzerine bıraktı. Diz. 
zy'ye yaklaştı ve onu kollarının arasına alarak kendine doğru çekti. 

«Tanrım,» dedi boğuk bir sesle. «Seni öyle istiyorum ki.n 

Dizzy rüyada gibiydi. Odanın sessizliğinde kalp. 
leri birlikte çarpıyordu. Farkında bile olmadan ~ ona sarıldı. J 


© 


Onun güçlü kasiYMaPiMiksediyordu. Kollarının arasında korunmaya muhtaç narin bir kelebek gibiydi. 

Genç adam parmak uçlarıyla onun çenes 


göz göze geldiler ve Dizzy o derin ela gözle sevgiyle dolu olduğunu görerek ürperdi. Dudâkiş n yavaşça birbirini buldu. 5. 

Dizzy hayatında ilk kez bir erkekle öpüşüyor. 
du. Erkeklerle çıkmamış değildi, ama onları kız arkadaşlarından farksız görmüştü. Erkekler için de 'bizim çocuklar'dan biri olmuştu hep. Arada bir romantik ilişkileri olmuştu, kıfşkusuz. Ama nedense bunlar ona hep gülünç gelmişti. Ve en önemlisi birkaç küçük ve önemsiz denelie dışın da hiçbir erkek tarafından öpülmemişti. 


Ve şu anda ne yaptığını bilen; ei bir er. 


ti. Zach'ın elleri sfetında ürpermeler yaratıyo dudaklarının “her dokunuşu Dizzy'yi biraz. dal kendinden Saim - 

«Dizzy, ~ben.. l 

Tamo Stl şi bir çığlık yükseldi. ml de şaşırdı. Ses boş salonlarda yankılang ral karı geliyordu. 

«Kate bu,» dedi Dizzy. Zach'ın kollarındı rıldı, kapıya doğru birkaç adım attı, «KAD rüyor galiba. Hemen gidip bakmalıyım.» 


medik olay canını sıkmıştı besbelli. Kaşlaj 1 
raz çatarak Dizzy'ye baktı. 
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Tazenlerne Sei re$ 


«Evet,» diye mırıldandı. «Gidip bakmaktan başka çare yok. Ben de seninle geleyim bari.» 

«Hayır!» 

«Neden ama?» 

«Şey bilmiyorum. Gecenin bu saatinde. Ama, eğer istiyorsanız gelebilirsiniz, tabli.» 

Dizzy kapıya doğru yürüdü. Yavaşça açıp dışa. 
rı süzüldü. Bacaklarının vücudunu hâlâ taşıyabü. 
mesi şaşırtıcı bir olaydı. Dizleri titriyordu çün. 
kü. Endişe dolu bakışlarını Christinin yatak oda. 
sının kapısına çevirdi. Işık sızmıyordu. te'in çığlığını duyamayacak kadar derin b da ol. 
malıydı. Merdivenlerden hızlı hızl n Zach' ın sessiz adımlarla kendisini izlediğini fark etti. 


Dizzy odaya girdiğinde Mrs. Scott, Kate'in ya 


tağının kenarına oturmuş sakinleştirmeye çalışıyordu. Dizzy'yi g yüzü aydınlandı. 

, Ama tam o sırada pa odaya giriverdi. Za. 
valı kadıncağız şaşkı az kalsın bayılacak. 
tı. Hemen ayağa k geceliğinin önünü ilik. 
ledi. ( 


«Dizzy,» diye rdı Kate, Hemen yerinden kalkıp onun kucağına atıldı. 


Mini iyorum!n 
D u kucağında sallayarak anlatmaya baş. 
ladı esi şimdi hastanedeydi, yakında çıkacak ve eve dönecekti. Babası ise yarın onu görmeye gelecekti. Hep birlikte oyunlar oynayacaklardı. 
Bütün bunları söylerken Zach'ın bakışlarını üzerinde hissediyor ve müthiş bir tedirginlik du. 
yuyordu. Genç adam kapının ağzında durmuş, içeri girmemişti. Orada fazlalık olduğunu düşü. 
nüyor gibi bir hali vardı. 


Mrs. Scott odanın köşesine çekilmiş ve üzerine aldığı sabahlığa sıkı sıkı sarınmıştı. Patronuyim mümkün olduğu kadar göz göze gelmemeye Ç8- 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lışıyor, yüzünde zoraki bir tebessümle Dizzy'yi iz. Ni liyordu. Bir şeyler söyleme ihtiyacıyla yutkundu. 

«Sizi uyandırdığı için çok üzgünüm,» dedi. «Bir türlü sakinleştiremedim onu.» 

Dizzy. birden bozuldu. Mrs. Scott geceyi aynı yatakta geçirdiklerini düşünmüştü besbelli. 

aBence çok doğal,» dedi Zach. «Yerini yadırga. 
dı çocuk.» 

Bu durumu düzeltmenin bir yolu olmalıydı. 
Dizzy durumu açıklamak için bir şeyler söylese işleri içinden çıkılamaz hale getireceğini hissedi. 
yordu. Öte yandan Mrs. Scott'un hakkında. olum. 
suz şeyler düşünmesini istemiyordu. Daha önce onunla konuşurken, Mr. Bennett'in.değil Christinin konuğu olduğunu özellikle vurgulamıştı. 
Oysa şimdi... i 

Kate'in çığlığıyla irkildi. Küçük. kız kollarını sıkı sıkı onun boynuna doldmişti” «Benimle kalın. X diye bağırdı. «Beni bırakma.Durada.x 

«Elbette kalırım, canmw~dedi ona gülümseye. 
rek. «Seni hiç yalnız, bırakır mıyım? Büyükannen ve ben, burada, seninle"birlikte kalacağız.» ii 


O anda yan gözle genç adama baktı. Onun yüz | çizgilerinin birden gerildiğini fark etti. Bu işten hiç hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu Onun bir an önce gitmesini istiyordu, Dizzy. l 

«Lütfen řahatsız olmayın, Profesör, dedi mi bir tavırla, «Biz ona bakarız.» 

Zachariah Bennett duraksadı. Bir şey söyleye. 
cekmiş de söyleyemiyormuş gibi bir hali vardı, Sonunda, «Yarın sabah görüşürüz, Dizzy,» ded Sesinde resmiyetten eser yoktu. «€ 

«Nasıl isterseniz,» diye karşılık verdi Dizzy. 

«Saat onda. Çalışma odamda.» i 

«Çalışma odamzda olmaz,» dedi Dizzy, kendi ne bile yüksek gelen bir ses tonuyla. Zach ve Mr Scott birbirierine baktılar. Genç adam kaşla 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çattı. «O kitaplar bende dehşet duygusu uyandı. 
rıyor,» diye devam etti Dizzy. Sinirleri iyice bozulmuştu. «İsterseniz, yemek salonunun yanında. 
ki odada görüşelim.:Siz kahvenizi içerken.» 

Bu sözler Zachariah Bennett üzerinde soğuk duş etkisi yapmıştı. Birden ciddileşti. Christi onları tanıştırdığı an da böyleydi. Tam bir tarih profesörü gibi bakıyordu şimdi. 

«Nasıl isterseniz,» dedi buz gibi bir sesle. «İki. 
nize de iyi geceler, bayanlar.» Mrs. Scott'u başıy. 


la hafifçe selamlayarak Dizzy'nin yüzüne bakma- dan çıkıp gitti. 


O anda Dizzy yüreğinden bir kuş ün ha. 
valandığını hissetti, Geceyi Kate' kte geçireceği anlaşılmıştı. Küçük kızı yavaşça yatağına yatırdı. Ne 

Mrs. Scott hâlâ dehşe eydi. Endişeyle Dizzy'ye bakarak, « .» dedi. «Profe. 
sör'ü kızdırdık galiba N 

«Heyır,» dedi Dizz zmadı.» En azından Kate ağladığı için açıktı. Zachariah Ben- 


nett bir an için kendini kaybetmiş olmalıydı. Ve 


az önce de yanlış bir şey yaptığını fark etmişti " 


besbelli. D u telafi etmek için yarın sabah Dizzy'ye uzun bir konferans çekeceği apaçık ortaday inde pişmanlık ve yorgunluktan başka bir oktu o an. Belki de aralarında geçen ola. 
yı Christinin bilmemesini isteyecekti. Endişele. 


necek bir şey yoktu bunda, çünkü Dizzy'nin er. 


kadaşına bu olaydan söz etmeye hiç niyeti yok. 
tu. 

Dikkatle kendisine bakan Mrs. Scott'a dönerek, «Siz yatın isterseniz, Mrs. Scott,» dedi. «Dün gece de hiç uyumadınız. Ben biraz Kate'in yanında oturmak istiyorum.» 

Mrs. Scott yatağa yaklaşarak Kate'in bir ms. 
leği andıran yüzüne sevgiyle baktı. «Bence hiç 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BCLILA YUA,» UCUi, Moodi)jallğ nNAgdUudi uyuyaLaBıu AT, eminim.» y 
«Yine de onun yanında kalmak istiyo rA $ ce bir sakıncası yoksa, tabii.» 
«Ne sakıncası olabilir,» dedi yaşlı kadın gül seyerek. «Çocuklara verilen söz a tr İNN le değil mi?» z 
«İşte bu çok doğru. Merak etmeyin, uyanmays cağından emin olduğum zaman giderim. Siz lüt fen rahatınıza bakın.» 
Bir an önce yalnız kalmak ve düşünmek idi yordu. Yorgunluktan bitmiş görünen Mrs. Scott iyi geceler dileyip kendi bölmesine geçince rah£ bir soluk aldı Dizzy. Yaşlı kadın h İnsan. 
Jar, özellikle yetişkinler çocuklar eri sözi mutlaka tutmalıydılar. 


Odasına dönmek an alan sabah u 2. 


nınca Zach'ın kollarında ) 
anların bir rüya oldu maktan korkuy: Sy du. Ne var ki, e i günde, yaşadığı o anı rüya sanılamayacağın bir kez daha anl si içindeki bisküviler y süt, olduğu gibi zaa i 

Birkaç saki o küçük odada Zach'la ; ylı bir araya geleoe kti. 


< 


Bölüm Yedi 


«İyi, ama seninle hangi konuda konuşacak?» 

Christi bu işe akıl erdiremiyordu. Mutfakta oturmuş kahvaltı ediyorlardı. Dizzy, Profesör'le konuşacağını arkadaşına söylemek zorunda his. 
setmişti kendini. 

Ona Kate'in geceyarısı nasıl çığlık çığlı andığını ve Zach'la birlikte hemen tuk. 
larını da anlattı. Tabii, o sırada Z birlikte kendi yatak odasında olduklarını söylemedi. Ar. 
kadaşına Zach'ın kendisiyle bu konuşmak isteyebileceğini hissettirdi. . 

«Belki bana bir süre cı olmamı teklif edecek. s. Scott'un ailesiyle uğraşmak için zaman 

uNasıl böyle di konuşuyorsun, anlamıyorum,» dedi crigyi «Yoksa rol mü yapıyor. 
sun?» 


«Benimle onuşacağını nasıl bilebilirim? 
Belki de b a daha fazla kalmamı isteyecektir.» 
«İşte inanmam!» 


Chri aşını iki yana salladı. O sabah olduğun. 
dan daha da güzel görünüyordu. Üzerinde gözlerinin rengine çok iyi uyan açık mavi elbise vardı. 
Dizzy ise üzerindeki külüstür giysilerle kendisini çok kötü hissediyordu. 

Kahvesinden büyükçe bir yudum aldı. «Sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum,a diye mırıldandı. Zach'la yatak odasında araların. 
da geçenleri hatırladıkça korkuya benzeyen bir tedirginlik duyuyordu içinde. 
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Christi derin düşüncelere dalmış gibiydi. Göz. 
lerini hafifçe kısmış alt dudağını ısırıyordu. Bir: den aklına parlak bir fikir gelmiş gibi, «Onunla yoksa ben mi konuşsam?» dedi. 

«Olmaz,» diye bağırdı Dizzy. Bu ani patlama Christi'yi şaşırtmıştı. Gözlerini kısarak dikkatle arkadaşının yüzünü inceledi. 

«Önemli bir şey konuşacağını sanmıyorum m" dedi Dizzy, sakin bir sesle, 

«Ne konuşursa konuşsun, söylediği her kelime. 
yi bana anlatmanı istiyorum.» 

Az sonra Dizzy odanın kapısında duraksadı. 
Zach'ın içerde olduğunu ve o anda ke lediğini biliyordu. Çürkü Mrs. Sco önce içeri götürmüştü. Kate'in mak için küçük kızı da yapıma: k havaal na gidecekti. 

Kapıyı açıp içeri heye rin bir soluk sl dı. Zachariah Bennett dltu } 
zy'nin içeri girdiğini edince başım çevi baktı, Güneş gözlük Imadığı için iri ela gi leri olduğu gi yordu. Dizzy bakışla kaçırarak ona do yürüdü. 


Yakası a bir gömleğin üzerine kahveren 


balıksırtı eket giymişti. Ayağında koyu kah: verengi pantolon vardı. Tipik bir ev kıyafe tiydi bu. Kusursuz değildi, ama ona entelektüsl 


bir a veriyordu. 

Genç: adam oturduğu yerde hafifçe doğrul “uMerhaba, Dizzy,» dedi. «Şöyle otur istersen Hafifçe gülümsedi. «Korkuyor gibi bir halin v Seni ısıracağımı mı düşünüyorsun, yoksa? Di gece olanlar seni çok mu rahatsız etti?n Bakı rı Dizzy'nin kulak memesinden boynuna doğ kaydı. 

Bu bakış Dizzy'nin içini hafifçe ürpertti. on dudaklarını boynunda hisseder gibi olmuştu b 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den. Böylesine küçük bir hareketin bu kadar bü. 
yük bir etki yaratması doğal mıydı? 

uKahven soğuyor, Dizzy.» 

Dizzy yavaşça yaklaştı ona, önünden geçip tam karşısındaki koltuğa oturdu. 

Zach ne söylemesi gerektiğini düşünüyor gibiy. 
di. Kaşları hafifçe çatılmıştı. 

«Bak, Dizzy...» 

«Sizin kahveniz de soğuyor,» diye atıldı Dizzy. 
Başlangıcı mümkün olduğu kadar geciktirmek is. 
temişti. 

«Bu kadar gerilmene gerek yok,» diye mnidan- dı genç adam. 

Gerilmek mi? Bu sözcük durumu TRE», çok yetersizdi. Büyük bir sınava gi di sanki ve pek şansı olmadığını biliyordu. Geri, liminin belli olmadığını Tan: 
lnda bütün bu olup bitenleri hdi çalışsa daha iyi ederdi. alt tarafı odası- 

i na bir tepsi içinde bir b süt ve birkaç bis- 
| 


kıtvi getirmişti. Bunda ar yadırganacak ne vardı? Ama sonra? sadece onu kollarına 


alp öpınek için ge olabilir miydi? 
«Dün gece ol r için senden özür dilemek is- 


İ tiyorum, Dizzy: 
Bu da ne çıkmıştı şimdi? 
«Biliyo ,5 diye devam etti genç adam. «Böy. 
le duru a özür dilemek yeterli olmaz.» 


Dizzy hayretle bakakaldı. Özür gerektiren bir şey yaptığını sanıyordu demek. 

«Evimde misafir olarak bulunuyorsun. Bundan .yararlanıyormuş gibi bir duruma düştüm, sanı. 
rım.» 

, Yararlanmak m? Onu öpmekle ondan yarar. 

a. mı oluyordu? 

n «Söyleyecek bir şey bulamıyorsun, öyle değil 

mi, Dizzy? Evet, seni çok iyi anlıyorum. Aslında 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nhaktısın.» BKanvesinden bir yudum alıp fincanı" vaşça yerine bıraktı. Gerçekten üzgün görünü yordu. «Şu anda kendimi pek iyi hissetmiyo ) diye mırıldandı. «Senden tekrar özür diliyorüğ Bir daha böyle bir şey olmayacak. Sana SÖZ. ve riyorum.» 

Dizzy ne diyeceğini bilemiyordu. Dili tutulmuş gibi kımıldamadan bakıyordu ona. Bunu hiç bek lemiyordu. Aklına gelebilecek en son şeydi 1 ju. 
Peki şimdi Christi'ye ne söyleyecekti. a vi 

«Sana bunu söyleyecektim,» dedi Zach, üzgün bir sesle. Yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü «Lütfen inan bana, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım.» Kapıya doğru yürüdü. Se $ çi onunla yalnız kalmak istemiyordu. M Lİ 

Dizzy şaşkın bakışlarla genç hareketle rini izliyordu. Onu öptüğü için r diliyordu. 
Dizzy'ye kızmamış, onun kendisine bunu yap sı için cesaret verdiğini. emişti. İnanılı gibi değildi. Öpüşme Veri sorumlu ai 
tek başına lee aşti 0 

O anı op uku. si ii uyordu, Dizzy. Seni öyle K istiyorum ki, 

Daha önce hiğbir M,- onu böyle öpmemişti. 
Yoksa Zach bir an kendini mi kaybetmişti? Onu” bu kadar ük bir şiddetle arzulamış olabilir 

miydi? çek buysa... Ona âşık mıydı yoksa? 
Zach geçmişte büyük acılar çekmişti. Sevilen bi. 
rinin kaybı ne demektir, biliyordu. Belki bu den, kaybetme korkusu nedeniyle yeniden #şık olmaktan hep kaçınmıştı. Ve dün gece biran keng dini kaybetmişti. Şimdi de korkusu ağır bastığı için durumu düzeltmeye çalışıyordu. Bu durum: da yeni bir girişimde bulunmayacağı açıktı. İkin ci bir adım atılacaksa bunu tek başına Dizi | yapması gerekecekti. 
Bütün bunları odanın içinde tek başına düşü. : 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nüyordu, çünkü Zach çoktan çıkmış, kapıyı ardın. 
dan yavaşça kapamıştı. Aynı kapı birden açılın. 
ca Dizzy umutlandı. Ama gelen Christi'den başkası değildi. 

«Ne oldu? Zach Amca odadan çıktığından beri seni bekliyorum. Neler konuştuğunuzu gelip anlatasın diye.» 

Öfkeli ve telaşlı görünüyordu. Hemen gelip Zach'ın az önce kalktığı koltuğa oturdu. 

Dizzy arkadaşının gözlerinin içine bakarak gü. 
lümsedi. «Nereden biliyorsun? Koridorda bir ye. 
re gizlenip burayı mı gözlüyordun yoksa?» 

«Elbette. Ne yapmamı bekliyordun. Yemek oda. 
sından burayı gözlüyordum.» 


«Bu huyunu çok seviyorum, Chri , Hiç olmaz sa açık sözlüsün.» Bunları söyl sonra ha. 
fifçe öksürdü. «Neler konuşt gelince, Amcan önemli bir şey söylemedi. Sadece Kate'le ilgili son gelişmeleri sordu: K disi gittikten son. 


ra uyuyabilmiş mi, tun morali nasıl. 
miş... Bunun gibi ş 

«Hepsi bu k koi 

Christi'nin büyük bir düşkırıklığına uğradığı 


yüzünden ydi. «En azından seni dışarda akşam yemek davet edeceğini sanıyordum.a Di a sert bir bakış fırlattı. «Bunu da ne. 
red kardın şimdi?» r 

* * “Christi gillümsedi. «Bütün belirtiler böyle bir gelişmeyi haber veriyor, canım. Neden yalnız se. 
ni çağırdı? Kate ve Mrs. Scott'la ilgili bir meseleyi konuşurken benim olmamda ne gibi bir sakınca var? Seni akşam yemeğine davet etmesi için bahane de vardı.» 

«Mrs. Scott'un dediğine göre, bir süre kadar yemek işlerini Frederiks düzenleyecek. Bu işlerle uğraşan bir şirketle anlaşma yapmış.» 

«Yine de Zach Amca seni akşam yemeğine de. 
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vet edecektir. Belki ikimizi birlikte ister, Günün birinde evlenirseniz ona ne diyeceğim acaba7: Zach Amca demek biraz tuhaf kaçmaz mı?» .— e Dün gece olanlardan sonra Dizzy'yi şaşırtacak bir şey olamazdı. Chbristi'nin sözlerini sakin pi tebessümle karşıladı. - S «Gökyüzünün masmavi değil de yemyeşil old du. 
gu bir gün Zach'la evlenirim belki.» 
Christi bu sözlerden hiç etkilenmemiş gibi bağli şını iki yana salladı. Onun Zach'la evleneceği fik rine yavaş yavaş alışıyor gibi bir hali vardı. “ 


«En yakın arkadaşıma 'yenge' diye hi etmem biraz garip kaçmayacak mı?» i ti.» 


«Senin akıllanman imkânsız,. Ch 


Christi yüzünde samimi b Sine arkadas 


na bakıp gülümsedi. «A ıl ya da rt | yok, zaten.» m 

«Bak canım, bu işe Kşarışmasan daha iyi ol LA maz mi?» | 

«Bu iş çok m ani sence?» 
«Hayır, sade co hassas.» 
aBunu ben iyorum.» 
Dizzy salmaya başlamıştı. Başını iki yana s8 layarak, anlış anlıyorsun,» dedi. , 

«Düğünde bir araya geleceğiniz ana kadar onu: kol en gireğlir miyim?» Bunları söyler Christi'nin gözlerinin içi gülüyordu. 

«Gerek yok sanıyorum. Bu işi ben yaparım. / hrda bunu babamın yapması ve Zach'ın değil t b nim koluma girmesi gerekiyordu.» 

Christi güldü. Yavaşça yerinden kalkarken kadaşına, «Onu düşünmek için biraz yalnı mak istersin herhalde,» dedi. «Unutmam ken çok önemli bir şey var, Dizzy. Arkasi A) hiçbiri senin dostluğunu kaybet mAH ste Özellikle benim için geçerli bu.» 
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«Bu konuda kendi başına ve uygunsuz bir şey yapmazsın, umarım.» 

«Merak etme. Bu öyküde dekoratif bir unsur olarak görüyorum kendimi.» Kapıya doğru yü- 
“rürken arkasına döndü. «Çok beklemeyeceğiz, öyle değil mi?» dedi anlamlı bir tavırla. 

Göl uyuyordu sanki. Dizzy uzun süredir odasında, pencerenin önündeydi ve bakışlarını gölün durgun yüzeyinden âyıramıyordu. Bulunduğu yerden Zach'ın göle girdiği kesimi tam olarak gö. 
remiyordu. Görüş açısını kesen şu alçak tepenin bir mucizeyle ortadan kalkmasını öyle çok İsti. 


yordu ki. 
Zachariah Bennett'le ilişki kurmay muy- dı? Daha önemlisi bunun gerçek bir aşk olduğu- 


nu söylemek mümkün müydü? A onun için yanıtlanması çok güç çekil e 


Bir erkeğin onu bu Ee rüyasında görse eaat Glee annesi 
- de babası için buna be dn Tis hissetmiş miyai” Dizzy duygusal riske girmek istemediğini düşündü Er Bu korku mutsuz bir 

esinden kaynaklaruyordu. 


aile ETS 

Arabada Christi arkadaşının kulağına eğilerek, . «Bu konuda da haklı çıktım.» 
te akşam yemeğine gidiyorlardı. Ara. 
bayı Zach kullanıyor, Dizzy onun yanında oturu. 
yordu. Frederiks'in bulduğu yeni aşçı öğleden sonra şatoya gelmişti, fakat Christi ısrar ederek amcasını hep birlikte dışarda akşam yemeğine ikna etmişti. 

Restorana girdiklerinde Zach, Dizzy'nin tam karşısına oturdu. Dizzy elinden geldiği kadar sakin görünmeye çalışıyordu. Buna rağmen genç adamın her hareketinin ve her bakışının farkın. 
daydı. Genellikle çevre masalara bakıyor, ama ba. 
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kışlarının sürekli Zach'ın gözlerine çevrilmesini engelleyemiyordu. Bakışları bir ara genç adamın ellerine takıldı. Biçimli, uzun parmakları vardı. 
Buna rağmen güçlü ellerdi bunlar. Üst kısımla. 
rındaki altın renkli ince tüyler belli oluyordu. Onda keşfettiği en küçük ayrıntılar bile kalbinin hız. 
lı çarpmasına yol açıyordu. 


Christi çöpçatanlık görevini benimsemeye baş. 
lamış gibiydi. Orada, ikisinin yanında oturuyor, fakat varlığını belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. Bütün bu olup bitenleri çok ciddiye aldığı her halinden belliydi. Dizzy ona, içinden sessizce teşekkür etti. Q) 

Çck güzel, romantik bir restoranai buraat Kü. 
çük yuvarlak masalar ayrı ayrı az ışikla aydınla. 


tılmıştı. Çevredeki çiftler rogíàn k bir havada birtirlerinin gözlerine bapa Içak sesle konu. 
şuyor, içkilerini yudu yor! rdı. Kendi masaları genel görünüme biraz Aykınıyan İki genç v 

güzel bayanla otura yaşlı bir adam. 

«Bir gören ol enin akkında kimbilir ne düşünecek Zach Amca?» dedi Christi. İçeri girdik. 
lerinden beri. ilk:kez konuşmuştu. «İki genç ve rliktesin.» 

Bennett'in yüzü geniş ,bir tebessümndı. «Şöhretimin bu nedenle azâlacağı. 
nı hiç sanmam,» dedi. «Tam aksine, artacaktır.» 
Üzerindeki koyu kahverengi elbise ona çok yakış. 
mıştı. Gelmeden önce salonda onunla karşılaştı. 
gında saçları yine ıslak gibiydi. Simdi masa lam. 
basının ışığında hoş parıltılar saçıyordu etrafa. 
Küçük bir bukle alnına düşmüştü. “Tanrım” diye içinden geçirdi Dizzy. 'Bu adama bitiyorum. 
baktıkça içinde bir heyecan uyanıyor ve bu d gu ona bir çeşit panik duygusu veriyordu. 


«Haklısın galiba,» dedi Christi. «Böyle şey 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bütün erkeklerin gururunu yüceltir. Ve kıskanır. 
lar birbirlerini.» 

«Yeğenimi ve onun arkadaşını akşam yemeğine götürmek bu çeşit bir duygu yaratmaz,» dedi genç adam. İçkisinden bir yudum alarak çevresi. 
ne Ee 

Christi'nin arkadaşı... Hayır, Zach'm kendisi hakkında sadece bunu düşünmediğini gayet iyi biliyordu Dizzy. O gece çantasındaki sonuncu el biseyi giymişti. Gözlerinin rengini vurgulayan açık yeşil bir elbiseydi bu. Ona saf ve aydınlık bir görünüm sağlıyordu. Zach'ın bakışları arada bir düşüncesini ele veriyor ve Dizzy O tarafından tam bir kadın olarak görüld hisse. 
diyordu. 

Saçlarını zarif bir topuzla pie koas toplamıştı. Bunun ağırbaşlı ve olgun a sağladığını 


gayet iyi biliyordu. 

«Senin gibi yakışıklı X: birlikte olmak beni gururlandırıyor,» ör hristi. Sonra Dizzy" ye dönerek, «Sence O) değil mi?» diye sordu. 

Dizzy kirpikleri a 2 ale Zach'a baktı; Genç adam gülü ordu, ama biraz sıkılmış gikendisini zor duruma soktuğu. 
belki. Aslında Cbristi'nin söyle. 
de geçerliydi. O restoranda Zacha, 


«Evet» dedi Dizzy, sakin bir tebessümle. «Ben; de sizi çok yakışıklı buluyorum.» Bunu genç adamın gözlerinin içine bakarak söylemişti. «Bu ko. 
nuda tevazu göstermenize hiç gerek yok,. lr diye mırıldandı. 

Bir an göz göze geldiler. Dizzy: o bal = Ren Ta lerin içinde eridiğini hissetti, Her şey silinip yok olmuştu sanki. Restoranda kimseler gin Sa dece ikisi, iki âşık... 

Dizzy zorlukla toparladı karsi 'Christi' ye dö 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nerek, «Burası çok güzel bir yer,» dedi. Sonra genç adama bakarak, «Buraya sık sık gelir misi. 
riz, Zach?» diye sordu. v 

Genç adam geniş omuzlarını yavaşça kaldırdı. 
«Ne yazık ki hayır,» dedi. «Ben de ilk kez geliyo. 
rum.” - 

Christi güldü. «Zach Amca sosyal hayattan pek hoşlanmaz,» dedi. 

Dizzy arkadaşına ters bir bakış fırlattı. Şu Ch risti bir densizlik yapmasa olmazdı. Aslında Zach' © ın uzun zamandır bir kadınla birlikte olmadığını © hissetmişti. = 


«Ne kadar meşgul olduğumu biliyors Christi,» diye yanıt verdi genç adam. «Korka değil b zevi bir tarih profesöründen başka b eği. 
lim ben.» 

«Dizzy tarihi çok sever,» muştur atı risti. «Bu konuda bir sürü kitap okumuş trc Okulâş en ba- 


şarılı olduğu ders, tarihti.». 


«Okulda en sevdiğim A hangisi olduğunu SS hatırlaman çok garip,» izzy. «Çok yakın bir © ilişkimiz yoktu.» i 

Christi hzfifçe (k . Çöpçatanlık yapayım derken kêndi se sunu berbat ediyordu. # 

«Şey... bun ütmam imkânsız. Çünkü okul” dayken en ediğim ders tarihti.» 

«Biraz kahve isteyen var mı?» diye sordu Dizzy, yu değiştirmek için. «Ben bir tane da. 
ha alacağım. Dün çok yorucu bir gece geçirdim.» 
Bunu söylerken Zach'la göz göze gelmemeye a göstermişti. " 

«Ben gittikten sonra uzun süre Kate'in bagu- l cunda oturmuşsun,» dedi Zach. 

«Ona yanında kalacağımı söylemiştim.» 

«Ama uyuyormuş.» 
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Zach'ın dikkatli bakışlarını yüzünde hissedi. 
yordu. Sanki onu şaşırtan bir şey vardı. Garsona işaret etti. Hesap faturasını imzalarken, «Gerçek. 
ten çok yorgun olmalısın,» diye murıldandı. 

Zach hesabı öderken Dizzy'yle Christi tuvalete geçtiler. Christi hemen aynanın karşısında yerini alıp makyajını tazelemeye başladı. Sanki çok gerekliymiş gibi. 

«Bakıyorum, elinden geleni yapıyorsun,» dedi Dizzy. 

Christi hafifçe kızardı. «Sadece sizi doğru yöne itmeye çalışıyorum.» Birden kararlı bir tavırla doğrulup arkadaşının yüzüne baktı. «Sanâ bir şey söyleyeyim mi? Bu adam seninle ç (Kibar konuşuyor, Bir yabancıymışsın gibi. dan bakışlarıyla yiyor seni.» i 

«Saçmalama, lütfen. Şunun ında üç gün oldu. Zachariah gibi bir kadar kısa sürede karar vermez.» y 


j «Bir rahibe gibi darani aktan vazgeç artık. 
Yoksa o da aynı şe davramr ve sizi ancak 


bir manastır p 
Dizzy gülümsedi.) «Rahibe gibi davrandığım bir keşiş olarak düşünemiyo- 


aT 


«Dün gece başka şeyler oldu, öyle mi?» 

«Artık yeter,» dedi Dizzy, eliyle sert bir hare. 
ket yaparak. «Artık bu konuda konuşulmasını is temiyorum.» b 

Aslında Christi'ye kızması imkânsızdı. Dizzy ve Zach birbirlerine âşık olurlarsa bütün planlarını hiçe sayacağı ve arkadaşının mutluluğu için ha. 
zırlanacağı apaçık ortadaydı. Christi böyleydi iş. 
te. - 
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Şatoya dönerlerken hiç konuşmadılar. Christi arka koltukta sesini çıkarmadan hatta varlığını belli etmeden oturuyordu. Sanki Zach ile Dizzy akşam yemeğinden eve yalnız dönüyorlardı. Yal. 
nız olsalardı genç adam arabayı durdurabilir ve Dizzy'yi kollarının arasına alabilirdi. 

Dizzy derin bir iç çekti. Zach ona döndü bir. 
den. 

«Neden iç çekiyorsun?» r 

«Dün geceyi hatırladım da...» 

Genç adam hafifçe kaşlarım çatarak, «Kate'i mi?» diye sordu. 

uYo, şey... hayır, Kate'i değil, tabli.» 


Tam o li yola bir tavşan triadi” Zap 7. 
vanı ezmemek için arabayı si izl a 


dı. Sonra bakışlarını tekrar Diz çevirdi, «Demek Kate'le ilgili değil.» 


«Hayır. Ayrıca, bir şey Ss Ne. zorunda de ğilsin. İnsan her şeyi düşü lir.» >` 

«Haklısın. Aklında nleri düşünmeli içir | çok yaşlıyım biliyo un? Bu sabah senden i 


özür dilememin D 
Dizzy genç dami kulağına eğilerek, « 


arkada, biliyorsufi,» diye fısıldadı. Onun uyum dığı kesin s F 
«Anlıyağımı» dedi Zach. Yol boyunca bir dal kor lar. Araba şatonun önünde durduğu da arkadaşının gerçekten uyuduğunu f etti. Ama buna aldanmamalıydı. Christinin lanndaki konuşmayı işitecek kadar uyanık kald gı kesindi. 
Eve girince doğruca içki salonuna geçtiler 22 

onlara yatmadan önce birer içki teklif etm Christi salona kadar geldi, ama amcasının tığı brendiyi kabul etmedi. «Galiba çok u var,» dedi. «Bir an önce gidip yatsam i) ia 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Sabah görüşürüz. İyi geceler.» Onlara el sallaya. 
rak salondan çıktı. 

Bu ani gidiş Dizzy'yi altüst etmişti. Tedirgin edici bir sessizlik başladı, Arabadayken daha rahattı, çünkü hem içersi karanlıktı hem de Christi'nin arka koltukta olduğunu biliyordu. Oysa şimdi ışıl ışıl aydınlatılmış bir salonda ve onun kar. 
şısında kendisini çıplak gibi hissediyordu. 

Zach ağır hareketlerle, cebinden çıkardığı piposunu yaktı. Bakışlarını duvarda, bazen tavanda gezdiriyor sanki düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. 

Birden bakışlarını Dizzy'ye çevirdi. 

«Hep seni düşünüyorum, Dizzy.» Ba rını elindeki viski bardağına indirdi. « rum ve bir sonuca varamıyorum. Lanet 

Elindeki viski bardağını yere vü dı. Bu öylesine beklenmedik bir etti ma Diz. 
zy ayağa fırlayarak küçük bir m 

«Biliyorum, e bir dâ söylemiştim, ama.. 


: Genç adam elini. alnı türerek sustu. 
Dizzy hâlâ ayak : erini yüzüne bastırmış titriyordu. Sonra ona koştu. Kollarını boy. 


nuna dolayarak hi onunkine bastırdı. Dudakları sabı kla genç adamın dudaklarını aradı. TN adam bir Yunan Tanrısı'ydı, her 


| şeyiyle! 

Artıeğkiliyordu. Kafasında tek bir soru bile kalmamiştı. Bu adamı istiyordu. Hayatında ilk 

i kez bir erkeği istiyordu, hem de delicesine. Sa- 

| bahki konuşma biraz kafasını karıştırmıştı. Ama 

İ şimdi kuşkuya yer yoktu. Aşktı bu, aşkın ta kendisi! Geri dönülmez biçimde ona bağlandığım his. 

 sediyordu. Ve bu adam onu asla incitmeyecekti, 

= asla kırmayacaktı onu. Babası gibi biri değildi 

çünkü. 
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© Bu düşünceler bütün benliğini kuşatmıştı. Onun gittikçe derinleşen öpüşlerine arzuyla yanıt veri. © yer, ona daha yakın olmak için can atıyordu. 
Gittikçe daha ihtiraslı öpüşüyorlardı. Onu bü- J tün varlığıyla en derinlerinde duyuyordu. 
Onun ne kadar güçlü olduğunu o sabah gölün kıyısında uzaktan bakarak anlamıştı. Ama şimdi © aynı gücü kendi vücuduyla hissediyordu. Bam. | başka bir duyguydu bu. Zach'ın ensesinde par. " meklarını kenetlemiş kendinden geçercesine du. © daklarını öpüyordu. Birden ayaklarınm yerden | kesildiğini hissetti. Genç adam onu kolla üze. | rinde kaldırmıştı. Bu arada dudakla birin. 
den ayrılmadı. Zach kanepeye taşıdı ) Oturduklarında Dizzy hâlâ onun Mollannda dai Dudakları tekrar tekrar birleşiyordü. Dizzy ka. 
nepeye uzanırken içinde bir şeylerin eridiğini his. . € setti. Ellerini onun ensesinden” çekmemişti. Du R daklarının bir an bile (ayrılmasına tahammülü s yoktu. Hayatının en güçliüve en zayıf anım ya- ji şıyordu. > 
Genç adamın dfdakrdrı kulak arkasından boy. 
nuna doğru yavaşta kayarken gözlerini yumdu. — Bu arada elleriyle onun bütün vücudunu okşu: yordu. Çıldırtıci bir zevk dalgası Dizzy `n bütün vücudunu “yavaşça kaplıyordu. Göğsünün hizli hızlı iniği “kalktığını soluklarının iyice skla aaa fark etti. 
Zach onun elbisesinin fermuarını sonuna kadar açtı. Dizzy irkilerek kirpiklerini araladı ve yer p adamın bakışlarıyla karşılaştı. O iri ela gözlerde yakıcı bir ifade vardı. Zevk, gurur, hayranlık, tapınma, her şey vardı bu bakışlarda. vr Üzerindeki elbisenin sıyrılıp aşağı doğru K dığını hissettiğinde gözleri kapalıydı. Bir an K mıldamadan bekledi. Parmaklarıyla onun saçla nı sıkıca kavradı. Bu genç adamın vücudund 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yayılan sımsıcak ve büyüleyici hava inanılır gibi değildi. 

Dizzy kendisini kanepeye iyice bırakmıştı. Genç adam onu kavramış boynunu öpüyordu. Hareket. 
leri birden durdu. Dizzy şaşırarak gözlerini açtı. 

Zach'ın dudaklarından dökülen, «Aman Tanrım, ne yapıyorum ben?» sözlerini hayal meyal işitti. 
Onun doğrulduğunu fark edince iyiden iyiye şaşırdı. Dirseklerine yaslanarak başını kaldırdı. 
Zach'ın ceketi bile üzerindeydi. Yainız gömleği. 
nin düğmeleri tamamen çözülmüş ve çıplak, tüy. 
lü göğsü ortaya çıkmıştı. Mi oturuyordu. Parmaklarım saçların den geçirdi. Dizzy'yle göz göze A özel bir çaba harcıyor gibiydi. 

Neden durmuştu? 

Dizzy telaşia doğrulup Ge. Yere düşen el. 
bisesini giyerken, «Ço . Zach» dedi soluk | 


Genç adam elini değil bu.» Dizzy ses Zach'ın di 


. «Hayır,» dedi. «Doğru çekerek kapadı. Çıkan | çekmiş olmalıydı. Bakışla. 


nn) Dizzy'ye | 
«Evimde Thisatir olarak bulunuyorsun,» dedi | Zach. «D değil bu yaptığım!» f 
Gerç de çok pişman olmuş gibi bir hali vard izzy yavaşça onun koluna dokunarak, «Ama ben...» diye söze başladı. 
«Hayır, böyle bir şey yapmamalıyım!z 4 
Kısa bir sessizlikten sonra Zach yavaşça eğilip Dizzy'nin öpülmekten kabarmış dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu ve arkasına bile bak. 
madan salondan çıkıp gitti. 4 
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Bölüm Sekiz 


Dizzy ertesi gün hâlâ Christi'ye ne söyleyeceği ni düşünüyordu. Onun odadan çıkmasından son ra olanlar hakkında mutlaka bir şeyler söyleme si gerekliydi. 


nuda en ufak bir kuşkusu bile kalmamıştı. Bu nun, beraberinde bir sürü acı getireceğinin de farkındaydı. Öte yandan Zach dün.gece ola ar bir daha tekrarlamama konusunda bu kez iyice kararlıydı. Dizzy orada hâlâ misafir, ölarak bi duğuna göre, sorunu çöz için bir şeyler | yar 


cağını kestirmek güçtü Bütün bunları arka a na anlattı. 

«Ne düşünüyorsun?» 

Christi'ydi bu.4Tam karşısında oturmuş, sC dolu ei ki arkadaşının yüzüne çevirmiş 

«Ne dedin} 


nuşma üzerinde toplasana.» 
«Evet, haklısın.» 


Dizzy arkadaşına gülümsedi. «Özür ai dedi. «Gerçekten, çok dalgınım.» 


ri bana tam olarak anlatmadığını hisse ai Oysa dün gece Zach Amca'yla yalnız kalma layan ben oldum.» 
Dizzy başırı iki yana salladı. Aslında 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yeceğini bilemiyordu. O Yunan Tanrısı'na ilk gör. 
düğü anda âşık olduğunu arkadaşına zamanında söylememekle hata etmişti. Zach'ın anne ve babasına benzemediğini, içinden çıkıp geldiği aile ortamının üzerinde yarattığı bütün olumsuz et. 
kileri silebileceğini de oldukça geç anlamıştı. 

«Bizi kasten yalnız bıraktığını biliyorum,» diye mırıldandı. 

«Ama yine de...» 

«Bak canım, dün gece onunla neler konuştuğu. 
mu sana anlattım. Sabahtan beri onunla karşılaş. 
madım bile. Yoksa bugün de görüştüğümüzü mü sanıyorsun?y 

Zach sabah erken bir saatte kal günlük rutinine başlamış olmalıydı. Sab yüşü, ardından kahvaltı, öğleye kadar kesintisiz süren bir çalışma... Öğle yemeğinden vd her zamanki gibi ortadan kaybolmuştu. 

«Bence ikiniz de çok i nız,» dedi Christi. 
«Bu durum, bir bakım irinize çok uygun ol duğunuzu gösteriyor. 

«Böyle mi düşi üyo un, gerçekten?» 

«Elbette.» ? 

Christi yerinden kalkıp odanın içinde yürüme. 


ye başladı. yemeğinden beri bu odada oturu. 
yorlardı. kesintilerle saatlerdir konuşuyor. 
lardı. 


D oturduğu koltuğun arkalığına yaslandı. 
Zach'ın neler düşündüğünü çıkarmaya çalışıyordu. Belki de önüne gelen her erkekle yatağını naylaşan bir kadınla birlikte olamayacağını düşünüyordu. Henry meselesinden hiç söz etmemişti, ama Christi sayesinde inandırıcılık kazanan bu saçma öyküyü unutmadığı da kesindi. 

Sorunlar çoğalmadan Zach'a kendisi hakkında. 
ki bütün gerçeğin anlatılması daha iyi olmaz miy. 
dı? Zach ona ilgi duyabilirdi, ama anlamlı bir 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beraberlik istemesi için başka şeyle du. Dizzy'nin yirmi bir yaşında biri gunu nereden bilecekti? Öyle karışı! 
çizmişti ki, hiçbir erkek, özellikle "Zac bu kadar karmaşık bir iliş'tiye girmek 

«Zach'la şimdilik konuşmanı istemiy di arkadaşına ani bir kararla, «Bu K falan hazırlamaya kalkma, Amcan bani igi duyuyor olabilir. Ama bu ilgi o i olmalı. Önüne gelen herkesle yatan, b rine nasıl böyle bir sempati duyduğu Ul yor olmalı » 

Christi elini alnına götürdü. «Na: 5 
dim,» dedi. «Ah Tanrım, her şeyi ka ettim.» l 

«Böyle olacağını bilemezdin Ki,» dedi p kadaşını teselli etmek için. «Biliyorsu n dığın senaryoyu kabul etmiştim.» Ağ 

Christi kararlı bir tayırlayona döndü 

«Hemen şimdi gideceğim ve ona her'Ş tacağım.» PN 

«Benim anlatmam daha doğru olmá ; mi 

Christi tam çıkihak üzereyken durdü. n a A bir ifade belirmişti. «Ama ber ili mam.. 

sütte İzin ver,» dedi Dizzy, yumuşak $ le. «Ayfmcâ onunla tartışmak istediğim b ler de var. Knolisley Hall'un ressamı ve odasındaki resım hakkında.. 

Christi şaşırmıştı. Gözlerini iri iri açr nl daşının yüzünü inceliyor, anlamaya çalış «Bunların hiçbiri senin hatan değil,» dedi | «Ailenle ilgili sorunların seni çok üzdüiğün yorum, Dizzy. Ama insanlar kendi ailelerir miyorlar ki.» İri 

«Haklısın,» dedi Dizzy, durgun bir tavi leler de kendi çocuklarını seçemiyorlar s 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«Senin gibi bir kızları olduğu için gurur duymaları gerekirdi.» 

Dizzy dudaklarında acı bir tebessümle arkada. 
şına baktı. «Normal insanlar için geçerli bu. Genellikle her aile çocuğuyla gururlanır. Benimkiler bu konuda bir istisna oluşturuyorlar.» 

«Anlıyorum,» dedi Christi, öfkeyle. «Senin iye. 
rinde olsaydım...» 

«Lütfen bu konuda enerji harcama. Ne kadar öfkelenirsen öfkelen, bir şeyi değiştiremezsin artık. İnsan böyle konularda öfkelenerek ancak kendini yorar. Kazanılacak bir şey yoktur.» 

«Galiba haklısın» dedi Christi. Derin nain 


soluk aldı. «Yıllardır ailenle ilgili gerçeği bile itiraf etmekten çekindiğini biliyo vade Martin EllingtonJames, enne Valerie Sherman olduğunu benden baş nse bilmiyor. 


Zach Amca'nın bu gerçeği, iyi. Bilseydi seninle bu caktın.» 

«Haklısın,» dedi D bir zaman geti ŞE dırıcı nan Be betmiş bir ai 


«Aradan o kadar uzun 

ü bana bile bazen inan- 

ın yıllar önce servetini kay- 

in serseri kızı olduğumu düşün- iyi.» 


gittikçe artıyor, farkında mısın?» 


«Zach da dahil mi bu sırlarımıza?» diye sordu Dizzy. Arkadaşına gülümseyerek baktı. 

«Elbette,» dedi Christi. «Bütün bu olup biten. 
leri başkalarına anlatacağımı mı sanıyorsun yok. 
s£? Fakat bu sırlaya bir son vermenin zamanı gelmedi mi sence?» x 

Dizzy omuzlarını silkti. «Parlamento üyesi Martin Ellington-James'in biricik kızının, ben, yani sefil bir hayat süren Dizzy James olduğu inanmak Zach için çok güç olacak.» 
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«Lacn Amca böyle şeyi€ri anlayapDllccen zekidir, inan bana. Ayrıca sana karşı büyük ilgi duyuyor. Bundan hiç kuşkum yok.» 

Evet, Zach'ın ona yönelik bir şeyler hisse açıktı. Dün geceki tavrı bile bunu gösteriyor Sadece ahlaki kaygılarla hareket etmediği oluyordu. Nişanlısına hâlâ âşık mıydı acaba? 
durumda Dizzy onun hayatında en çok seyi ikinci kadın olacaktı. Bununla yetinebilir miy 

«Göreceğiz bakalım,» diye mırıldandı. Arkgt şına gülümseyerek baktı. ' 

«Ne zaman?» 

Dizzy ilk anda arkadaşının sorusunu anlayar dı. «Ne, ne zaman?» 

«Ona her şeyi ne zaman anlatacaksın?» Çok Í rarlı bir tavırla sormuştu. Dizzy birden paniğ kapılır gibi oldu. 

«Şey... onu ilk“ gördüğüm, zâmlfaân. Ne karşılaşırsak o zaman.» 

«Neden şimdi gidip könüşmuyorsun on 
Çok uzakta değil şu an 4 


Şu sıralarda Zachariah Bennett gölde yüzüyor malıydı. Oraya gidip onu bulma fikri dayanılg mayacak kadar câzipti. sa A 
Christi arkadaşının aklından geçenleri anlamı gibi, «Haydi; git,» dedi. «Gölün oralardadır Şi di. Kuşları seyrediyordur.» 
Zavallı Christi amcasının her gün bu saatte B kıyısına kuşları gözlemek için gittiğini sanıyor Onun çıplak yüzmek gibi garip bir alışkanlığı" duğunu nereden bilecekti? Aslında gözüyle müş olmasaydı kendisi de inanamazdı bunu «Pekâlâ,» dedi Dizzy. «Madem öyle, gidiyoru Ama onunla birlikte dönmezsem anla ki pa kaybettik.» 
Christi çok heyecanlanmıştı. Arkadaşımın F 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nu sıkı sıkı tutarak, «Sana iyi şanslar diliyorum, Dizzy,» dedi. 

Dizzy hafif bir tebessümle baktı ona. «Fazia umutlanma, olur mu?» dedi. «Olaylar istediğin gibi gelişmeyebilir.n 

«Dalga mı geçiyorsun?» dedi Christi, sakin görünmeye çalışarak. «Düğününüzde ne giyeceğimi bile kararlaştırdım. Şu işin bir an önce halledil. 
mesini istiyorum. Zach Amca'ya senin hakkında söylediğim yalanlar vicdanımı rahatsız ediyor.» 

«Hepsi yalan değildi. - 

«Hepsi yalandı,» diye bağırdı Christi, 1 bir tavırla ayağını yere vurarak, «Se ii bü.. 
tün gerçekleri bilmesini istiyo onu da rahatlatacaktır. Öyle rahatlayacak“ ki, kendisine yalan söylediğim için bana ö “duyamayacak.» 

Dizzy dışarı çıktığında yin ilk günkü gibi olduğunu düşündü." teri aynı giysiler vardı. Saçlarını serbes ti 


Göle doğru ağır arla yürümeye başladı. 
Acele etmemeli CR ni kaderin ellerine bı. 
rakmıştı. Fazla tlanmamaya bakmalıydı. Üze. 
rindeki giysi biraz rahatsız ediyordu onu. Zach'ı zengin bir n kızı olduğu konusunda ikna et mek old güçtü. 

Göle aştığında yüzen birinin çıkardığı ses. 
leri işiterek irkildi. Gölle arasında küçük bir tepe vardı şimdi. Onu da aşınca Zach'ı. görebilecek. 
ti. 

Tepeye çıktığında Zach'ın yüz metre kadar öte. 
de kıyıya doğru yüzmekte olduğunu gördü. Düş. 
memeye çalışarak küçük adımlarla kıyıya indi. 
Zach onu görmüştü. Şimdi daha” ağır kulaçlarla yüzüyordu. Hava oldukça serindi. Dizzy kıyıya bir göz attı. Zach'ın elbiseleri ve havlusu orada di ruyordu. O yöne doğru yürüdü. ;$ 

Genç adam şimdi iyice yaklaşmıştı. Dizay'ye ba. 
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kıyordu. Suyun altında vücudunun çıplak olduğ nu düşündü Dizzy. Ama dün geceki yakınlılgı sonra bunun fazla önemi kalmamıştı. 
Zach kıyıya iyice yaklaşmıştı şimdi. 
«Buraya bir kez daha geleceğini sanmuyordüu! 
doğrusu,» diye seslendi genç adam. N ' Dizzy şaşırmıştı. Bir an ne diyeceğini bileme «Deha önce geldiğimi nereden çıkarıyorsun?! 
ye sordu. Çevre tepelerle dolu olduğu ve göl Dil alçakta kaldığı için sesleri yankılanıyordu. 
Genç adamın geniş omuzları suyun yüzeyir görülüyordu şimdi. «İlk karşılaştığımız anı hat lyor musun?» diye seslendi. «Christi'nini bizin nıştırdığı anı. İşte tam o sırada beni“eve gelirki gördüğünü düşündüm. Gölden çıkârken.» 
Dizzy kulaklarına kadar kızârdığinı hisset Ellerini pantolon ceplerine sokaràk ona pa kt Yoksa o gün gözetlendiğini, fark etmiş miyi? 
Zach'ın suyun içinde gülümisediğini gördü. © le : «Beni gördüğünde çokəşaşirmıştın,» diye devan etti genç adam. «Hergün öğleden sonra kuş se retmeye çıktığımı/(/duydüğun zaman adeta şok gt çirdin. Bunlar gözümden kaçmadı. Şatoya ei ken yolda beni“gördüğünü anladım. Gölden çık ken.» Zach Bunları söyledikten sonra küçük pil kahkaha attı, F 
Dizzy« Başını“ öne eğmiş, ayakkabısının ucuyi yerdeki küçük taşları ileri doğru itiyordu. Kai sının işi boşalmış gibiydi. e b 
«O gün gördüğünden hoşlandın mı, Dizzy? 
«Şey, evet... Senden saklayacak değilim. Hi landım, hem de çok. Ama inan ki seni güze n gibi bir niyetim yoktu.» Ona bakmamak için bir çaba harcıyordu. R í 
Genç adamın yavaş yavaş kıyıya doğru ya tığını fark edince gözleri irileşti. Su şimdi £ öi hizasına geliyordu. Zach gülümseyerek bakıy 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du ona ve kıyıya doğru kendinden emin -= la yürümeye devam ediyordu. Su genç adamın karın hizasına gelince Dizzy arkasımı döndü. Duyduğu sesler Zach'ın yürümeye devam ettiğini gös. Rp teriyordu. li 

«Dönebilirsin,» diye seslendi genç adam, 

Dizzy döndü ve birden rahatladı. Zach'ın üzerinde siyah bir mayo vardı ve birkaç adım ği de durmuş gülüyordu. İlerleyerek yerde duran havluyu aldı ve kurulanmaya başladı. 

«Ne bekliyordun, Dizzy. Çıplak yüzdüğümü ih nıyordun, değil mi? O günden sonra suya e mayoyla girdim. Doğrusunu istersen beni burada kimsenin görmeyeceğini sanıyordum bu saatinde yukardaki yoldan kimse .* ? l 

Dizzy gözlerini ondan ayıramıyordu. Vücudu lak olduğu için bütün adelele İl oluyordu. 


Üzerindeki siyah mayoya gördükleri bir öncekinden farklı değildi.“ | or- 

«Christi beni gölde gördüğünü bili yor mu?» Mi 


«Hayır, ona bi ey 5 lemedim. iyii MAZ diye düşündüm.» f M- 
Aslında bunuíChristi’ye nanan kaybet. 
memek için memişti. Zach'ı çıplak gören bir kadının O üyük bir ilgi duymaması kesinlik je > imkâns çünkü. Christi Iyı yer i et | iyi bilirdi. hr 
Genç adam havlusunu boynuna asarak ona yak. 
laştı, Yerde duran güneş gözlüğünü takmadığı için iri ela gözleri olduğu gibi görünüyordu 1. Diz zy'ye gülümseyerek baktı. Bakınla isil bir şeyler vardı. d sn 
«Christi'ye söylemediğin . için sev genç adam. A düşen saçları geri ye d «Zach, ben.. ii 
«Evet, Dizz n di 
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Söze bir yerden başlamak zorundaydı. Ama ka. | fasının içi hâlâ bomboştu. Ayrıca Zach ona biraz | farklı davranıyor gibiydi. Flört etmeye hazırlanı. 
yordu sanki. Fikrini değiştirmiş olabilir miydi? 
Belki de dün gece odasına çekildikten sonra dü. 
şünmüş ve Dizzy'nin onunla sevişmeye can attı. 
ğını anlamış ve fikrini değiştirmişti. 

«Christi, bütün bu olanların ne kadarını bili. 
yor? Yeğenimin seni ne kadar tanıdığını merak ediyorum, doğrusu.» 

Dizzy gözlerini kırpıştırarak genç adamın yü- " züre baktı. Her şeyi anlamış olması mümkün müydü? Gerçeği biliyormuş gibi konusuyor 


«Dizzy.» CR 
Genç adam aralarındaki mesafeyi adım. 
la kapatıverdi. Yavaşça onun - Ayp rını tuttu. 


Dizzy onunla göz göze gelmeme “çalışıyordu. 
«Seni öptüğüm an arm lişkinin tama. 


men platonik olduğunu an 

Dizzy hayretle baktı O sim da nereden çikardın,» dedi telaşla. 3 endini savunmak is. 
tiyordu. ` 

«Söyledim ya. A ar Parman uçlarıyla onun çenesine dokunup Parra ug yukarı kaldırdı ve gözlerinin içi TH uzun baktıktan sonra dudaklarına ak bir öpücük kondurdu. «Seni öperken m,» diye fısıldadı, yavaşça. 


Dizzy düsel bir hareketle avuçlarını genç * adamın göğsüne bastırdı. Dokunduğu şey hem çelik hem de ipekten yapılmıştı sanki. Ellerini yavaş yavaş onun boynuna doğru götürdü. 

Zach onu kollarının arasına aldı. Kulağına «Haydi» diye fısıldadı. «Dokun bana, Dizzy.» 

Başdöndürücü bir duyguydu bu. Dizzy derin bir uçurumun kıyısında sallanıyordu sanki, Bİ tün gücünü ve iradesini toplayarak kendini geri ye çekti. 
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«Konuşmamız lazım!» 

«Bana söyleyeceklerin çok mu önemli?» 

«Evet, ama evde konuşmayı tercih ederim.» 

«Burası da ev sayılır. Şatonun arazisi içindeyiz. 
Kimse bizi rahatsız etmez burada, Ama önce biraz rahatlayalım, istersen.» 

Birkaç adım ötedeki elbiselerine doğru yürü. 
dü ve giyinmeye başladı. Dizzy rahatlamıştı. Çi. 
menlerin üzerine oturup onu bekledi. 

Profesör elbiselerini giymiş ve saçlarını tara. 
mış olarak onun yanına gelip oturdu. Cebinden çıkardığı piposunu özenle doldurdu ve Dizzy'ye doğru eğilerek yaktı. Kısa bir sessizlik o bakışlarını ondan ayıramıyor ve si baş-Iayacağını düşünüyordu. 

Genç adam piposundan derin bir nefes çekerek ona döndü. 


«Anlat bakalım,» dedi. «Önce şu Henry'den baş. 
layalım istersen.» 


Dizzy birden şaşırdı bunu hiç beklemiyor. 
du. «Henry mi?» rdu gözlerini iri iri aça. 
rak. 


«Evet, Henry. adamın kim olduğunu öğren. 
mek istiyo Sevgilin olmadığı çok açık. Ya da aranızda ir ilişki var.» 

«Ama Ñ 

«Lien açık konuş benimle, Dizzy. Yoksa şu Henry, Christi'nin erkek arkadaşlarından biri mi? 
Benim böyle şeyleri bilmemi istemez.» 

«Kesinlikle, değil.» 

Zach içini çekti. «Bak canım,» dedi, «Benimle gerçekten konuşmak istiyorsan, bir şey e malısın.» 

«Christi'yle ilgili şeyleri ona PE daha iyi ol. 
maz mı?» pT 

Konuya yanlış yerden dei Dizzy yerdek otları sinirli sinirli yolduğunu fark etti o an. Ba 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şın kaldırınca genç adamın bakışlarıyla kar laştı. 

«Konunun seninle yakından ilgili olduğ AAN sediyorum,» diye mırıldandı Zach. «Christi ve sen pek çok bakımdan birbirinize benziyorsunuz. © Çok iyi arkadaş olduğunuz, hatta uzun ra birbirinizi tanıdığınız ortada. Çok eski bir okul arkadaşlığı söz konusu olamaz, en azından. Sadece kaş göz işaretleriyle bile gayet iyi anlaşabili. 
yorsunuz. Dolayısıyla bu eski okul arkadaşlığı hi. l kâyesini tekrarlama, lütfen.» Y 

Bu numaranın işlemeyeceğini Christi'ye Fi larca söylemişti. Zach, Christi'nin sandığı gibi” ri değildi en azından. Onun kitaplarına gömülmüş çevresini gözleme yeteneğinden tfmamen yoksu 


p 


biri olduğunu düşünmek büyük hataydı, «İnsanları hep yargılıyorsun,»xdedi Dizzy. «Eğ 2 © 

böyle olmasaydın Christi olgun bir insan old jug Vo 

ve kendi parasını çekip çevirebileceği konusu ne x 


seni ikna etmeye çalışmâzdı.» F. 


Bu ani saldırı Zách' şaşırtmıştı. Gözle sarak Dizzy'nin yüzünü dikkatle inceledi. «Ye n i, dedi, «Senin buraya gelişin bu meseleyle gil 

mi? Bunu mu demek istiyorsun?» l 

Dizzy sakiñħ\ görünmeye çalışarak omuzları kaldırdı.“4Beni tanıyınca bir sorumsuzluk ört giyle karşı karşıya olduğunu düşünecektin.» " 

«Sorumsuz biri olduğunu sanmıyorum,» d mınldandı Zach. Piposunun ucunu dişlerinin a sında sıkarak, «Sen kimsin?» diye sordu. 

«Dizzy James.» 

«Onu biliyorum. Gerçekte kim olduğunu dum.» 

«Cbristi'nin arkadaşıyım.» 

«Bunu da biliyorum. Sorumun yanıtı değ E 

Öfkeli bir hali vardı. Aslında hiç de haksız yılmazdı. Christi'yle birlikte oynamaya çalıştık 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rı aptalca oyun açığa çıkıyordu. Bu budalalığı çok pahalıya ödeyebilirlerdi. 

Dizzy güçlükle yutkundu. Gerçeği söylemenin zamanı gelmişti. «Babamın adı Martin Ellington-James,» dedi. «Bu yanıt kimliğimi öğrenmen için yeterli mi, bilemiyoruyğı.» 

Zach iyice şaşırmıştı. Kaşlarını çatarak dikkat. 
le baktı ona. 

«Martin Ellington-James'in yeniden evlendiğini bilmiyordum.» 


«Evlenmedi ki. Gayrimeşru bir me olduğumu düşünüyorsan, yarılıyorsun.» 
«Yoksa annen... Valerie She N Bunu 


yavaşça, çok derinlerden N hi sesle sormuştu. 

«Evet, Profesör.» 

Derin bir sessizlik ol EE elini alnına doğ- 


ru götürdü. «Yani,» dedi u durumda, Knolisley Hall senin evindi, VA ?» 
Knollsley Hal izzy'nin evi olmamıştı. 
Onun hapisanes T So Annesi tarafından terk 


edildiğinde d re yaşındaydı. O zamana kai .Hayal meyal hatırlıyordu bunu. 
gittikten sonra her şey çekilmez ol. 
dı Ade u bilen veya anlayan çok az insan var- 

e yaşadıklarını Zach'ın: anlaması kesinlikle İmkânsızdı.' Artık her şeyi anlatması gereke. 
cekti ve bu ona dayanılmaz bir sıkıntı veriyordu. r 

uKnolisley Hall babamın eviydi,» dedi. 

«Boşanmışlardı o zamanlar. Daha sonra annenle birlikte yaşadın herhalde.» 

Dizzy derin bir iç çekti. 

«Çocukluğumu geçirdiğim yerin bu kolluk yiz bir ilgisi olduğunu sanmıyorum,» dedi buz gibi bir sesle. g 

«Bana açıklamak zorundasın. En azından şu anki durumunu. Bir insan için düşünülecek en 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mükemmel koşullarda dünyaya geldiğin anlaşı yor. Baban ülkenin en zengin parlamento üye 
olarak ün kazanmış biri. Annen ise çok zengi 1 
tanınmış bir sanatçı. Çok imtiyazlı bir duru Bütün bunların şu anda yaptığımız konuşma hiçbir ilgisi olmadığını şöyleyemezsin.» f 


İmtiyazlı durum! Dört yaşına kadar babas D rafından ihmal edilmek ve sonra annesi targ dan terk edilmek ve babanın bütün öfke vaf kilerinin biricik hedefi olarak yaşamaya ç mak'İmtiyaz dediği işte böyle bir şeydi. So sekiz yaşında bir yatılı okula gönderilmek” bası onunla karşılaşmaktan özellikle kâçin du, çünkü Dizzy annesine inanılmayacak ki benzerdi. Tam bir yıl boyunca yatili okuldan şan adımını atamamıştı ve sonufida tatil için dönmesine izin verilmişti. İşte olsırada babasi kendisinden nefret ettiğini , sezgisel olarak etmişti. Ona ne zaman baksa kendisini insaf terk eden eski karısının yüğ hatlarını görüyü Babasının tavrı öylesine kösin olmuştu ki Di bir daha tatillerde/ )hatta Noel günleri bile eve çağrılmaZkolmuştu. İşte o günlerde Ch tinin anne ve babasının yanına gidip geli onlarla birlikte'Kalmaya başlamıştı. 

Kendi kendine gülerek başını iki yana sa Imtiyaz Ha'“Buna nasıl imtiyaz denebilirāi? 

Gözyaşlârın durdurmak ister gibi elleriyle zünü kapadı. j 

«Yirmi bir yaşındayım,» dedi. «Bugüne l ne annem ne de babam benim şorumlulüj taşıdı. Gördüğün gibi ben hep tek başım&g dım. Anne ve babamın kim oldukları önemi bu durumda? Benim durumumdaki biri için etmez. Oysa Christi...» 

«Christi'yi bırak şimdi,» dedi Zach, sesle. «Her şeyi anladım. Buradaki varlığı 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gerekli değil. Benim üzerimde bir çeşit sahte izlenim bırakmak için geldin ve başından beri rol yaptın. Beni dünyadan uzak yaşayan budala bir tarih profesörü sanıyorsunuz galiba.» 

«Hayır, yanılıyorsun!» diye bağırdı Dizzy. «Sa. 
na gerçeği söyledim, sadece. gerçeği!» 

Genç adamın dudaklarında küçümseyici bir ifade belirdi. «Utanç verici,» diye söylendi. aNey- se ki bu mesele kapandı. Arkadaşın için daha faz. 
la zahmete girmen gerekmeyecek artık. Kendini feda etmene gerek yok.» 

«Fedakârlık değil bu yaptığım.» 

Genç adam ona öfkeyle baktı. Sinirle hâkim olmak için özel bir çaba harcadı inden belli oluyordu. s 

«Eminim Henry seni özlemi Nbe liyordur şu anda. Ona da aynı masum ro oynamış olmalısın. Benden daha çok in ır herhalde.» 


Dizzy ne yapacağını yordu o anda. Bir. 
biri ardına darbeler du üzerine ve her biri bir öncekinden ço a ağırdı. Her defasında aralarının biraz/ d açıldığını hissediyordu. 
ynandığını düşünüyor olmalıydı. Dizzy’ oynadığı rolü Christi'ye yardım etmek için Il ettiğini anlamıştı ve artık ikisini de bağı sı çok güçtü. 


u kadar kızmıştı? Başlangıçta ona yalan söylediği ve rol yaptığı doğruydu. Ama bu Dizey' nin gerçekten masum olmadığı anlamına gelmez. 
di ki, Neden Dizzy'nin bu konuda da rol yaptığı. 
nı düşünmüştü? Bir an bunu sormak istediyse de hemen vazgeçti. Artık gereği yoktu. 

Yerinden kalktı. Her şey bitmişti. Uzaklaşma. 
dan önce son kez şansını-denemeye karar verdi. 

«Sanırım şatoyu hemen terk etmemi istiyorsu- 


nuz.» 
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«O kadar acele etmene gerek yok.» i «Ayrılmadan önce son bir kez görüşebile miyiz?» à 
Derin bir sessizlik oldu. «Bunu düşüneceğir dedi genç adam Dudaklamnda aci bir tebessii kbelirmişti. «Boşuna uğraştınız,» diye muırıldanı kışlarını genç adamın gözlerinden ayıramıyo d aChristi'yi buraya neden çağırdım sanıyorsu dedi Zach. «Onu biraz daha yakından tanım için. Bunun bir dostluğun başlangıcı olaca İİ r şünmüştüm. Yoksa niyetim ona gardiyanlık ¢ mek değildi.» Arkasına dönüp uzaklaşmadan b ce Dizzy'ye döndü. ©. 
«Şunu iyice bilmeni isterim ki, Christi'ye kals parayı ona vermemek gibi bir düşüncemi asla madı.» 
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Bölüm Dokuz 
«Lütfen elini Jim'in göğsünün sol tarafına ko. 


yar mısın, Heather?» dedi Dizzy. Karşısındaki çift hemen istediği pozu alıverdi. 


Çalışırken Dizzy'nin dudaklarında gcı bir te. 
bessüm belirdi. Zach onu bu durumda görseydi ne derdi acaba? 

Böyle bir şeyin imkânsız old biliyordu. 
Londra'ya dün gelmişti. Zach ve Christi çok uzak. 
lardaydı artık. Şatoya döndü Zachin çalış. 
ma odasında konuşuyorlardı sessizce oda. 
sına çıkmış ve çantasını rak orayı terk et. 
mişti. Ama yine de Ch n Londra'ya dönünce kendisini arayacağı rdu. 

Her şeye rağme işinde tedirgin bir bekleyiş, gittikçe re E huzursuzluk vardı. Dün gere R igi `a düşünmüş, bir türlü uyuyamamıştı. al biraz olsun rahatlamak için Heather'i ʻi çağırmıştı. Onlarla birlikte çalı- 


Dizzy'nin sanat yeteneği bakımından ançekeceğini asla düşünmemişti. Küçükken yaptığı resimlere hep 'Dizzy'nin karalamaları' derdi. 

Gittiği okul bu tür becerileri geliştirebilecek bir eğitim programından yoksundu. Sanattan çok i klasik akademik konulara ağırlık veriliygrdu. O | zamanlar çizdiği karikatürlerin çok başarılı oldugunu Dizzy yıllar sonra fark etmişti. 

Bütün öğrencilik yılları boyunca Valerie Sher. 
man'ın kızı olduğunu ona unutturabilmek için 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çevresindeki bütün insanlar adeta el ele ve lerdi. Dizzy annesiyle ilgili gerçeği, hatta yüzünü bile tamamen bilinçaltına itmiştiz N lerde onun resimlerini gördüğü zaman k kalmayı öğrenmişti zamanla. O tanınmış re öz annesi değilmiş gibi davranabiliyordu art Okulu bitirdikten sonra Dizzy-çocuk kitar na resimler çizmeye başladı. Çocuk yıllıkig öykü kitaplarını önce okuyor sonra uygun lerle süslüyordu. Bunun için bir çocuk yuva da çalışıyor, çocuklarla yakın ilişki kuruyg r. 
çizdiği desenlerde onlardan esinleniygrduj çocuğun bulunduğu küçük bir yuvaydı(Bürg ne tam bu sıralarda büyükçe bir yayıme y hibiyle tanıştı. Klasik romanlar basan bu ay evinin kitap kapaklarının resimlefini yapmı başladı. Zamanla bu alanda çok iyi işler se ya ve tanınmaya başladı, Artık Claudia Lauren gibi yazarlar bile kitaptkapâklarının resimlen si için onu arar olmuşlardı. 


Dizzy'nin stüdyösü büyük bir eşya deposu ın üstündeki ayrı bir katın içindeydi. Çok iyi 1ş alan oldukça geniş bir yerdi. Buraya ev denem di, ama yapılaf' işe uygun döşenmişti. ' 

O gün biritarih kitabının kapağı üzerinde şıyordu,'Höather yerlere kadar uzanan peri elbise“giymişti. Jim ise bir aristokrat görü mündeydi. Kapak ressamlarının çoğu bu şeki canlı modellerle çalışmıyorlardı. Ama Dizzy yaptığı işin önemi büyüktü. Severek çalışıyor yarattığı ürünler ona büyük bir mutluluk” yordu. | 

Ama o gün bir türlü çalışma havasına gir yordu. Zach'ı kafasından atamıyordu. 
karşısında duran modellere baktıkça onun rında olduğu anı hatırlıyordu. İ 

Christi arkadaşının büyük bir üzüntü 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olduğunu biliyordu kuşkusuz. Zach'la ne konuş. 
muştu acaba? Christi'nin ne yapacağı belli olmaz. 
dı. Zach'ın öfkesini yatıştırmaya çalışmıştı kuşkusuz. - 

Dizzy genç adamın o derece öfkelenmesine baş. 
langıçta anlam verememişti. Ama zaman geçtikçe onu daha iyi anlıyor ve hak veriyordu. Christi'yle one bir oyun oynamışlardı. Cbristi'nin ailesinden kalan paraya kavuşması için yapmışlardı bunu. 

Bütün bunlarda insanın komiğine giden bir yan vardı. Dizzy için para hiçbir zaman önemli olma. 
muştı. Yaşayabilecek kadar parayı her zaman yeterli görmüştü. Yağmurlu günler için bir kenara para ayırmak ibi tutumlara ise hiç girmemişti. 
Hayat çok kısaydı ve umutları geleceğe erteleme. 
nin anlamı yoktu. Babası kızının bu kadar çok para kazandığını bilseydi çok şaşırırdı. Onun uğ. 
raştığı işi ise küçümserdim kesinlikle. Karısının sanatla uğraşmasını asla hazmedememişti. Kızı. 
nın bu işlerle uğraşmasından da hoşlanmayacağı açıktı. Kitapların cazip görünmesi için kapakları. 
nı rezimlemek! Babası için bundan daha anlam. 
sız bir iş olabilir miydi? - 


Zach'ın bu Konuda ne düşüneceğini ise kestiremiyordu, Ama onun gibi bir tarih profesörünün de böyle bir işi küçümsemesi mümkündü. 

Aynca bütün bunların ne önemi vardı artık? 
Zach'ın hayatında değildi ki Dizzy. Apayrı iki insandılar. 

«Dizzy iyi misin?» 

Başını kaldırıp tam karşıya baktı. Heather endişeyle onu gözlüyordu. O anda Dizzy yaklaşık on dakikadır başı önüne eğik, kımıldamadan dur. 
duğunu fark etti. 

Gülümsemeye çalıştı. «Kusura bakmayın çocuklar,» dedi. «Bugün bir türlü konsantre ole. 
mıyorum, İsterseniz bırakalım artık.» 
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«Sen nasıl istersen,» dedi Jim. Az önce verg leri pozu bıraktılar. Ikisi de tiyatro sanatçısıy Boş zamanlarında para kazanmak için modēl yapıyorlardı. 

«İyi olduğuna emin misin, Dizzy?» diye soi Jim. aBugün kendinden memnun değilsin galib 

Onlara anlatamazdı ki. Çok kısa süreli, a7 başdöndürücü bir aşk yaşamıştı. Aşk Dizzy çok yeni bir şeydi. O güzel duyguyu biran y lamış ve hemen kaybetmişti. 

«Tatil bana yaramadı galiba,» dedi. Yüzü zoraki bir tebessümle onlara yaklaştı. al lebilir misiniz?» 

«Yarın mı?» eN Heather. «Yarın Carla vermiştim ama.. 

Tam o sirada pe zili çaldı. Dizzy'nin yü ağzına gelmişti. Christi olabilir miydi bu? F mutlaka oydu. 

Sakin görünmeye çalışarak, «Ben kapıya; karken siz üstünüzdekileri değişin isterseniz! 
cuklar,s dedi. «Yarın sabah görüşürüz.» 


Christi'nin yüzünden bir şey belli olmuyor Her zamanki gibi güzel, şık ve sakindi. Ağır ad larla stüdyonun içine doğru yürüdü. 


ken. 

«Berbat bir yirmi dört saat geçirdim. Si kaçmanı engelleyemediğim için kendimle durdum.» Parmaklarıyla şakaklarını ovuşturü du. 


odasına götürdü. 
«Neden kaçtın?» diye sordu Christi, rer girmez. 
«Gitmemi istedi.» 
«Elbette gitmeni isteyecekti. Üze 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zağa düşürmeye çalıştığımız izlenimini yaratmış. 
sın. Sonra da ona hakkım olan p 


arayı bana ver. 
mesini söylemişsin.» 
«Asla böyle bir şey söylemedin. Konuşmanın akışı içinde kendisi anladı.» 


«Reddedebilirdin. Durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilirdin .» 


«Fırsat vermedi ki. Annemin Valerie Sherman babamın ise Martin Ellingten James olduğunu söylediğim andan itibaren bana olan tavrı değiçki Ona yalan söylediğimizi, roj yaptığımızı R Imtiyazlı bir geçmişim olduğunu söyl tam bir sahtekâr gibi gördü o anda, 


suny 


Christi elleriyle yüzünü kapaya ik, e h Dizzy, çok üzgünüm,» diye mırıldandı. 


«Lütfen bana merhamet eye kalkma işimdi. Bir de seni m bana zorunda kalma. 


yanm. Benim derdim b tiyor zaten. Milyon yarçaya bölünemem ki. 


«mu seviyorsun Christi ağlamaklı - Ibir 865e. 


«Olabilir. Sen merak etme. Böyle şeylerin üstesinden ge alışığım.» 


«Gelem Sen aşkın ne olduğunu bilmiyor. 


sun.» 
Kapıda en NAAN Jim belirmişti. Christi onlara bakarak gülümsedi. 

aSelam çocuklar. Nasılsınız bakalım?» Onları uzun süredir tanıyordu. Jim'e dönerek, «Bugün neler yaptın?» dedi. «Bir avukat rm yoksa Viking savaşçısı mıydın?» 

Jim bütün yüzünü aydınlatan geniş bir tebes. 
sümle baktı ona. «Hiçbiri değil,» dedi. «Kibirin. | den çatlamak üzere olan bir soylu.s 

“Anladım. Şu meşhur aristokratlardan biri. 

131 


Bu durumda sen de sürekli sırıtan bir leydiş j namış olmalısın, Heather.» / EN Heather uzun kızıl saçlarını geriye doğrü i «Dizzy'nin çizdiği kadın kahramanların sırıtmaz,» dedi. «Sadece esrarengiz bir havas tebessüm ederler. Dizzy büyük bir sanatçıdır 

” Dizzy güldü. «Işe alındın, Heather,» dedi, 

Hep birlikte güldüler. Jim ve Heather çıkı Dizzy telaşla arkadaşına döndü. Y, 

«Söyle bana, Zach hâlâ öfkeli miydi, ve konuşurken? Şu para meselesinden bahsetti r Biraz durup derin bir soluk aidı. «Büyük bi ta yaptın Christi. Sana paranı vermemek gil düşüncesi yokmuş.» 

«Öfkeli mi? Hayır, çok daha başka bir $ dı onda. Seninle konuşup şatoyâ döndükte ra onu gördüğüm an, yüzü öyle bir ifac dı ki, sana deliler gibi... 

«Christi, lütfen sara .n diye ba 


«Özür dilerim.» Christi arıca dar gergin görmemişti, «Şey, bence; tamamlayamadı, çünkü telefon çalmaya T ti. 


«Bugün bak Piccadilly Sirki'nden faš ye söylendi: Ahizeyi kaldırdı. Arayan Iig by'di.“Dick, Dizzy'nin hem arkadaşı her naceriydi. 
«Çlaudia Laurence yeni kitabının kay zırlayıp hazırlayamayacağını soruyor.» $ Dizzy bir an ne söyleyeceğini bileme; bu kadar şaşırmıştı? Yoksa telefonda sesle karşılaşacağını mı ummuştu. i rum, kendime gelmeliyim,' diye geçi R Zach'ı ebediyen kaybetmişti ve Claudi} ce'in yeni kitabının kapağını kazá YK «Dizzy, neden bir şeyssöylemiyorsum! 
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lefondaki ses. Genç kız nedense konuşamıyordu. 
Christinin yanına yaklaştığını ahizeyi yavaşça elinden aldığını ve Dick'le Ör SR; başladığı. 
nı fark etti. 

Ağır adımlarla oradan uzaklaştı Dizzy. Birden tutuluvermişti sanki. Oysa Laurence'le sürekli çaluşmak, onun bütün kitap kapaklarını hazırlamak çok önemliydi. 

Christi'nin sesi çok uzaklardan geliyordu san. 
ki. Dick Crosby'le eskiden beri tanışırlardı. Bir ara kulak kabarttı. Christi işin şartlarını kendi. 
sini aratmayacak bir maharetle konuşuy 


O anda Dizzy bir şeyler kaybetti 


Belki bundan sonra yaptığı iş ona eskisi kadar zevk vermeyecekti. Yeteneğini 


zamania kaybedecek ve insanla “hızla uzak. 
laşacaktı. Telefonda birden utulması, ye. 
diği darbenin etkisini ANİ j 


başladığı anlamına geliy gerçek aşkı bulmuş ve w n kaybetmişti. Evet, 


Zach'ı kaybetmişti ve an sonra bütün haya. 
tı koyu bir r buki geçecekti. Asla mutlu olmaırıştı ve burkan) sonra da asla mutlu olma. 
yacaktı. 

O gölün k da Zach'la geçen münakaşanın hemen ardından hayatının değiştiğini şimdi daha iyi anlıy . Bir dönemi kapatmıştı. 

Bunda sonra nasıl yaşayacaktı? Hiçbir şeyi sevmeden, işine dört elle sarılmadan hayatını na sıl sürdürecekti? Katlanmak zorunda olduğu aŭlar zamanla onu iyice yıpratacak belki genç yaşta ihtiyarlamasına yol açacaktı. Zach onu basit bir sahtekâr, bir yalancı gibi görmüştü. vi 

Umutsuzluk dedikleri bu muydu? Evet, umut. j” suzluk ve çaresizlik, durumuna uyuyordu. Bun. 
dan sonra ne yapacaktı? Mutluluğu nerede arayacaktı? Hayır, aklına hiçbir şey gelmiyordu. İçi © 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boşalmıştı sanki. Bu yıkıcı duygunun yer manla bir çeşit uyuşukluğun, tam bir kayı ğın alacağını hissediyordu. Claudia Laure bir önceki kitabının kapağını yaparken Ke den geçercesine çalışmıştı. Mutlaka onun ts dan beğenilmek istiyordu. Ama bu bile oni lu etmeye yetmemişti. 

Bu arada Christi telefon konuşmas ediyordu. 

«Orada olacak, merak etme.» 

Dizzy bu sözleri işitince kaşlarını çattı oluyor?» dedi. «Benim adıma söz mü vei sun?» Ja 

Christi birkaç kelime daha söyleyip kapadı. Yüzünde heyecan dolu bir ifade 

«Elbette,» dedi. 7 

« Nerede olacakmışım, öğrenebilir miyim? 

«Bugün öğleden sonraą>sĝat tam 14. 00'de pire Yayınevi'nde.n 

Dizzy bozulmuştu. «Bügün öğleden sor a da olup olamayacağımı bana sorabilirdin?/» © «Saat ikide öyle \mi?»n Duvardaki sagte bi; attı. aYani neredeyse bir saat sonra.» 


Christi başinı salladı. «Neden hemen haz yola çıkmıyorsun? Pantolon gym Sİ halde, öyle değil mi?» 

«Christi, hiç canım istemiyor. Bugün gil yayıncıyla görüşme yapmam imkânsız. »w 

«Yayımcı değil.» Christi bunu söyledikte ra doğruca Dizzy'nin yatak odasına gidip f bu açtı. Çenesini tutarak bir adım öteden ri incelemeye başladı. Dizzy meraklanm Kadaşınn yaklaştı. 

« Yayımcı görüşme sırasında orada Ol bii,» dedi. 

«Kiminle görüşeceğimi söyler misin 

«Yazarın kendisiyle görüşeceksin, ci 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Uzanıp açık yeşil bir elbiseyi askıyla birlikte çıkardı. Dizzy'nin üzerine tutup inceledi. «Evet,» dedi. «Bence çok uygun.» 

Dizzy şaşırmıştı. Laurence'in kendisiyle bizzat görüşmek isteyeceğini hiç ummamıştı doğrusu. 

«Bu elbise seni on altı yaşında gibi gösterebi. 
Hr,» diye devam etti Christi. «Ama bence bunun hiçbir sakıncası yok.» 

Bir süre düşündü. «Aslında üzerimdeki etek ile ceketi sana ödünç verebilirim. Sadece bu görüş. 
me için, tabii, Ama bu durumda korkan mak. 
si etek giymiş gibi olacaksın.» 


«Böyle anlarda dalga geçmeyi ecerebili. 
yorsun, anlayamıyorum. Doğ n olunacak bir özellik.» S 


Bu arada Christi arkadaş B) cudunu inceli. 


adedi gülümseyerek. 
on altı yaşında ol. 
e bu vücut oldukça.» 
erini, uzun bacaklarını ve a süzdü. 


duğunu düşünmez. 
Dizzy'nin dolgun (gö ince belini hayra 


«Christi, | ği 

Arkadaş açlarını arkada toplamasını önle. 
mek içi elini tuttu. «Lütfen anlayış göster. 
Yardı ihtiyacım var. Bugün hiç havam yok. 


Kimseyle görüşemeyeceğim.» 

«Ama görüşeceğin kişi sıradan bir yazar değil ki. Claudia Laurence'in ta kendisi!» 

Dizzy derin bir iç çekti, «Kim olursa olsun, görişemeyeceğim.» & 

Christi saklamaya çalışmadığı endişe dolu bir ifadeyle baktı ona. «Şey... bu elbiseye uygun ayakkabıların vardır, umarım.» 

«Israr etme lütfen, Gerçekten gitmek istemiyo. 
rum.» 

Christi, inatçı bir tavırla, «Gideceksin,» dedi. 
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«Claudia Laurence seninle bizzat görüşmeli 

yor, anlamıyor musun?» 
«Anlıyorum ama bugün olmaz.» 
«Bugün olmazsa başka gün hiç olmaz. Mis 

rence Londra'da tek bir gün kalacak ve öğ 

sonra geç saatlerde evine dönecek.» + 

«Ya, bak bunu bilmiyordum. Yani sence lemek imkânsız, öyle mi? Kalabalıktan hüşigi dığını duymuştum. Yine de Londra'da birka kalır, diye düşünüyordum.» 

«Dick'e kalırsa senin için çok imtiyazlı bir 

rum. İlk kez bir kapak ressamıyla tanışme "i 

yor. Oh, haydi, Dizzy, lütfen kabul et.» / ads 

nın duraksadığını görmüştü ve onu ikna etm için son bir çaba gösteriyordu. «Aynca bun oturup ne yapacaksın? Ne işin var bugün?s 

Evet, ne işi vardı gerçekten de. Yamıtlarımı D türlü bulamadığı bir takım sorularla uğraşma 

tan başka. Ş 

«Pekâlâ,» dedi sonunda. «Uygun ayalckali e 

gardırobun &ltınds.n ' n 

Christi hemen eğilip ayakkabıların bulundüğ gözü çekti ve araştırmaya başladı. Arkadaşım ısrarlarından kurtulmak Dizzy'yi rahatlatmıştı; 

«Amar Tanrım,» dedi Christi. «Burada MUA zam bir karışıklık var. Ne çok ayakkabın var böyle.» 

Dizzy gülmeye başladı. Arkadaşı gerçekten de şete kapılmış gibiydi. Ona yardım etti. Bu kad çok ayakkabıyı neden aldığını kendisi de bilm yordu. Çoğunu bir iki kez giymiş, sonra tamame unutmuştu. Nasıl olsa evin içinde sandaletleri dolaşıyordu. Dışarı çıkarken de bir çift ayakkg yetiyordu. 

Az sonra giyinmişti. Birlikte çıktılar. Christi £ zmı açmıyordu. Nedense endişeli bir hali yağ Empire Yayınevi'ne kadar birlikte taksiyle giti 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ler. Dizzy arkadaşının ısrarlarına rağmen saçla- 
"rını omuzlarına serbestçe bırakmıştı. David Kend. 
rick'i özel olarak etkilemek gibi bir niyeti yoktu. 
i Bu genç ve dinamik yayıncıyla daha önce pek çok kez karşılaşmıştı. Her defasında da üzerinde basit bir gömlek veya kazak, altında da bir pan. 
| tolon olurdu. Onu daha önce tanıdığını Chsisti'ye 


söylememişti. Hemen bir takım anlamlar çıkar. 
tacaktı çünkü. 


Christi böyleydi işte. Dizzy'yi bir erkekle konu. 
şurken görse hemen kafasında senaryolar oluştu. 
rur ve romantik aşk öyküleri uydurmaya başlar. 
dı. Böyle durumlarda Dizzy onun elinden ul. 
: mak için ne yapacağını bilemezdi. 

Aslında bu kez durum biraz fark : risti” nin arkadaşını bir erkekle birlikte görmesi endişelerini azaltabilir ve onu her gibi pem- be hayallere sürükleyebilirdi. Dizzy'nin nihayet bir sevgili buldu h'ı kısa sürede unutup çılgınlar gibi mun lacağını düşünebi. 
Hrdi. 

Dizzy arkadaşı stüdyoya gelince ona mut'u görünmey erdi. Christi'nin bütün olanlazdan ken rumlu ve suçlu görmesini 


otamiğ gözle baktı. Christi sıkıntılı gö. 
rünüyordu. 


Dizzy badan inerken arkadaşına gülümsedi. 

«Saat sekiz civarında stüdyoda olacağım,» de. 
di Christi. Onu cesaretlendirmek ister gibi el sal-Jadı. - ; 

Dizzy binaya girip asansöre bindi. Bu fırsatı uzun zamandır bekliyordu. Empire Yayınevi`yte uzun vadeli bir sözleşme yapabilirdi. Fırsatı iyi kullanmalıydı. Kalbi kırıldı diya böyle büyük bir şansı reddedecek değildi ya. Ama yine de haya. 
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Empi ynevi'nin tam önünde durdular. 


E 


tında böyle büyük bir acı yaşadığ yordu. 

Dizzy içeri girdiğinde David'in sekrete seyerek yerinden kalktı. «Buyurun, içe dedi. «Sizi bekliyor.» 

David Empire Yayınevi'ni tam on yıl muştur O zamanlar pek parlak bir dur yılmazdı. Ama şimdi ülkenin en öndeki yınevi durumundaydı. Bu büyük başarımı da, kuşkusuz, David Kendrick'in sarsılmı si ve tükenmez enerjisi yatıyordu. İşegö yaşta başlamış ve uzun bir çabanın sonüpdg tediği her şeye sahip olmuştu. Çevresinde şanlara da aynı coşkuyu yaymayı çoRsiyi David. Beş yıl kadar önce ClaudiaaLaure taplarını “David'e bastırmaya başladığında hiç şaşırmamıştı. 

Şimdi o da aynı ekibe Katıliyordu. Bu h dünya onu içine alıp eritmeli beynini Zach yalinden kurtarmalıydı David'in odasına K run sonundaki kapıdan Eiriliyordu. Dizzy ad 
rını sıklaştırdı. Her“adimda geçmişten, 6 


reket ettiğini fark etti. Kendisi dokunmadı pı yavaşça açıldı ve Dizzy'nin yüzündeki te 


dolu bir ifadeyle karşısındaki adama baktı. 
Zachariah Bennett'ten başkası değildi. Tam p cerenin yanında duruyordu. İçeri dökülen gür ışığında saçları parlıyordu. Dizzy içeri girdi. K pıyı açan görevli yavaşça çıktı. Kapının kapand gını işitti. 

Göz göze gelmişlerdi. Ikisi de kımıldamadat duruyordu. Dizzy boğazının hızla kuruduğunu, kalbinin içinde bir şeylerin titrediğini hissetti; 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Gözlerini yumdu. Hayal gördüğünü düşünüyordu. 
Açtığında onu yine karşısında gördü. Zachariah“ ın üzerinde çok şık gri bir elbise vardı. Saçlarını mı kestirmişti yoksa? Hayır, kestirmemişti, çün. 
kü alnına düşen o küçük perçem olduğu gibi du. 
ruyordu. Bakışlarını o bal rengi gözlerden ayıra. 
mıyordu bir türlü. 


Burada ne işi vardı? Dizzy için çok kötü bir raslantıydı bu. Tam onu unutmaya çalışırken... 


Birden çok garip bir şey dikkatini çekti, odada Zach ve kendisinden başka kimse yok avid Kendrick neredeydi? Burası onun irdsiydu? 
Ayrıca dışardaki sekreter, 'Sizi pe deme. 
miş miydi? 

Bütün bunlar bir yana, Zach Tr e şaşırmışa benzemiyordu. Odaya girdiği eri yerinden kımıldamamıştı. Sakin ba © ona çevirmiş, adeta şaşkınlığının Io kliyordu. 

«Özür dilerim,» ali aşladı Dizzy. «Sanırını bir yanlışlık O 


« Yanışşlık olmad > 2) » 


Sesi çok derinden geliyordu. Odamn içinde çıt çıkmıyordu çok yüksekte olduğu için pencerelerden der gökyüzü görülüyordu. Sanki bir anda nde ikisinden başka kimse kal. 
mamıştı. 

«Ben... şey, buraya David Kendrick'le görüşmek için gelmiştim,» diye mırıldandı. 

«Biliyorum. Claudia Laurence'le görüşmek için buraya geleceğini bana söyledi.» 

Dizzy bakışlarını genç adamın gözlerinden ka. 
çırmaya çalışıyordu. Aksi halde her an o bal ren. 
gi gözlerin içinde eriyip yok olabilirdi. 

Sonunda bütün cesaretini toplayarak, «Burada ne işin var, Zach?» diye sordu. 

«Seninle konuşmak için geldim.» “ 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«Ama neden? studyoma geleniurdin. o resi biliyordu.» 

Derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalış le heyecanlanmıştı ki soluklarını köntro yordu. 

«Bana söylemen gereken her şeyi söyl sanıyorum, ayrıca,» dedi. «Christi'ye ve ÖZ sana yalan söylediğim için bana ne kadar” kı nı biliyorum. Yoksa buraya kadar beni Te mek için mi geldin? Bu yüzden mi ben bekliyordun? İçinde kendimi rahat hissede gim tek dünya burası benim.» ' 

Aklına öyle garip şeyler geliyordu Ki'ğ Belki de Zach onun işlerini bozmaya | mişti. Belki de az önce Claudia Laurs olup bitenleri annta Ve bunu udia Laurence.. 

« David Kendrick benim eski 
Dizzy.» 

Bu derinlerden gelen ses Dizzy'yi k tirdi. Gözlerini iri iri açarak dikkatle 

mın yüzüne baktı. «Ayrıca sans kızgır lim.» diye devam etti Zach. «Kendir le çekleri bana anlattığın zaman sana dupi şey öfke değildi.n 

«Ben gittikten sonra Christi sana r 

«Christ: bana bir şey anlatmadi.s 

«Hayır. sana inanmiyorum. Bı oy bekleyernezsin.» e 

Zach derin bir iç çekti. «HaklısınıX bazı şeyler anlattı Ama söyledikleri biri önemliydi. Anne ve babanın kif linmemesini istediğini söyledi bana.” 
çek kımliğini sakladığını anlattı. Bi rinden biraz söz etti.» 

«Hayır, inanmıyorum sana. Chri aklına gelen her şeyi söyleyen bir 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«aChristi sana çok bağlı, Dizzy. Bunu özellikle bilmeni isterim. Şimdi, bana karşı hazırladığınız o küçük komployu çok fazla ciddiye aldığımı dü. 
şünüyorum. Şu anki aklım olsa sana başka türlü davranırdım. Örneğin seni dizlerime yatırıp po. 
pona birkaç kez vurabilirdim ya da buna benzer bir şey.» Sempatik bir tavırla gülümsedi. Konu. 
şurken son derece dikkatli olmaya çalışıyordu. 
Dizzy'nin o anki ruh halini fark etmişti. 

Dizzy'nin gözleri bir anda yaşlarla doldu. «Bir çocuğu cezalandırmanın çok daha şiddetli yolla. 
rı vardır,» dedi boğuk bir sesle. 

Genç adamın kaşları hafifçe titredi. « bunları bana anlatmanı isterdim,» d duygularını, yaşadıklarım. Ama an kendi hakkımda birkaç şey LE 
Belki bana daha fazla güven du air ) » 

Dizzy konuşma uzadıkça ge u. Kendini savunmak ister gibi. «Beni e ecek bir şeyler söyleyebileceğini pm maae tık,» dedi. 


«Seni çok kırdığımı b , Dizzy. Christi'y. 
le konuşmadan ön 

«biiı'vordum! sE hakkımda neler anlattı kim bilir?» - 

«Lütfen sakin ol, Bana sadece hepimizin bazı sırları olab ni hatırlattı, İnsan kendi ailesiyle veya mişiyle ilgili sırları başkalarına ko. 
lay kol latamaz. Bilinçaltına ittiğimiz bir sü. 
rü şey vardır, kuşkusuz.» 

«Senin için geçerli değil böyle şeyler.» 

«Yenılıyorsun, Dizzy. Özellikle benim için ge. 
çerli.» Bunları söyledikten sonra başını ona doğ. 
ru eğip hafifçe gülümsedi. 

Dizzy'nin yüz ifadesi biraz gevşedi. 

«Christi Bana nişanlından söz etti,» dedi bir. 
denbire. «On bir yıl önce ölmüş. 

«Evet,» diye mırıldandı Zach. «Ama ben Julie 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hakkında rahatlıkla konuşabilirim. Bu benimi asla bir sorun olmadı.» Kısa bir sessizlik» Zach içini çekti. «Evet, tam on bir yıl oldüğ çok sevmiştim, ama artık geri dönmesi imk Hayat devam ediyor, Dizzy. Bu arada insanig gişiyorlar. On bir yıl önceki Julie'yle bugün şılaşsaydım, ondan belki de hiç hoşlanma Seninle daha çok ortak yanımız var.» ) 

Bu sor sözler Dizzy'yi biraz şaşırtmıştı. C yanları var mıydı gerçekten? Hiç sanmıyordu şatoda yaşayan bir tarih profesörü ile ne bir ortak yanı olabilirdi? Ne demek istemişti ba? ?- (75 

Genç adam ellerini pantolonunum-ceplerin karak, «Bak, Dizzy,» diye söze başlağı, «Belk şaşıracaksın ama sana söylemeök zorunüi Claudia Laurence benim.» 
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Bölüm On 


Dizzy ilk anda anlayamadı. Gözlerini kırpıştı. 
rarak hayretle baktı ona. Zach, yüzünde özür di. 
ler gibi bir ifadeyle oracıkta, tam karşısında du. 
ruyordu. 

Dizzy yutkundu. «Yani sen...» 

«Evet, karşında duran adam Claudia irin in ta kendisi.» Dizzy'yi yavaşça tutup odanın köşesindeki divana götürdü.“aOtur istersen,» diye mırıldandı. «Bayıla gibi bir ha- 


lin var.» 
«David gelecek mi?» ve Dizzy. Genç 


adam onun yanına otu avcunun içine ai. 
dı. Gülümseyerek bak i 
«Aramızdaki so vi zecek kadar vakit bıra. 
kacak, sanıyorum.ş 
«Aramızdaki mu? Ne sorunu.» 
Genç adam kek elinin tersiyle Dizzy'nin yana. 
okşadı. Bir an göz göze geldiler. 


Diz çarpma başladığını hissetti. 

«Ellington-James,w» diye düzeltti, yutkunarak. 
Zach onun başını yavaşça omzuna doğru çekti. 
Ceketinin üzerine yayılan ipeksi saçları okşadı. 
«Ailenle ilgili sorun için bir çözüm yolu buldum. 
Eğer sen razı olursan, tabii.» 

Dizzy şiddetli bir gerilime kapılmak üzereydi. 

Zach gözlerini biraz kısarak başını yukarı doğru kaldırdı. Bir şey düşünüyormuş gibiydi. aSoyadından kolayca vazgeçebilirsin,» diye murıldandı. «Dizzy Bennett ismine ne dersin? Ku t2 geliyor, değil mi?» 

Dizzy oturduğu yerde sıçradı. Başını genç adamın yüzüne dikkatle baktı. Dalgi çiyordu, yoksa gerçekten evlenme mi tekli yordu? Gerçi Christi bu konuda ye tı ama, kendisi bunu hiçbir zaman GİGİ düşünmemişti. p” 

«Sey... bu fikir sana dehşet verici g ba?» g 

«Hayır, dehşet verici değil, ama çok du.» Dizzy bakışlarını kaçırarak yutkü rıca,» dedi. «Hakkımda çok az şey bili 

«Kısa zamanda pek çok özelligini & satı buldum. Örneğin, çocuklara K katlisin. Hiç tanımadığın bir ç 

aKate'i mi kastediyorsun?» d. 

«Evet. Ani gidişin en çokə- Mrs. S¢ Yardımlarından ötürü saña regi KÜ için çok kederlendi.» . 


Dizzy gülümsedi. «Bunün pek önel mırıldandı. «Kate'ftenden önce Ch olsaydı, o da afmnı Şöyi yapardı. 

«Evet, olabilik-Ama Kate'i ilk gö Onun bütüri.sorunlarını bir bakışt o küçük Kızi'mutlu etmek için çif 

Bu könüşma Dizzy'nin canını gi mıştı wBenim yerimde kim olsayt pardı,s dedi kararlı bir tavırla. 

«Çok mütevazisin. Kisii in t de bus K- 

«Hakkımda bildiklerin b rik ba.» y S 

«Yetmez mi?u y 
«Yeter, tabii. Ama evienmek ter mi, bilemiyorum.» Kaşlarını tı. «Yeni kitābiının Dizzy Jame 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lenmesini istiyor musun hâlâ?» 

«Bunu tamamen unutmuştum,» dedi genç adam. «Kocan olarak...» 

«Hayır,» ded: Dizzy. Ciddiye almıyormuş gibi gülümsedi. 

«Peki, sevgilin olarak?» 


Dizzy gülümsemeye devam ediyordu. Başını iki yana sallayarak, «Hayır,» diye tekrarladı. Yine de Zach'ın kendisine âşık olduğunu hissediyordu. 
Aşkının karşılıksız kalmaması gurur ve mutluluk veren bir şeydi. 


«Peki, hem kocan hem de âşığın ola » «Şey... benimle evlenmek zorun Geğin sanmıyorum, eğer...» 

«Zorunluluk söz konusu değil. Ama'“eğer çocuk. 


larımız olacaksa aşk ilişkisi veteri degi Sen de 
böyle düşünmüyor musun?» 2 


Dizzy kulaklarına kada! NOEN AIRI hissetti. 
Konuyu değiştirmek içi risti bütün bunları biliyor mu?» diye sor 


«Tam değil.» Q 
«rranızdaki soğunu ilettiniz mi? Ona parası. 


nı verecek misin 


Genç ada üzünden bir bulut geçer gibi ol. 
du. «Bu k neden hâlâ kuşku duyduğunu anlayamıy .0 diye mırıldandı. «Sana geçen gün 


de sö m. Mirası Christi'ye vermemek gibi bir düşüncem asla olmadı. Onu evime çağırmamın redeni de bu değildi. Ayrıca Michael ve Diana be. 
nim kızlarıyla yakın ilişki içinde olmamı istemiş. 
lerdir hep. Onu sınavdan geçirmek gibi bir niye. 
tim yoktu. Tutucu bir amca rolü bana uygun de. 
gil.» 

«Christi'ye bütün bunları anlatmışsındır, uma. 
rım.» 

«Evet hepsini anlattım. Sanırım beni anladı. 
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Aynca onu senden söz ettim. Uzun uzun } tuk.n ` 
«Ona ne dedin?» aA 
«Bazı kuşkularımdan söz ettim. Bir ken için çok yaşlı olduğumu söyledim. Beni birini bir baba sembolü olarak görebilird liyorsun aramızda oldukça büyük bir yas var, Kendi babanla ilişkilerin hiç iyi olman nun zamanla bana bakışım da etkileyet söyledim.a f 
«Ne? Nasıl olur da...» i 
«Lütfen sakin ol, Dizzy. Christi basil a) reler düşündüğünü ve hissettiğini latti.a "a 
«Umarım öyledir.» E] 


«Söylediklerimi sakın abartma. Beni sembolü olarak gördüğüne gerçekten dım, seni öpmeye cesaret eder miydim? ; düğüm andan beri böyle bir şey & uni bile geçmedi. Saçının-telinden üzerin elbiseye kadar her şeyine hayran oldi 

«Anlıyorum,» dedi Dizzy. «Aynı şey” de geçerli, İnsan hiç baba figürü olar bin hakkında böyle şeyler hisseder T seni gölde gördüğümde neredeyse kel bediyordüm. Seni bir Yunan Tanrı$si tim.n 

«Beni şımartıyorsun,» diye mihild adam. «Yani benimle evlenmeyi kabu 

sun?a e 
Dizzy yutkundu. Müthiş bir he sa «Benin için uygun bir eş olabileceği 

«Seni her bakımdan mülke meli Dizzy.s dedi genç adem, kararlı bir” biraz sakinleştirmek ister gibi, «Ayrı döii «Bundan sonra Claudia Lauper mn Kapakları tamamen sana ait ol 

146 


Dizzy inanmıyormuş gibi baktı ona. «Claudia Laurence gerçekten sen misin?» Dünyaca tanın. 
mış o tarih kitaplarının yazarı karşısında duru. 
yordu. Herkesin bir kadın olarak tanıdığı o yazar. 

Zach araştırıcı bakışlarla onu süzüyordu. «Ko. 
nuyu değiştirmeye çalışıyorsun" galiba,» diye mı. 
rıldandı. «Soruma hâlâ yanıt vermedin.» 

«Henüz alışamadım,» dedi Dizzy, kırık bir ses. 
le. «Bu fikre alışmak çok güç.» 

Genç adam onun elini dudaklarına doğru kaldırdı. Bakışlarını Dizzy'nin gözlerinden ayırmadan avcunun içini öptü. 


«Seni hep sevdim, Dizzy. Bir er BD hayatı da ancak bir kez karşılaşabilec r kadınsın KU 


sen. Eşsiz bir kadınsın. Seni görd an anla. 
dım bunu.» 

Dizzy titredi. Bu iyor k bir içtenlikle söylendiğini fark “tangeh “Gerçek aşk işte buy- 


kek ilişkilerinden far yüleyici bir şeyler vardı aralarında. 


«Acelem yok,» SrA etti genç adam. «An. 
cak bir şartı kt Kesin kararım verinceye kadar yanımd ayrılmayacaksın.» 

Dizzy, « .» dedi. Hafifçe gülümsedi. 

«O ha mesele yok. Şimdi az önceki soruna gelelim. Evet, Claudia Laurence benim.» 

aChristi bunu biliyor mu?» 

Zach güldü. «Evet,» dedi. «Biliyor.» Bir gün kabiyı çalnfAdan çalışma ddama girdi ve © sırada çalışmakta olduğum "kitabın notlarını gördü. Ayrıca annemin adının Claudia, babamınkinin ise Laurence olduğunu biliyordu.»gGülerek Dizzy'nin gözlerinin içine baktı. «Ayrıca, bu kadar kusur. 
suz ve derin bir bilgi gerektiren tarih romaniarı. 
nı benden başka kim yazabilir?» 
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du. O güne kadar tanı uğu bütün kadın eriin 


«Haklısın» dedi Dizzy. «Şimdi bana çok | tıklı geliyor.» O 
«Bu işe başlarken paraya çok ihtiyacım ç Fark etmişsindir, şatonun giderleri oldukçe la.» z 
«Evet, Christiyle ben bu konuda konu iş ri tuk.» 
«Christi, elime geçen paranın büyük bir el nın Claudia Laurence tarafından kazanıldığ | miyordu. Bu durumda herhalde benim bank lan soyduğumu düşündünüz.» ye 
«Yo, o kadar da değil.» f 

«Benim gibi antika bir profesörün böyle ş yapması heyecan verici olmaz mıydı?y y À «Seni asla antika bir profesör olarak dü medim.» 
Zach tam bir şey söyleyecekti Ki Dizzy pi arı ını onun dudaklarına değditerek, uKarşılaştığı NN mız andan beri hakkında(tek bir şey düşündü j dedi. «Son derece heyecanwyerici biri olduğu Genç adamın gözleri parladı. «Bu ie süre düşünmek yeterli, bence.» 
O anda Dizzy bir oyun oynamakta oldu k düşündü. Sonünda alacakları kararı her iki biliyordu aslinda. Kararını açıkça soy zy için çek zordu. Az önce hayatının en | sürpriziyle karşılaşmış ve uğradığı Şor üzerinden atamamıştı. 
«Yeterli olduğunu söyleyemem,» dedi, Ki duraksamadan sonra. «Christi'nin buraya ge için neden o kadar çok ısrar ettiğini şimdi yorum. Beni neredeyse merüivenlerden yu yacaktı ve çok telaşlı bir hali vardı. Kuş rada kiminle kargılaşacağımı çok iyi y Yayımcım telefon ettiğinde stüdyoda bg birlikteydi.» Zach biraz şaşırmış sile Dizzy devam etti. «Onunla uzun uzun 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Oradan ayrılırken çok büyük bir sarsıntı geçirdi. 
gimi biliyordu, sanırım. Aramızda geçen son ko. 
nuşma beni çok üzmüştü, biliyor musun?» r 

«Biliyorum sevgilim, ama inan ki...» 

«Artık unuttum,» diye atıldı Dizzy. O mutsuzluk anını hatırlamak bile istemiyordu artık. 

«Yemin ederim, bir daha asla böyle bir şey ol mayacak. Sana olan güvenim asla sarsılmaya. 
cak.» 

Dizzy az önceki gerilimden kurtulmuştu. Gülerek baktı ona. «Bana soracağın soruların bazıla. 
rına vereceğim yamtlara inanman güç ao 

«Simdiden bana söyleyeceğin her cağıma söz veriyorum.» 

«Bu kadar aceleci olma. Christi“ Geli sık söylediği gibi illegal kumar Oynayan, ı “birini benimse. 
mek zordur.» Q) 

«Kumar mı? Şu yasad inkturharhanelerden bi. 
rinde mi?» 


«Seni uyarmıştım,» Dizzy, gülümseyerek. 
«Evet, ama...» derin bir soluk aldı. 
Sözcükleri dikkatli mek için kafasını zorladı. 


ğı belli oluyor bir açıklama 


«Ama yine de mantığa uygun ` âbilirsin sanıyorum. Bu durum. 


Dizzy başını iki yana salladı. Gözleri bir çift zümrüt gibi parlıyordu. 

Zach gözlerini kapayıp bir süre düşündü. Göz. 
lerini açtığında kendini tam bir kontrol altina aldığı yüz ifadeşinden belli oluyordu. 

«Bu mesele benim için o kadar önemli değil». 
dedi. «Sana güven duymamamı sağlayacak daha sağlam noktalar bulmalısın.» 

«Henry'ye ne dersin? Onunla aramızdaki ilişki. 
yi açıklamamı ister misin?» Gözlerini kıs { 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genç adamın yüzüne dikkatle baktı. «Yoksa Ch: risti ondan söz etti mi?» i 

«Christi bana tek bir şey söyledi aslında. H yatımdan çıkıp gitmene izin verdiğim için iflg olmaz bir budala olduğumu söyledi. Bunu söyl ken öyle ikna ediciydi ki, anlatamam.» i 

«Peki, sana söylediği yalanları ya da yarımg çekleri açıkladı mı?» 

Genç adam omuzlarını kaldırdı. «Annen VE bandan söz etti. Ve daha çok senin kişiliğin Eve ona yardım etmek için geldiğini anlag 

«Parayı elinde tutmaya niyetli olmadığı rendiğinde çok bozulmuş olmalı.» UA 

«Evet, bu konuda onu inandırmak? pek olmadı. Antika bir tarih profesörüsolan a nın o parayı kendisine emanet edemeye inanmış bir kere. Kendisini sinâmak içi çağırdığımı düşünmüş.» Geriç Adamın ba daki ifade yavaşça değişti. Dizzy'ye biraz | şarak, «Christi bütün bü saçmalıkları di seydi seni tanıyamayâcaktım » diye fısild 


Dizzy vücudunu ofun kollarına nasıl gını bile anlayamadı. Uzun uzun öpüştü Kapı açılıp.dâ bir adam içeri girdiğir hâlâ Zach'ın.kollarındaydı. David Kendri çe öksürdü. i 
«Özüí`üilerim,» dedi. uBüromu iste dar kullanabileceğinizi söylemiştim ger liyorsunuz ben bir yayınevi sahibiyir buradan yürütmem gerekiyor.» ia Karşısındaki şaşkın çifte gülü i 
O anda Dizzy saatlerdir onun bürosul nni tamamen unutmuş oldu ud manın nasıl geçtiğini anlayamamıştı Yan gözle Zach'a baktı. Genç adi kaymış, gömlek düğmelerinin bir” müştü. Yüzüne hoş bir kırmızılık 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saçları darmadağınıktı. Kendi durumunun da on. 
dan farksız olduğu açıktı. 

Zach hiç bozuntuya vermemeye çalışarak göm. 
lek düğmelerini ilikledi, kıravatını düzeltti. «Te. 
şekkürler, David,» diye mırıldandı yerinden kalkarken. «Zamanı unutmuşum. Ne yazık ki tekli. 
fime hâlâ bir yanıt alamadım.» Gülümseyerek Dizzy'ye baktı. 

Genç adam onları hayretle süzdü. «Çok garip,» diye mırıldandı. «Teklifine olumlu yanıt almış gibi bir halin var.» 

«Öyle mi?» dedi Zach. l 
«Evet,» diye karşılık verdi Di i bülümseye. 
rek. . 

David çalışma masasının baş geçip oturdu. 
«İşlerin yolunda gittiğine se im.» 

Dizzy, Zach'a dönerek, « ti düğün hazırlığında bana seve seve IS eder,» dedi. Bir rüyada gibiydi ve hayat lk kez kendini bu kadar mutlu hissediy 


Zach kolunu ün) koydu yavaşça. Da. 
vid'e bakarak, işte şimdi çözüldü,» diye mırıldandı. o 

«Henüz » dedi Dizzy. «Daha Henry'nin 


Nasıl çalıştığını çok merak ediyorum.» Davide “ döndü. «Sözleşmeyle ilgili ayrıntıları umanm unutmamışsınadır.» 

«Hiç unutur muyum?» diye karşılık verdi Da. 
vid. «Şatodaki ısınma sistemini değiştirmek iste diğin için paranı mümkün olduğu kadar kısa sü. 
rede almak istiyorsun. En önemlisi sanırım bu. 
Çünkü yakında evleneceksin. Şimdi mümkünse beni yalnız bırakın, çünkü yapmâm gereken bir sürü iş var.» 

David'le vedalaşıp çıktılar. Asansöre dop 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rürlerken genç adam Kolunu Dizzy nin koydu. Sekreterin merak dolu bakışlarını den geçip asansöre bindiler. 
«Senin hakkında öğrendiğim bir şeyi dım şu anda,» diye mırıldandı genç adar sör kapısı kapandığında onu kolla aldı. ii 
Dizzy gözlerini yumarak (GENE İnanamıyordu. O muHteşem Yunan T kollarındaydı ve evlenme teklifi a «Merak etmiyor musun?» diye si Dirzy'nin kulak memesini hafifçe dişle le ilgili öyle bir şey keşfettim ki, aklım çe bana büyük bir heyecan veriyor. S zaman birlikte olsam dayanılmaz bir $ i zusu bütün ruhumu kaplıyor. Öyle bü bu, hayatımın geri kalan kısmında bel etmeyeceğini hissediyorum» ün aş, Dizzy ayaklarının ucunda yüksalerel © genç adamın boynuna doladı. «Seni s diye fısıldadı. Bir duygu fırtınasına y uzere olduğunu hissediyordu. | Asansör zemin-katta durup kapıla da hâlâ birbirlerine sarılmış durum ele tutuşarak dışarı çıktılar. Zach bir! 
dı. Tam binerlerken Dizzy'nin kulağına € na biritirafta bulunmak istiyorumu risti bana Henry'nin kim Ol duğUMMğ s bulunan Dizzy küçük bir kahkaha € arka koltuğuna, Dizzy'nin yanına kaşlarını çatarak baktı ona, Henry'nin kimliği zihnimi uzun s mus diye mınidandı, ciddi bir yi «Hayatında böyle birine yer olup olm unun düsündüm. Sonunda Christi gt 
. Bunca zaman geni bir ev köpeğine 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mış olmam çok garip doğrusu. Şu Christi'ye kü çük bir ders vermemiz gerekiyor.» 

Dizzy gülümseyerek baktı onâ. 

«Bu konuda tamamen aynı fikirdeyim.» 

«Sence ne yapalım?» 

«Hiçbir şey. Yani şimdilik.» 

.Ben de bundan korkuyordum. Aranızdaki dostluk ve dayanışmayı zaman zaman kısk rum.» 

Dizzy onun elini sıkı sıkı tuttu. Araba hızla yol alıyordu. Zach'ın varlığını yanıbaşında bütün s caklığıyla hissediyordu. 

«Yine de Cbristi'ye nasıl bir ders v 


düşünmelisin,» dedi Zach. «Önüm daha bir kaç ay boş vaktimiz olacak.» T“ Dizzy gözlerini iri iri açıp, bir ifadeyle 


genç adamın gözlerinin Sedi, “«Bu birkaç ay çok çalşmam lazım, ». vorei Clau. 


dia Laurence'in yeni ajab uae rinde çalışacağım.» i 


«Peki ya ben? Beni eşgul olmayacak mi- 


sın?y vd 
Bir an göz gö T ve aynı anda gülmeye başladılar. Diz le bir yakınlığı hayatında hiç 


yaşamamıştı. Ne annesiyle babası ne de kendi ar. 
kadaşları a da böyle bir yakınlığa tanık ol. 
muştu. 

Araban dyonun kapısında durdu. Zahc onun araba inmesine yardım etti. Dizzy öyle çok gülmüştü ki gözlerinden yaş gelmişti. Yüreğinde çok hoş ve o güne kadar hiç hissetmediği bir ha fiflik vardı, Mutluluk buydu işte. | TO 

Zach'a güveniyordu. Bütün varlığıyla kendini ona bırakabileceğini, ona dayanabileceğini diyordu. Güven duygusu m işte bu olma. 
lıydı. Si 

Birkaç saat sonra stüdyodaki dar yatağ a iz rinde ona her şeyi, o güne kadar kimseye anl 


madığı bütün sırlarını anlatıyordu, Anlattıkg hatlıyordu. Aile ortamından ve bu ortam yi den çektiği acılardan söz ederken Zach'ın diğini hissediyordu. 
Christi'nin gelmemesi yalnız kalmalarını gg mıştı. Dizzy, babasının onu asla istemedi dn 


mışlardı. Sonra Zach onu kollarının ond tak odasına taşımıştı. Uzun uzun sevişmişler, Sö ra konuşmaya kaldıkları yerden devam etmişi 


baba nasıl bu kadar alçakça davranabilir, ani yamıyorum. Knolisley Hali tablosuna dalıp g gin an neden o kadar üzgün göründüğünü şim 


su. O kız sensin, değil mi? Oyuncaklarına sirti dönmüş, birinin gelmesini bekleyen küçük kız: 

Dizzy başını salladı. «Annemin o resmi yap: ken beni düşündüğünü hiç sanmıyorum,» diye sıldadı, karanlığın içinde. «Onu yaparken kene sini düşündüğüne inanıyorum. Bir eve kapatılır ve kocası tarafından ihmal edilmiş, çocuk p bir kadının resmi o. Saçlarına dikkat ettin m Saçları biçim olarak annemin saçlarına benziyo 

Zach'ın vücudunu saran kollannın hafifçe § rildiğini hissetti. 

«Saçlarını seviyorum, diye fısıldadı adam. 

«Annem benimle ilgilenmek istemedin diye sıldadı Dizzy. «Beni görmek istese tekrar Dah mın eline düşeceğini düşünüyordu belki de. Ki rigi olarak birlikte yaşamaya tahammül ederm 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diği o canavarın elinde beni yapayalnız bırakarak çekip gitti. Sanırım Knolisley Hall onun belleğin. 
de hep bir kâbus olarak kaldı. Onun hapishanesiydi o ev. Geniş ve çok gösterişli, ama zevksiz mobilyalarla döşenmiş o geniş odaları, karanlık koridorları hâlâ korkuyp hatırlıyorum. Ne pahasına olursa olsun o evden kaçmak, kurtulmak istedi.» 

Çenesine doğru süztilen gözyaşlarının sıcaklığını duydu o an. Zach ona biraz daha sıkı sarıldı. 
O evde geçirdiği geceleri asla unutamayacaktı Dizzy. Annesinin gittiğini ve asla yal eye biliyordu ve gecenin karanlığında ya içinde kımıldamadan yatiyor, a Geceler sessiz ve karanlıktı hep da korkudan ve gerilimden bitkin düşüyor le 9 dolu korkunç, rahatsız bir uy lıyordu. 

«Bundan sonra hep a olacağım,» diye fı. 
sıldadı Zach. «Anneni Iı bir daha düşünme. 
yeceksin. Sana “eğ mamen unutturacağım, 


Dizzy, inan b 
Dizzy'nin mai ıçkırdığın: işitince ona biraz 


adaha sokuld daklarını yavaşça saçlarına bas. 
tırdı. «Ar unları unut, Dizzy,» diye fısıldadı. 
«İlk karşılaştığımız an sana âşık oldum. Ve ölün. 
ceye r seni, yalnız seni seveceğim.» 

onun dudaklarını arayıp buldu. Karanlı. 
ğın içinde ilkinden çok daha ateşli biçimde, bü. 
tün varlıklarıyla sevişmeye başladılar. Dizzy'nin kafasımn içindeki hayaletler yavaş yavaş dağıldı. 


Aylar sonra Dizzy şatonun yanındaki gölün kıyısında hasır bir koltukta oturmuş, hızlı kulaç. 
laria kıyıya doğru yüzen kocasını seyrediyordu. 
Hava çok güzeldi o gün. Göğün parlak mavisi gölün durgun yüzeyine yansıyordu. Kendi kendine gülümsedi. Zach'ın çıplak olduğunu biliyordu. Az 
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| sonra o güzel vücudun sudan çıkışını Sey 


hazırlanıyordu. 
Evleneli tam üç ay olmuştu. Bu üç ay Ë 


Dizzy'nin hayatı, hatta kişiliği değişmişti iğ ve güven dolu bir insandı artık. Mutiyl n olduğunu ilk kez anlyðrdu. 

Zachın her kulacında kollarından süzü damlacıkları güneşin altında elmas parç a bi kırılıyordu. Onun hareketlerini yer artık. İşte kıyıya yaklaşıyor, suyun içinde ça doğrulup ağır adımlarla Dizzy'nin of olduğu yere doğru yürüyordu. Yerdeki alıp kurulanıyor, sonra giyiniyordu. 

Onun vücudunu eskisinden daha Gi yordu Dizzy. Yerinden kalkıp ona vaki 


Genç adamın gömleğinin düğmelerini y gözlerinin içine bakıp gülümsədi. Zach hızlı hızlı inip kalkıyordu. va 

«Bu sabah gelmeyeceksin sanmıştı m, rıldandı genç adam. ù 

Dizzy yanıt olarak onu duda o öptü. 

Bu gölü seviyordu. Issız ve güzel t rası. Evlendiklerinden beri onların & tu. Artık birlikte çalışıyorlardı ve bu Şi daha çok boş vakit bulabiliyordu. AF revinin bir kısmını Dizzy üstlenmiş dinlenme saatlerini özgürce ayariaya 

Genç adamın gözlerinin içine 5 
sedi. Sonra başını yavaşça uzatıp deki sarı tüylere dudaklarını değdir 

«Yeni haberler var.n / 

uHımm. Neymiş?» B > 

«Bir çocuğumuz olacak.» L 


Ņ 


E A 
Zach gülümsedi ona. Dizzy ay kesildiğini hissetti. Genç adam” o ilerde çimenlerin tizerine yaj io 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niyeye taşıdı. Yavaşça yere bıraktı. Dizzy kolları. 
nı onun boynundan çekmeden bir süre gözlerinin içine baktı. 

«Şaşırmış görünmüyorsun,n dedi Dizzy, gülüm. 
seyerek. «Şaşırmaman çok doğalı» diye ekledi. 
Yüzünde muzip bir ifade belirmişti, «Son üç ayı nasıl yaşadığımız düşünülürse şaşılacak bir şey yok gerçekten.» 

Zach yavaşça karısının üzerine eğildi. Ellerini onun karnına koydu. Yüzüyde çok rahat, yumu. 
şak, hatta uykulu bir ifade'vardı. Başını yavaşça eğerek dudaklarını Dizzy'nin karnına bastırdı. 

«Emin misin?» diye fısıldadı. 

Dizzy güldü. Zach'ın bu habe az bulacağını biliyordu. Çocuk sahibi olmak için tam bir yıllık süre belirlemişlerdi. Ama bu kadar kısa sil rede başaracaklarını u u doğrusu. 

«Elbette eminim, en da bize btyoloji öğ- 


retmişlerdi ve buna ..» 


«Nasıl anladın?» Q 

İnanmıyorm r hali vardı şimdi. £a da bata olma fi kendini alıştırmaya çalışıyor. 
du. Dizzy'nin gözlerinin içine bakıyor, ellerini karnının de tutuyordu. 

Öyle aşkı bir hali vardı ki, Dizzy kendini tu. 
tama Idil, 

u bah,» dedi. «Bir kutu sardalya açtım ve hiç canım istemedi. Bunu diğer belirtilerle birleştirince bir çocuk sahibi olacağımızı anladım. Sonra bütün dikkatimi karnımda toplayıp onun var. 
lığını hissetmeye çalıştım. Evet, orada duruyordu.» 

«Aman Tanrım, sen hamilesin, Dizzy!» 

Yüzünde mutlulukla hayret karışımı çok hoş bir ifade belirmişti şimdi. İnanamıyormuş gibi bakıyordu ona. Sonra birden elini alnına doğru götürdü. Endişeyle baktı ona. 
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«Peki ama, kendini nasıl hissediyorsun Şi 
| dała diye sordu. «İyi misin? Peki ya çocuk, ¢ 
gumuz iyi mi? Bu nemli çimenlerin üzerinde man hiç de doğru değil, Dizzy. Bundan sonr dikkatli olmalıyız.» Battaniyenin uçlarıyla vücudunu örtmeye çalışıyordu. 
«Çok iyiyim,» dedi Dizzy. «Her şey yolundan rak edilecek bir şey yok.» Ellerini genç â omuzlarına koyarak gülümsedi. » 
«Çok iyiyim,» diye fısıldadı. «Bebek de Çöl Ayrıca çimenler nemfi değil. Biliyorsun, hafi dır yağmur yağmadı. Bu mevsimde çimenler 
olur. Eylül ayında değiliz ki.» 4 
«Yine de burada üşütebilirsin. Bundar S seni bir saniye bile yainız bırakmam? nm 
ca evin düzenini derhal değiştirmeliyiz. HN 2 
yeni baştan düşünmeliyiz. Kızıma muhte oda hazırlamalıyım.» 

Dizzy gülmeye başladı. «Ama daha çok © dedi. «Hem sonra kız olacağını nereden Di z sun? Oğlan da olabilir.» 

Zach başını iki yana salladı. « Yanılıyoı 5L mm,» dedi. «Kız olacak. Eminim bundan. A kadar güzel bir kızım olacak!s 

«Kız olursa, benimki gibi anlamsız bir is mamali.» 

«Çok güze! bir isim bulmalıyız. Mesela, T Kleopatra, nasıl?» 

«Lütfen dalga geçme,» dedi Dizzy, kaşis tarak. 

«Dalga geçmiyorum. Çocuğumuzu bütün ya tanıtacağım. Delilah Kleopatra'nın doğü bütün dünya bilecek. Ne yapacağım biliyo sun? Ülkenin bütün yayın organlarına gi mek üzere bir basın bildirisi hazırlayacağım sa uluslararası düzeyde bir basın toplanti yapsam?» | 
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Bir sorumsuzluk abidesi olmak zorundaydı Dizzy e» 


mama anma ama m 
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Profesö riah 
Bennett , Christi'nin, bu kendir ış kızın yanında 


bir melek olduğunu düşünecek ve onu hakkı; mirastan daha fazla mahrum ti. Dizzy, arkadaşı Christi ve ının kaldıkları şatonun yolunda à rken, oynayacağı role iyice kaptırmıştı ndini. Ancak yakışıklı Zach Amca'yla 

tanışınca fena halde pişman 

olacaktı arkadaşının | önerisini kabul ettiğine. 


